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Rood:  Imam schreeuwt op emotionerende toon  
Blauw: Reacties biddend publiek 
 
Lof aan God. Wij vragen Hem om vergeving, etc. 
 
Beste broeders in islam, 
Mensen zijn begonnen met de aanval op de regels neergelegd in het 
Goddelijke boek. Dit met het oog op provocatie en vernedering van moslims. 
Vervolgens zijn zij overgegaan tot de aanval langs kranten op onze profeet. 
Ja, zelfs op de voorpagina’s van kranten. Onlangs nog, nadat zij het heilige 
boek hebben geschonden en onze profeet hebben beledigd, kwamen zij 
terug op de belediging van de Heer der liefde en almacht. Zij recidiveerden 
met een aanval op zij wet, opdracht en verbod en beschuldigden hem van 
onrecht. Hij die de aarde, de hemelen, de daartussen en daarbinnen 
bestaande wezens heeft geschapen wordt beschuldigd van onrecht en 
agressie. Ik vraag mij af: wat willen ze hierachter ?  Is het een zogenaamde 
storm in een glas water? Of is het juist de bedoeling om het geduld en de 
zelfbeheersing van moslims op de proef te stellen? Is het de bedoeling om 
bepaalde enthousiaste moslimjongeren, die – terecht - trots zijn op hun 
geloof en God te provoceren ?  Is het de bedoeling om ze te provoceren 
opdat zij zichzelf niet meer beheersen en overgaan tot bepaalde daden. Dit 
met het oog enerzijds om deze jongeren aan te pakken en anderzijds te 
laten zien dat de islam geen verschil maakt tussen terrorisme en terroristen. 
 
Vooreerst is het belang om te weten dat God zijn profeet een aantal rechten 
heeft toegekend. Hij heeft mensen, en vooral de gelovigen verplicht om 
deze rechten te eerbiedigen. Daarom heeft God verboden om eigen stem 
boven die van de profeet te verheffen (Vers uit de koran). Deze eerbiediging 
en waardering voor de gezant van God gedurende zijn leven duurde voort 
ook na zijn dood. Toen Omar Ibn al-Khaatab1 twee mensen hun stemmen in 
de moskee van de profeet verheffen vroeg hij aan hen: waar komen jullie 
vandaan ?. Zij zeiden: wij komen uit Taif 2. Hij zei vervolgens: was dat niet 
het geval, dan had jullie gepijnigd. Hoe durven jullie jullie stem in de 
moskee van de profeet te verheffen?. Zoals bekend is de profeet begraven in 
de kamer van Aisha, naast de moskee. In zijn aanwezigheid, levend of dood 
wordt de stem niet verheven. Dit bij wijze van zijn verheerlijking. 
 
Een aantal bedoeïenen kwam uit Tamim 3 en riepen de profeet op van 
achter de kamers van zijn echtgenoten. Zij zeiden: He, Mohammed, kom 
naar buiten! Toen zei God, daarbij deze bedoeïenen berispend en 
veroordelend en de moslims instruerend: ‘Zij die u van achter de kamers 
roepen zijn niet verstandig. Waren zij dat, dan hadden zij gewacht tot naar 
buiten komt’. God heeft zelfs de moslims opgedragen om de profeet aan te 
roepen conform zijn status als profeet en gezant van God. Hij verbood ze 
om hem aan te roepen zoals men elkaar in het openbaar aanroept. Hij zei: 
Jullie de profeet niet aanroepen zoals jullie elkaar oproepen. Roep hem 
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niet: He, meneer! Zeg ook niet: He, Mohammed. Jullie dienen te zeggen: O, 
profeet van God;  O, geliefde van God. Dit is de status waarmee God hem in 
deze wereld en in het hiernamaals heeft vereerd. 
 
God heeft beloofd om deze profeet te beschermen. Natuurlijk zijn er 
anderen rechten. Ik zal het niet lang maken. God heeft eveneens - bij wijze 
van verheerlijking van de profeet -   opgedragen om de echtgenoten van de 
profeet van achter een sluier toe te spreken. (vers uit de Koran). De rechten 
van de profeet zijn legio. Ik noem hier slechts een paar. 
 
God heeft op zich genomen om deze profeet van kwaadwillende verradende 
handen te beschermen (vers uit de koran). God zei: ‘God zal u van mensen 
beschermen’. Daarom liep hij zonder bewaking en beveiliging. Hij is van 
voren en van achteren door de Heer der aarde en de hemel immuun en 
beschermd. Tijdens een expeditie drong een man van de ongelovigen binnen 
toen de profeet onder een tent sliep. De ongelovige trok zijn zwaard en zij 
tegen de profeet: ‘He Mohammed, wie kan mij van u afhouden? Toen zei de 
profeet: God doet dat, God doet dat, God Doet dat. Daarna viel het zwaard 
uit de hand van de ongelovige en de profeet vatte het en zei tegen de 
ongelovige: ‘Wie kan mij van u afhouden? . De ongelovige zei: ‘O, 
Mohammed, wilt U zo goed zijn ….De profeet vroeg vervolgens: ‘Wilt u 
moslim worden, waarop de ongelovige zei: ‘Neen, maar ik zal u niet 
bestrijden. U bent van deze grootheid, u hebt zulke ontzag en u geniet een 
goddelijke bescherming. U zult mij vergeven. U vergiffenis zal niet door 
onwetenden miskend worden. 
 
God heeft deze profeet niet alleen beschermd en behoeden. Maar Hij heeft 
ook beloofd om wraak te nemen van degenen die hem beledigen. Toen hij 
door Quraysh werd verloochend en naar Taif vertrok. Hij ondervond bij hen 
enkel en alleen vijandigheid, afwijzing en schade. Hij werd kwaad en 
teleurgesteld van de afwijzing van dit licht van het geloof, en wat hen 
belooft aan succes in deze wereld en in het hiernamaals. Toen daalde 
Gabriel tezamen met de Engel der Bergen uit de hoogste hemelden neer en 
zei: O, Mohammed, God heeft gehoord wat u zei en hoe uw gemeenschap 
daarop heeft gereageerd. Hij heeft de Engel der Bergen naar uw gezonden 
en ter beschikking gesteld opdat u hem een opdracht geeft waarmee hij ze 
tegemoet kan. De Engel der Bergen begroette de profeet en zei: O 
Mohammed ! Indien U wilt kan ik om de omringende bergen bij Mekka op 
hun hoofden neerleggen opdat zij weten wie Mohammed is. Welnee, ik wens 
dat uit hen midden mensen voortkomen, die God zonder deelgenoot 
aanbidden. U bent genadig, trouw en oprecht. 
 
Als Mohammed kwaad is, dan is God op Zijn troon dat ook. Abu Jahl werd 
ook kwaad en zei tegen zijn genoten: Hoe kan het dat Mohammed buigt 
(d.w.z. bidt) in jullie aanwezigheid? Zij zeiden: Ja. Hij antwoordde: als ik 
hem bij de Kaaba (het heilige kubus in Mekka) zie buigen, dan zal ik hem 
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met mijn voet in zijn nek schoppen. Toe zeiden zei: Mohammed is niet bij 
de Kaaba aan het bidden, ga dan naar hem toe! Hij ging naar hem toe, maar 
verraste zijn genoten omdat hij gauw terug kwam. Zij vroegen hem: Wat is 
er aan de hand, o onze gezagsdrager. Hij zei: ik kon hem niet bereiken 
doordat loopgraf van vuur hen van mij scheidde. Toen zei  de profeet: 
‘Indien hij mij zou hebben genaderd, dan was hij onmiddellijk stuk voor stuk 
door de Engelen ontvoerd’. Op dat moment sprak God het volgende vers uit: 
‘[…] Wij kunnen de beledigers aan.  
 
Belediging is erger dan ongeloof als grote zonde. Er zijn ongelovigen die zich 
niet vijandig opstellen ten aan zien van de profeet. Zij beledigen hem niet 
en schaden hem niet in zijn leven, eer en geloof. Er zijn anderen die 
beledigen en schaden. God zei immers: ’Wij kunnen de beledigers aan’. God 
vernietigt alle beledigers van de profeet vroeger maar ook nu. Er was eens 
een man die ten tijde van de profeet, die de goddelijke openbaring aan 
profeet Mohammed op schrift stelde. Hij werd afvallig en vluchtte naar de 
Romeinen. Hij zei tegen hen: ‘Mohammed wist niets anders te zeggen dan 
wat ik voor hem schreef. Hij loog daarin. God doodde hem. Toen de 
Romeinen hem hadden willen begraven werd hij door de aarde uitgestoten. 
Toen dachten de Romeinen dat de genoten van Mohammed uit zijn graf 
hebben gehaald en gingen zijn graf nog dieper maken. De daarop volgende 
dag werd hij opnieuw door de aarde uitgestoten. Zij dachten dat de 
vrienden van Mohammed hem uit zijn graf hebben gehaald. Zij ging het graf 
nog dieper maken. Hij werd opnieuw uitgestoten. Zij probeerden tevergeefs 
om hen te begraven. Zij gaven het op en lieten hem uiteindelijk naakt, 
uitgestoten en verlaten in de open ruimte. Zij moesten daarom weten dat 
God wraak neemt van de beledigers van de profeet.‘Wij kunnen de 
beledigers aan’, op alle hoogste niveaus en in de hoogste rangen.  
 
De profeet stuurde in het 7e jaar van de Hijra brieven naar heersers overal 
in de wereld. Hij nodigde ze uit tot de islam. Abdullah Ibn Hudatha bracht 
een boodschap aan Kisra Ibn Hurmuz, koning van Perzie, waarin hij hem – op 
straffe van oorlog- heeft uitgenodigd tot de islam. Kisra werd woedend en 
verscheurde de brief van de profeet. Toe zij de profeet: God zal jouw 
koninkrijk verscheuren. De Perzen zullen nooit een staat krijgen. Kisra, de 
vijand van God, stuurde een spoedbrief aan zijn gouverneur Badhan in 
Jemen. Hij vroeg hem daarin om twee sterke mannen de opdracht te geven 
om Mohammed aan te houden en naar hem toe te brengen opdat hij hem 
kan veroordelen en martelen. Hoe durfde Mohammed een brief aan Kisra te 
sturen, waarin hij hem niet met de nodige egards aanspreekt? Het was een 
gewoonte toen om eerst in de aanhef de aanspreektitel van de koning te 
vermelden en daaronder de naam van de afzender. Mohammed koos voor de 
omgekeerde volgorde. De twee mannen kwamen naar Medina. Zij 
ontmoetten in Taif enkele personen uit Quraysh en informeerden hen over 
hun plannen om de profeet aan te houden. Quraysh waren blij dat 
Mohammed nu in een aanvaring kwam met een sterke mogendheid en 
dachten dat hij vernietigd zal worden. De twee mannen kwamen te Medina 
aan. Zij vertelden hem wat de bedoeling was en vroegen of hij mee kon 
gaan naar Kisra. De profeet glimlachte en zei: kom morgen terug en dan zal 
ik jullie vertellen wat ik wil. De daaropvolgende kwamen de twee mannen 
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terug. De profeet verraste hen met dit nieuws: ‘Ga terug naar Badhan, 
gouverneur van Jemen, en zeg dat mijn Heer zijn heer vannacht heeft 
gedood, mijn Heer zijn heer vannacht heeft gedood. Enkele uren gelden 
gisterennacht. God heeft de eigen zoon Kisra aangezet om zijn vader te 
doden. De twee mannen keerden terug naar Badhan. Hij kreeg tegelijk het 
nieuws uit Perzie dat Kisra door zijn zoon werd vermoord. Badhan en de 
Perzen in Jemen werden toen moslims. Nadat de moslims Perzie ten val 
brachten hadden zij sindsdien geen koninkrijk meer tot de dag des oordeels. 
Kisra heeft de brief van de profeet gescheurd en God heeft zijn Koninkrijk 
verscheurd. Ik laat het hierbij met deze inleiding over de bescherming van 
God voort zijn profeet. En ik ga over tot de plicht van moslims wanneer de 
profeet uitgescholden en beledigd wordt.  
 
Zullen wij zeggen wat anderen zeggen: niet op hen reageren! Geen waarde 
hechten aan hen! Maak geen publiciteit voor hen. Wij zeggen: de zaak is 
groter dat u denkt. Het gaat niet om deze afvallige, bedelende, hongerige 
en onvruchtbare, die geschapen wordt van waardeloos vruchtwater en 
voortkwam uit de plek van onreinheid. Zij die tot twee keer toe God heeft 
beledigd. De zaak beperkt zich niet tot deze criminele. De grootste vraag is 
echter wie staat achter haar? Achter haar staat een grote partij met haar 
leiding, leden en media. Dit niet alleen voor het schelden en beledigen. 
Waren de moslims beledig of enkelen van hen, dan hadden ze gezegd 
Marokkanen zijn cultureel achterlijk, de Algerijnen begrijpen niets en de 
Syriërs zijn extremisten. Wij zeggen naar een dichter al eerder zei: Als 
iedere blaffende hond met een steen beloond wordt, dan was hij rijk aan 
rotsen. Het is geen kwestie van een persoonlijke belediging. Het is een 
kwestie van omdraaien van feiten en waarheden. Indien de moslims zwijgen, 
en dat is dan een bevestiging van die leugens en verzinsels, zal de partij die 
nu achter haar staat, en dat de VVD, zal deze partij toestaan dat deze 
onvruchtbare de afslachting van de joden in Duitsland, wat bekend staat als 
Holocaust, i twijfel trekt? Zal de partij toestaan dat zij de waarheid van 
deze afslachting of het aantal slachtoffers in twijfel trekken? Ik zou niet 
zeggen dat de VVD dan uit elkaar gaat of gaat ineenstorten. Maar alle 
politici in heel Europa zullen in opstand komen. De hele wereld zal in actie 
komen om haar en haar partij te veroordelen.  
 
Dat God wordt beledigd, dat er beweerd wordt dat hij onrechtvaardig is ten 
aanzien van de vrouw, dat God de mannen heeft opgedragen om vrouwen te 
slaan, te benadelen, te omsingelen en te verkrachten. Dat de islam aanzet 
tot geweld tegen de vrouwen en tegen de mensen. Daarom eist zij de 
sluiting van islamitische scholen. Een agressie tegen God, tegen zijn profeet, 
tegen de islam, tegen de rechten van moslims. De islam wordt wereldwijd 
vertekend. Zij als afvallige komt dan beweren dat de islam onrechtvaardig 
is, dat de koran aanzet tot slaan va vrouwen. Zij noemt enkele verzen en 
interpreteert ze zoals dat haar uitkomt. Veel Nederlandse media propageren 
haar ideeën. 
 
Mij is verteld dat het NRC een interview van ruim drie pagina’s aan haar 
heeft gewijd. En wij reageren enkel met tiental regels. Zij publiceren deze 
reactie niet. Wat is dit voor gulheid NRC ? De Heer der mensheid en niet 
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alleen van moslims wordt beledigd! Terwijl de VPRO-telvisie een interview 
van drie uur aan haar besteedt. Dat heeft Bush of zijn minister Rumsfeld of 
Sharon niet eens gekregen! Wat is dit voor gulheid, voor mediagulheid voor 
deze onvruchtbare? Waarom? Vrijheid... vrijheid om te liegen. Ik zeg niet 
vrijheid om te beledigen, maar vrijheid om voor anderen te liegen. Sterker 
nog, zij liegt voor de schepper van Nederland en de hele wereld. Zij tast het 
recht van de Heer van de aarde en de hemel aan. Indien God zou 
onrechtvaardig zou zijn, hoe heeft de schepping dan het begrip ‘ 
rechtvaardighei’ gekend? Indien de schepper van de mensheid 
onrechtvaardig zou zijn hoe weten de mensen dan wat rechtvaardigheid is? 
 
Dus, beste moslims, wanneer enkele ongelovigen onjuistheden bij wijze van 
ridiculisering verspreiden, en dat deze tot verwarring leiden bij moslims en 
degenen die de islam niet kennen van de islam weerhouden, dat komt er 
een goddelijke reactie daarop. De koran staat vol met dit. Toen zij 
bijvoorbeeld zeiden: waarom eet deze profeet gewone voedsel en op de 
markt loopt [....onbegrijpelijke passage....]. Dit is een onjuistheid. Hoe kan 
ka hij profeet zijn terwijl hij een gewone mens is? De reactie van God is veel 
verzen terug te vinden. God heeft ervoor gekozen om een mens uit eigen 
soort naar de mensen uit te zenden.  
 
Einde zijde A  
 
Toen al-Walid Ibn al-Mughira over de Koran zei: het is een beïnvloedende 
magie. Toen zei God: ‘Ik zal hem met het vuur van de hoogste hel 
afbranden. En toen zij de profeet hebben voor een dichter of goochelaar 
hebben uitgemaakt zei God: Het is geen woord van een dichter. Jullie 
geloven het niet. Het is ook geen woord van een goochelaar. Jullie 
herinneren zich weinig. Het is neergzonden door God. God heeft ze telkens 
veroordeeld tot ze het hebben opgegeven. God zei dat zij verslagen zullen 
worden en dat zij achteruit zullen gaan. Toen God over Abu Jahl zei: ‘ De 
bittere boom (Zaqqoem) is het voedsel van de zondaar’ wilde hij ze 
waarschuwen . Al hebben ze de wederopstanding en het hellevuur ontkend 
heeft Hij hen doen opschudden en diep in hun ziel gesneden met de 
dreigende koranverzen.  
 
Toen Aasi Ibn Wa’il een bot liet zien aan de profeet en hem vroeg: U 
beweert dat God in ons een nieuw leven zal opblazen wanneer wij op dit 
dode bot zullen lijken. De profeet zei hierop: Hij zal zeker een nieuw leven 
in je blazen en jij gaat dan ook naar de hel. Hij (Asi Ibn Wa’il) zei: Wie zal 
de botten doen opleven als uiteengevallen zijn? God antwoordde: Zeg dat 
degene die ze voor het eerst heeft gecreëerd degene is die ze weder zal 
doen opleven. Hij is alwetend over iedere schepping’.  
 
God openbaarde  de vers: ‘ De boom van Zaqqoem zal het voedsel voor de 
zondaar zijn. Als gesmolten koper zal het in de buik koken. Gelijk het koken 
van ziedend water. "Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het 
laaiende Vuur. Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd." Proef 
dit! Voorzeker u bent eens de machtige, de eerwaardige. Dit is inderdaad 
datgene waaraan u twijfelde4’. Hij zal degenen die het geloof en de 
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gelovigen ridiculiseren. 
 
Abu Jahl bracht bij wijze ridiculisering boter en honing en zei: eet dit. Want 
dit is wat Mohammed jullie belooft. Toen openbaarde God dit vers: “ Is dit 
een beter onthaal of de boom van Zaqqoem?Voorzeker, wij hebben deze tot 
een beproeving voor de onrechtvaardigen gemaakt. Het is een boom die uit 
de bodem der hel ontspringt. De trossen er van zijn als de koppen van 
duivels. En zij zullen er zeker van eten en er hun buik mee vullen. Dan 
zullen zij bovendien een drank van kokend water ontvangen” 5. Het werd ‘ 
zaqqoem’ genoemd omdat zij tegen hun wil van eten. Abu Jahl en de zijnen, 
zoals Van Gogh, Hirshi Ali en degenen die achter hen staan zullen ondanks 
hun wil er van eten. Ik vraag God om hun buik er mee vullen.  
(Biddend publiek zegt Amen) 
 
De slag om Ohoed vond plaats. Daarbij hadden de moslims eerst 
overwonnen. Maar door de zonde van enkele moslims zijn de 
krachtverhoudingen veranderd en de moslims weden neergeslagen. De beste 
zeventig lieden van hen kwamen om. Er vielen eveneens zeventig gewonden. 
De legerleider van de ongelovigen Abu Sufyan wilde zich even gerust stellen 
dat Mohammed en zijn hoogste leiders dood zijn en vroeg: Is er een 
Mohammed onder Jullie? De profeet zei: geef geen antwoord. Abu Sufyan 
vroeg: Is er een Abou Bakr onder jullie ? Is er een Omar onder jullie ? Hij 
kreeg geen antwoord. Toe zei Abu Sufyan tegen de ongelovigen: Nou deze 
zijn dan dood. Echter heeft Omar zich niet kunnen inhouden en zei: Je liegt, 
vijand van God. Degenen die je hebt genoemd leven nog en blijft nog wat je 
niet gelukkig maakt. Abu Sufyan riep op het moment van zijn overwinning zij 
goden op en verheerlijkte hen. De profeet antwoorden: God is de grootse en 
de almachtige. Abu Sufyan reageerde hierop: Neen, de eer is voor ons. De 
profeet vroeg de gelovigen om op hem te reageren: ‘ God is onze heer en u 
hebt geen heer’. 
 
Wanner de waarheden vervalst worden en de leugens als waarheden tegen 
het rechte woord worden voorgeschoteld, dan is het nodig om het hoofd 
daaraan te bieden. Indien de oorlog een mediaoorlog zou zijn, dan wil de 
profeet niet alleen een mediareactie, hoe mager het ook mogen zijn. Neen, 
hij wil een bevende reactie waardoor ze hun verstand en zelfvertrouwen 
verliezen. Toen de profeet door een ongelovige werd bespot - bespotting 
van de profeet en aanval op zijn persoon staat immers gelijk aan aanval op 
zijn boodschap en degenen die hem heeft neergezonden - zette hij de 
moslim dichters aan tot een bevende mediareactie en zei: bespot Quraysh. 
Het voor hen erger dan een sperenaanval. Hij nodigde de dichter Abdullah 
Ibn Rawha uit. De profeet was niet tevreden en riep Kaab Ibn Malik. Maar de 
profeet trof niet de juiste bevende mediareactie op en riep Hassan Ibn 
Thabit op. Hij had de profeet voldoende verzekerd van een juiste reactie e 
zei ik zal ze versnipperen, waarop de profeet zei: haast je niet. Want Abu 
Bakr kent hun genealogieën beter en daar zitten mijn verwanten tussen. De 
profeet wilde niet dat Hassan Ibn Thabit de Qurayshstam bespot en dat hij 
daarbij zijn eigen familie betrekt. Abu Bakr lichtte Hassan Ibn Thabit in over 
de afstamming van Quraysh. Hassan ging naar de profeet en zei: ik zal u 
haarfijn daaruit lichten. Hassan ging vervolgens een paar doeltreffende 
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bespottelijke verzen lezen over Quraysh. Zo zal ieder moslim in de wereld 
moeten zijn.  
 
Waar blijven de islamitische instellingen in Nederland? Het is mij verteld dat 
Marokkanen alleen meer dan 700 instelling hebben, dat de Turken eveneens 
hetzelfde aantal en de Surinamers ook. Waar blijven deze instellingen om de 
eer en geloof van de hun profeet te verdedigen? Maar degene die zich 
nuttigt ten koste van zijn geloof en religie zal niet als man kunnen opstaan, 
in deze tijd waarin dat geboden is. Mensen kunnen geen enkele stap 
ondernemen zonder de advocaat te vragen of dat tot intrekken van de 
subsidie zal leiden. Of zal dat enige consequenties hebben voor de 
verblijfstitels. Dit soort mensen zal Mohammed niet steunen en zijn 
daarvoor ook niet geschikt.  
 
Er werd verteld dat een geleerde uit Mesopotamië vroeger tussen zijn 
leerlingenkring zat. Hij strak zijn benen. Toen kwam een moslim koning de 
moskee binnen. En sloot zich aan bij deze studiekring. De geleerde ging door 
met zijn les en strak verder zijn been zonder enige aandacht te geven aan 
de koning. De koningen zijn slim. De koning vertrok en stuurde een zak geld 
met een dienstjongen van hem aan de geleerde. De bedoeling was dat de 
koning de geleerden omkoopt. Hij zou de daarop volgende dag even langs 
zijn studiekring komen en kijken of de geleerde nog zijn benen zal strekken 
in aanwezigheid van de koning. Of dat hij zijn hand kust. De dienstjonge 
bracht een zak geld aan de geleerde en zei: De koning heeft u dit 
geschonken. Dit verklaart de situatie van islamitische instellingen in 
Nederland in tijden van crisis. De geleerde zei tegen de dienstjonge:’ Ga 
terug naar de koning en zeg tegen hem dat degene die zijn benen strek zijn 
handen niet kan strekken. Degene die zijn been strekt zijn hand niet.  
 
Zijn dat instellingen die moslims moeten dienen of instellingen die 
hypocriete verklaringen uitgeven?Wanner een bepaalde staat haar 
onafhankelijkheidsfeest of troonfeest viert worden verklaringen afgevende 
om meer kruimel en een beetje aanzien te kunnen krijgen. En wanneer een 
westerling ontvoerd of vermoord wordt - wij keuren de onrechtvaardigheid 
af, wij keuren de ontvoering van onschuldigen af, al zijn het christenen en 
joden. Maar het punt is of de islamitische instelling in het leveren werd 
geroepen om de belangen van moslims te dienen of verklaringen af te 
geven, waarin hypocriete veroordelingen worden uitgesproken. Dit met het 
oog op meer financiële steun in de zakken van degenen die daarover gaan en 
niet ten dienste van de gemeenschap. 
 
Wij komen terug bij Hassan Ibn Thabit  
Stukje poëzie, waarin Hassan Ibn Thabit mensen van Quraysh venijnig 
bespot. 
 
[....] Hassan is genezen en heeft genezen. Zij is genezen omdat hij de eer 
van ongelovigen verscheurd. Hij heeft ze bespot met woorden die hun 
harten met verdriet en treurnis zullen vullen. Hassan is genezen en heeft 
genezen. De profeet zei tegen hem: O Hassan, de heilige geest (Gabriel) 
bewondert zich nog steeds over wat je over God en zijn profeet hebt 
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gezegd. Waar blijven de islamitische instellingen? Waar blijven degenen die 
verklaringen en communiqué’es afgeven? Enkele Nederlandse politici hebben 
verklaringen hebben afgegeven waarin zij de inhoud van het boek ‘De weg 
van de moslim’ van Abu Bak al-Jarzairi afkeurden. Waar blijven ze ten 
aanzien van de vijanden van de profeet? Waar blijven ze? Waar zijn de 
islamitische instellingen bang voor? De heilige geest bewondert zich nog 
steeds! Ik beperk mij tot dit, zeg mijn zegje en vraag God om vergeving voor 
jullie en voor mij.  
      
Lof aan God de heer der werelden. Vrede voor onze oprechte profeet 
Mohammed. 
Omwille van de tijd zal ik het kort houden. Moslims zouden moeten opletten 
voor deze aanvallen. Het zijn geen aanvallen gericht op individuen. Wij,  
vanuit islamitische instellingen, hebben meermalen verklaringen 
geschreven, waarin wij op de leugens tegen ons en tegen de islam reageren. 
De kranten waren niet in staat om ze te publiceren. Wat vinden de media 
nu? Iedereen is open voor deze onvruchtbare en propageert haar gedachten. 
Zij wordt voorgeschoteld als intellectuele, als vrij denkende persoon. Zij zou 
visie hebben. Maar in feite is zij niet meer waard dan de schoenen die zij 
draagt. Haar schoenen zijn reiner dan haar hoofd. Maar hier ligt niet het 
probleem. Het probleem is dat er leugens over het geloof worden verteld. Er 
is een aanval op de profeet, een aanval op de koran. Wat willen zij 
hierachter dan? 
 
In de eerste plaats zeggen wij dat er geen strijd is tussen ons en het 
Nederlandse volk. Wij leven samen. Zij hebben het over samenleven. Wij 
leven, God zij dank, goed samen. Wij benadelen niemand en wij worden ook 
niet benadeeld. Er is ook geen strijd tussenons en de Nederlandse politieke 
partijen, die geen vijandschap hebben getoond ten aanzien van de islam. De 
strijd is nu tegen degenen die achter deze ongelukkige staan, namelijk de 
VVD en de media die voor haar publiceren en haar in bescherming nemen. 
Zij dachten eerst dat het cyclus van de geschiedenis om is, en dat de islam 
aan het verdwijnen is. Dat hebben ze fout gezien. Zij zijn uit op vergelding 
van moslims. Het is daarom een vraagstuk van vernedering, vernedering van 
de islam. De islam is achterlijk, de islam produceert terroristen, terroristen 
die voor hun rechten opkomen in Palestina. Dit zijn terroristen wier huizen 
worden gesloopt. Dit is rechtvaardigheid, dit is de aardse rechtvaardigheid. 
In de tweede plaats willen zij de geloofsgevoelens in de geesten van moslims 
doden opdat moslims gevoelloos worden en gewend raken aan de 
beuzelachtigheid van hun geloofsleerstellingen en de aantasting van hun 
heiligheden. God wordt beledigd, de profeet wordt beledigd. Mensen halen 
hun schouders op, wat heb ik daaraan? Daar heb niets mee te maken! Zolang 
de Euro niet wordt aangetast hoef ik nergens bang voor te zijn en ik behoor 
niet tot ongelukkige. Wij worden slaven van de Dollar en Euro, zonder 
waarden, zonder ethische normen en zonder principes. Zij willen de moslims 
toebrengen naar een vertekend en verminkt geloof, waarin geen ruimte 
meer bestaat voor eer, trots en waardigheid. Zij willen de zeden van de 
moslims corrumperen. Anders wat betekent deze onzedelijkheid? Dat een 
blote vrouw met naakte borsten en benen waarop enkele koranverzen op 
staan. Wat willen ze hierachter bereiken ? Ridiculiseren van God, 
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ridiculiseren van de reinheid van moslimmeisjes. Zij willen de zeden van 
moslims corrumperen en fatsoen bestrijden bij hun vrouwen, de 
onzedelijkheid en moreel verval laten heersen. Wij zeggen, zoals moslims 
samen met de profeet zeiden: “ Zij provoceren ons en willen conflict. Maasr 
dat willen wij niet’.  
 
Er is geen sprake van onderhandeling over ons geloof, onze religie en de 
juistheid daarvan. Wat is onze plicht in het kort? Wij zullen het hoofd 
moeten bieden in intellectuele, wetenschappelijke en mediaopzicht. Dit 
geldt voor degenen die daartoe in zijn staat. Waar blijven de moslim 
advocaten. Er is een niet te verwaarlozen aantal advocaten. Waar blijven de 
intellectuelen, studerenden en doctoren aan de universiteiten? Waar blijven 
de mediamensen? Waar blijven ze? Zij zouden bij elkaar moeten komen om 
een gemeenschappelijke en intellectuele reactie te formuleren tegen hun 
leugens. Naast een mediareactie zal een juridische reactie moeten komen. 
Als er iets over de joden wordt gezegd dan wordt dat tot antisemitisme 
gerekend. Onze God, profeet, geloof en vrouwen worden beledigd. Maar er 
wordt niet geroepoen dit is racisme of antisemitisme. Wij moeten de 
werkelijke delinquenten in publiek ontmaskeren. Wie zoekt de confrontatie? 
Ik vraag mij af, wie dat zoekt ... Ik richt mij tot de Nederlandse 
inlichtingendienst die officieel een aantal islamitische centra onder zeer 
streng toezicht heeft gesteld uit angst voor terrorisme natuurlijk, 
moslimterroristen wel te verstaan, en zeg: dit zijn de ware terroristen! Ayan 
Hirshi Ali en Van Gogh zijn de echte vijanden van Nederland. Zij 
veroorzaken de confrontatie tussen moslims en niet moslims. Zij activeren 
de woede bij moslimjongeren, ja zelf bij hun bejaarden. Er zal hieraan halte 
geroepoen moeten worden. Hun tongen, pennen en misdaden moeten in 
toom worden gehouden. Zij moeten ontmaskerd worden. Er zullen brieven 
op een rationele en gematigde wijze aan de VVD geschreven moeten 
worden. De voorzitter en de leden daarvan, en het parlementsgebouw 
waarin deze onvruchtbare werkt zullen moeten horen of zij een confrontatie 
met moslims willen openen? Jullie moeten tegen hen zeggen dat de 
belediging van God en de belediging van Mohammed geen belediging van een 
zwakke gemeenschap in Nederland kan zijn. Jullie moeten tegen hen zeggen 
dat het geen kwestie van uitzetting van enkele imams wier woorden jullie 
niet bevallen of een kwestie van sluiting van enkele centra. Wat vinden 
jullie van een confrontatie met een miljard moslims? De moslims in de 
wereld aanvaarden geen belediging van hun Gd, profeet of geloof. Wat 
denkt de VVD ? Al zou het handelen in belediging van ons geloof en religie, 
meer stemmen winnen en zelfs de leiding van de regering, zij denken dat zij 
vijandschap kunnen verklaren aan moslims, al sluiten ze moskeeën van 
moslims in Nederland… Jullie zouden deze waarheden aan hen duidelijk 
moeten maken opdat zij wakker geschud worden. Alle moslims, instellingen 
of geen instellingen moeten naast de oprechte moslims moeten staan. Want 
het is geen kwestie van een Marokkaan die een Marokkaanse instelling steunt 
of een Turk die een Turkse instelling steunt. Nee, de steun van nu is voor de 
Heer der werelddelen. Iedereen die zich rechtvaardig en dus niet crimineel 
inzet voor de rechtvaardigheid, voor de verdediging van het 
gemeenschapsgeloof verdient de steun van iedere moslim man en vrouw. De 
moslims zouden onderling solidair moeten zijn en hun rechtmatige rechten 
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afdwingen met ernst en inzet. Zij zouden de rijen moeten sluiten om zich 
tegen die complotten beramen. Wat betekent het om op de verdedigingslijn 
te staan? Iedere dag ontvangen wij klappen, iedere dag een 
verklaringsoproep tot sluiting van moskeeën of islamitische scholen. Leven 
wij als slaven voor anderen in Nederland?De anderen moeten hun grenzen 
kennen en de rechten van moslims weten. In alle gevallen en uiteindelijk 
zullen wij tegen hen zeggen: jullie hebben het over de ‘clash of 
civilsations’, vraag hert aan uzelf: wil voert oorlog? Wie provoceert anderen? 
Wees daarbij rechtvaardig! 
 
Wat deze onvruchtbare betreft, wat deze criminele schoft betreft, al zijn ze 
allebei schoften, het neemt niet we dat – indien de aardse wetten hen 
beschermen – dat ik mij wend tot de Hemelen. En ik richt me nu tot de 
Hemelen en klop de deur. Ik vraag u om amen te zeggen: 
O God, de almachtige der hemelen en aarde,  
Breker van ruggen van onderdrukkers en recalcitrante 
O God hier zijn Ayan Hirshi Ali e Van Gogh (Biddend publiek zegt Amen)     
U zult ze belasten met Uw woede en verachting (Biddend publiek zegt 
Amen)     
O God, bezorg van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet 
in staat zullen zijn om te genezen (Biddend publiek zegt Amen)     
Hij zou daardoor tevergeefs naar de dood verlangen en treft het niet 
O God, bezorg Van Gogh een ellende, waarbij hij naar de dood verlangt en 
het niet treft  
O God, bezorg Van Gogh een ellende, waarbij hij naar de dood verlangt en 
het niet treft (Biddend publiek zegt Amen)     
O God, verblind het zicht van Ayan Hirshi Ali zoals u haar hart hebt verblind 
O God, verblind haar zicht 
O God bezorg haar hersens een kanker (Biddend publiek zegt Amen)     
O God, bezorg haar een tongkanker 
O God, … 
 
Einde van de geluidsopname  
 
 
  
 
 
 

   
 
 


