
't Schipke
                            extra

Informatie voor en door de studenten van Fr. De Merodestraat 63 
de Koninklijke Beiaardschool Jef Denijn 2800 Mechelen

Driemaandelijks tijdschrift V.U. An Lommelen
21e jaargang nr 3 bis K. Schurmansstr.94
april-mei 2004 3010 Kessel-Lo

0495/43 78 10

81 jaar beiaardschool 21 jaar CAMPANA

Uitstap naar 
de beiaarden
van Leuven

op donderdag 20 mei 2004 (OHH)



Campana Wie, Wat, Waar
Campana is sinds 1982-1983 de studentenvereniging van de
Koninklijke Beiaardschool “Jef Denijn” te Mechelen. Zij omvat
alle studenten van de beiaardschool. Studenten worden
automatisch lid van Campana als zij zich inschrijven aan de
beiaardschool. 

Activiteiten van Campana worden georganiseerd voor en door
studenten. Voorstellen, eigen initiatief en hulp bij de organisatie
worden steeds zeer gewaardeerd! 

Suggesties of opmerkingen: altijd welkom op volgend adres:
CAMPANA, Fred. De Merodestraat 63, 2800 MECHELEN

Waarom Leuven?
Leuven herbergt drie beiaarden die wekelijks bespeeld worden.
Twee daarvan (de Sint-Geertrui en de Sint-Pieters) zijn
recentelijk vernieuwd.  

Met de restauratie van de spits van de Sint-Geertruikerk is bijna
de volledige tractuur afgebroken en opnieuw geïnstalleerd door
Marc Van Eyck.
  
De Sint-Pietersbeiaard is volledig vernieuwd: hiervoor zorgde
de firma Clock-O-Matic.  

Deze vernieuwingen gaven ons de aanzet om een beiaarduitstap
te organiseren naar de drie beiaarden van Leuven.



Programma 20 mei 2004

10u30: afspraak aan het station van Leuven
11u: afspraak beneden aan de toren van de
universiteitsbibliotheek

11u30-12u30: bespeling van universiteits-beiaard door
studenten en deskundige uitleg door Luc Rombouts

13u-14u: middagmaal op de Grote Markt te Leuven (op eigen
initiatief: men kan eigen lunchpakket voorzien of op de Grote
Markt of in de buurt zijn middagmaal nuttigen)

14u-15u: uitleg over de vernieuwingen aan de Sint-
Pietersbeiaard (door Eddy Mariën)
15u-16u: bespeling van de Sint-Pietersbeiaard door studenten

16u30-17u30: uitleg over de vernieuwingen aan de Sint-
Geertrui (door Marc Van Eyck)
17u-18u: bespeling van de Sint-Geertruibeiaard door studenten

Wanneer u niet het volledige programma kan of wil volgen, kan
u altijd (vooraf of de dag zelf) contact opnemen met mij
(an.lommelen@pandora.be of 0495/43 78 10).  

We spreken af in Leuven, omdat dit niet ver verwijderd is van
Mechelen en goed bereikbaar is met openbaar vervoer. Indien
u toch met de wagen wenst te komen en zoekt naar een
parkeergelegenheid en/of wil carpoolen, kan u dit laten weten
aan mij, zodat we samen kunnen zoeken naar de beste
oplossing.  



De universiteitsbeiaard

Dit majestatisch gebouw brengt niet alleen de centrale bibliotheek
van de KULeuven onder, maar ook de enige beiaard in België die
door de Engelse klokkengieterij Gillett & Johnston werd gegoten.
Na de verwoesting van dit gebouw in 1914, werd het in 1928
ingehuldigd met een beiaard van 48 klokken (verwijzend naar de
48 staten van de VS ter nagedachtenis aan de Amerikaanse
gesneuvelde ingenieurs).  

Van deze Gillett & Johnston-klokken bleven er 32 bewaard
tijdens de restauratie in 1983 onder impuls van Margo Halstad en
kwamen 31 nieuwe Eijsbouts-klokken bij, zodat men aan een
beiaard van 63 klokken kwam.

Universiteitsbeiaardier is Luc Rombouts. De beiaard wordt
bespeeld op dinsdag en donderdag telkens van 19u tot 19u45.
Zomerconcerten zijn er op iedere vrijdagavond in augustus.



De Sint-Pietersbeiaard
In een ver verleden (1726 - ...)
hing in in de kruisingtoren een
beiaard van 40 klokken van
Andreas Jozef Vanden Gheyn,
waarop zoon Matthias zijn
bekendheid verwierf. 

Momenteel hangt er een
beiaard van 49 klokken,
waarvan 48 klokken door de
Leuvense familie Sergeys
gegoten zijn en één door
Eijsbouts.

Iedere vrijdagmiddag van 12u
tot 13u en zaterdag van 15u tot
16u bespelen stadsbeiaardiers
Eddy Mariën en Koen Van
Assche afwisselend de beiaard.
Ook zijn er zomerconcerten
door gastbeiaardiers op de
vrijdagen in de maand juli. 



De Sint-Geertruibeiaard
Eén van de zeven wonderen van Leuven is de toren van de Sint-
Geertruikerk: 'de toren zonder nagels', omdat deze toren, in
tegenstelling tot de meeste
torens, niet met leien of pannen
is bedekt, maar een open stenen
torenspits heeft, waarin de
beiaard hangt.  

De beiaard staat in
middentoonstemming, telt 49
klokken en bestaat hoofdzakelijk
uit klokken gegoten door
Andreas Jozef Vanden Gheyn en
J. Sergeys. Ook vinden we
enkele klokken terug van A.L.J.
van Aerschodt, F. Sergeys en J. Zeelstman.

De beiaard werd in 1971 vernieuwd door Clock-O-Matic. Na de
restauratie van de torenspits werd de tractuur vernieuwd en het
niveau van de cabine aangepast.

Huidig beiaardier is Marc Van Eyck.

Hoe inschrijven?
Noteer je naam op de lijst in de beiaardschool of geef een
seintje bij mij via email (an.lommelen@pandora.be) of
telefonisch (0495/43 78 10 of 016/89 56 99). Vergeet niet te
vermelden of je 's morgens wacht aan het station van Leuven of
aan de universiteitsbibliotheek!



Wist je dat...
... Leuven ook een afdeling van de Kon. Beiaardschool bezit

... ook één van de zeven wonderen van Leuven 'De klok buiten de
toren' is (van de Sint-Jacobskerk)

... er in Leuven nog enkele andere automatische klokkenspelen
zijn (Abdij van 't Park, Groot Begijnhof, Kasteel van Arenberg)

... er ook tal van beiaardiers wonen in en rond Leuven

... alle beiaarden van Leuven beschikken over een mechanische
trommel, die -behalve de Sint-Geertrui- in werking zijn

... de universiteitsbibliotheek een niet-versteekbare trommel heeft

... dé websites waar je informatie vindt over de beiaarden van
Leuven www.beiaard.be en www.leuven.be/campanae zijn

... 't Schipke tegenwoordig integraal online raadpleegbaar is op
website http://users.pandora.be/toni.meert/Campana.htm 

Vooruitzichten
In de zomer van 2005 worden verschillende beiaarduitstappen
gepland, deels om de studenten ervaring op te laten doen, deels
om de beiaard te promoten. Als voorsmaakje zal er op 22
augustus een uitstap naar Grimbergen plaatsvinden...

Als je interesse hebt en op de hoogte gehouden wil worden van
de laatste nieuwtjes, kan je dit altijd doen door je wensen
eenvoudig door te mailen naar an.lommelen@pandora.be of een
briefje te schrijven naar CAMPANA, Fr. De Merodestraat 63,
2800 Mechelen.
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