Het hart weet alles

De tijd dringt. De nood der mensenzielen is hoog.
En toch is het aards bestel volmaakt geregeld door
de macht, die het schiep. Alles is goed, maar de
mens ziet dat niet meer. Ons denken is verdwaald,
mideid door eigenwaan. De mens wilde een nog
betere orde bouwen en heeft in die poging gefaald.

Nu zoekt men de oorspronkelijke orde, die men is
kwijtgeraakt. Niet ver weg is die te vinden. Wj
leven er nog in en nemen er nog aan dedl met het
onbewuste dedl van ons organisme, dat er zch
altijd aan is blijven toevertrouwen. Wj leven er uit,
zonder het te beseffen. De volmaakte orde is ons
ingeschapen en wij hoeven ons daarvan slechts
bewust te worden met ons brein. Wj weten alles
reedsin ons hart. Zo lang hart en hoofd gescheiden
Zijn, is het hoofd hulpeloos, oriénteert het zich op
anderen, die het evenmin blijken te weten en rent
het zch te pletter op de eindpaal van een verkeerd
gericht denken.

Laat los en kom tot bezinning. Zet de denkloop stil
en ledig uw hoofd. Ont-span u en laat de weg van
hart naar hoofd zich openen. Vertrouwen verwijdt
die weg en op de kracht van ons verlangen richt de
Ziel zich op uit de slappe en door angst geknakte
houding.

Het hart weet alles. Ontvanger is het van het al-
weten uit ons hedlal. Als een Zon straalt ons hart
uit en zendt het de al-kracht als wilskracht uit in
daden, de al-warmte als liefde naar de medeschep-
selen en het al-licht opwaarts naar het brein om
daar vele lichten te ontsteken van begrip en in-
zZicht.
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Hoe kRomt u bij Oasis?

Met de auto

Ga naar de routeplanner van de ANWB op
route.anwb.nl voor een routebeschrijving van
straat tot straat! Vul als bestemming in de Korte
Heuvelstraat in Kalmthout, Belgié.

In verband met de rust in het natuurreservaat
verzoeken wij u te parkeren voor de ingang
daarvan, en wel op de Korte Heuvelstraat, de
Kievitstraat of de Kastanjedreef.

Met het openbaar vervoer

Ga naar www.92920v.nl en plan uw reis naar
Essen. Let erop dat u Essenin Belgiékiest! Plan
vervolgens via www.delijn.be de laatste acht
minuten van de reis vanaf nmbs-station Essen
naar dat in Kalmthout. Neem van tevoren con-
tact met ons over uw aankomst, zodat wellicht
het laatste stukje vervoer naar Oasis geregeld

kan worden en u geen taxi hoeft te nemen.
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Centrum voor bezinning van de
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Oasis

Gedurende 20 jaar was Oasis het centrum van ont-
moeting van Mellie met a degenen die zich door
haar vise lieten inspireren. Er werden lezingen
gegeven en Mazdaznan-oefeningen gedaan. Er
werd gezongen en gedanst. De weekends in de til-
te van het natuurreservaat worden door velen tot
vandaag de dag in het hart gekoesterd.

Na grondige herstelwerkzaamheden is Oasis in
2006 opnieuw in gebruik genomen. Omdat het
voor Méellie steeds moeilijker werd om hele week-
ens lezingen te geven, is met haar nagedacht over
het gebruik van het gebouw in de toekomst.
Daarbij kwam Oasis naar voren:

» as plek voor het werken in kleine groepen,
zoal s therapieén, meditaties en cursussen,

e asruimtevoor individuel e sessies, zoa s massa-
ge en energetische behandelingen,

» als plek voor mensen die behoefte hebben aan
een retraite van enkele dagen.

Gezien de ligging in een natuurreservaat wijzen wij
eropdat grootschdige activiteiten niet mogdijk zijn.
Wij vragen onze gasten om de dtilte en de rust van
de omgeving te respecteren. Omdat wij het in strijd
vinden met Mellies gedachtegoed, vragen wij bezoe-
kers ook om ter plaatse af te zien van het gebruik van
alcohol en drugs, roken en consumptie van vlees.

Als u met de auto komt, verzoeken wij u in ver-
band met derust in het natuurreservaat te parkeren
voor de ingang daarvan, en wel op de Korte
Heuvelstraat, de Kievitstraat of de Kastanjedreef.

Oasisis ook te huur. Neemt u voor informatie hier-
over contact op met de Mellie Uyldert Sichting:
karen@uyldert.nl of +32 (0)3 6668472.

Voor heling en harmonie

Het landgoed Oasis op de Kamthoutse heide is
sinds 1984 een ontmoetingsplek van donateurs van
de Médllie Uyldert Stichting.

Op deze energetisch bijzondere plek maken we
kennis met de Nieuwe Tijd, waarvan Mellie
Uyldert één van de eersten was die deze voorzag.
Hierover vertdt ze in talrijke lezingen en boeken
en interviews, en sinds 1947 in haar tijdschrift De
Kaarsvlam. De aarde en de mens kunnen dleen
overleven door een radikaal nieuw denken, voelen
en handelen:

* het denken in analogieén, vanuit het bewustzijn
dat alles één en met elkaar verbonden is,

» het herwaarderen en volgen van de intuitie as
bron van vertrouwen en crestiviteit en

» een natuurlijke leefwijze in harmonie met moe-
der aarde en a haar bewoners.

Gedurende vele jaren heeft Méellie zelf lezingen en
oefeningen gegeven op Oasis. Dit werk wordt nu
gedaan door mensen die jarenlang hun leefwijze
met Mellie hebben gedeeld. Omdat zij inzien hoe
universed haar visieis, hebben zij zich ermee ver-
bonden, en geven zij ieder op hun eigen unieke
wijze gestalte aan de onuitsprekelijke werkelijk-
heid waaraan Mellie hartstochtelijk haar leven
heeft gewijd.

De Stichting

De Mellie Uyldert Stichting is opgericht op 8
november 1973 met als doel “te bevorderen de be-
wustwording der nieuwe normen, de propaganda
voor- en de bevordering van een natuurlijke leef-
wijze en het oprichten en instandhouden van een
centrum, alwaar lichamelijk of psychisch zwakke
mensen adviezen en therapeutische behandelingen
met beperkte verblijfsmogelijkheden kunnen
genieten.”

Naast het exploiteren van Oasis richt de stichting
zich op het verspreiden van de levensbeschouwe-
lijke visie in de lijn van Mellie Uyldert door
middel van het blad De Kaarsviam dat sinds 1947
verschijnt.

Ook houdt de stichting zich bezig met het inventa-
riseren, beschermen en zorgdragen voor het publi-
ceren van haar boeken, toespraken en interviews.

Het bestuur van de Mellie Uyldert Stichting
bestaat uit:

» Karen Samsom (29-04-1950, Hilversum),
voorzitter ad interim,

o Satyamo Uyldert (28-01-1947, Blaricum),
secretaris

» Theus Dinger (2-01-1935, 's-Gravenhage),
penningmeester.

Een overzicht van momentedl verkrijgbare boeken
van Méllie Uyldert is te vinden op de website van
de stichting: www.uyldert.nl.

Een proefnummer van De Kaarsvlam kunt u
downloaden van de website, of aanvragen bij
Satyamo Uyldert, Plaat 2, 1261 LH Blaricum, tel.
035-6469477.
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