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De stelling van Rob Riemen: *

Een gecorrumpeerde elite
is gevaarlijker dan de
politieke islam

Zonder verbeelding, kennis,
kunst en cultuur ben je
machteloos en raak je
overgeleverd aan allerlei
charlatans, zegt Rob Riemen
tegen Elsbeth Etty.
Intellectuelen moeten de
langetermijnvisie leveren die
politici momenteel ontberen.

Uw boek ‘Adel van de geest’ is gepresen-
teerd als ‘een onmisbare handleiding
voor weldenkende mensen in turbulen-
te tijden’. Wie zijn dat, weldenkende
mensen?

»Ik bedoel niet de academische we-
reld, maar mensen die willen naden-
ken. Aan hen wil ik duidelijk maken
dat je zonder verbeelding, kennis,
kunst en cultuur machteloos bent en
overgeleverd raakt aan allerlei charla-
tans. Tegenwoordig wordt het den-
ken onderschat en het doen over-
schat. Alleen wat direct voordeel af-
werpt en concreet is, wordt geappre-
cieerd. Die ontwikkeling is fataal
voor een samenleving. Als de culture-
le elite wordt weggezet als wereld-
vreemde nietsnutten die de maat-
schappij alleen maar geld kosten, dan
moet men beseffen dat de samenle-
ving verloren is zonder denkers, zon-
der reflectie.”

En wat bedoelt u met turbulente tij-
den?

»IKk bedoel het fascisme van Geert
Wilders.”

Er zijn maar weinig mensen die hard-
op zeggen dat Wilders een fascist is.
Waar baseert u dat op?

,»Hij leidt geen democratische partij,
maar een beweging zoals Mussolini
en Hitler dat ook hebben gedaan. Ten
tweede weet hij alles te herleiden tot
één zondebok, de islam. En die zon-
debok moet ook hetland uit, en Euro-

pa uit. Ook dat hebben we eerder
meegemaakt. Hij doet een beroep op
het Gesundes Volksempfinden. Dat be-
rust op puur bedrog, want hij zal
nooit iets kunnen oplossen. Ik be-
grijp niet waarom er met zoveel
schroom wordt gesproken over het
feit dat deze man een fascist is. Het
fascisme heeft tal van verschijnings-
vormen. In Amerika manifesteert het
zich als anti-zwart en diepreligieus,
in West-Europa als seculier en anti-is-
lam, in Centraal-Europa als katholiek
en anti-joods. Het is flauwekul dat je
Wilders geen fascist zou mogen noe-
men zolang hij ons niet de schetsen
toont van de concentratieckampen die
hij voor moslims op het oog heeft.
Mussolini heeft ook geen concentra-
tickampen gebouwd. De ideologie
van Wilders, en daar gaat het om, is
volstrekt anti-democratisch. Hij ge-
looft niet in democratie. Hij is de man
van de pure anti-vrijheid.”

Wilders beroept zich net als u op Euro-
pesewaarden.
,Dat deed Hitler ook.”

Maar Wilders wijst erop dat deze waar-
den worden bedreigd door de islam. U
wilt toch niet ontkennen dat extreme
stromingen in de islam het gemunt
hebben op waarden als democratie en
vrijheid van meningsuiting?

»,Wilders is absoluut niet geinteres-
seerd in de humanistische Europese
traditie, de PVV is de grootste anti-
Europa beweging in Nederland. Na-
tuurlijk is de politieke islam een pro-
bleem, elke vorm van fundamentalis-
me is een probleem. Neem het funda-
mentalistische protestantisme in de
Verenigde Staten of het postmoder-
nisme van de culturele elite dat de he-
le humaniora kapot heeft gemaakt.
En het kapitalisme, zoals we met de
kredietcrisis maar weer eens hebben
gezien, is ook een probleem. De poli-
tieke islam is niet het grootste pro-
bleem van Nederland of Europa. Wel
in islamitische landen, vooral in Iran,

en Saoedi-Arabi€. Maar ons grootste
probleem is dat we al generaties lang
niet meer weten wat het betekent om
Europeaan te zijn. Het Europese be-
schavingsideaal is altijd bedreigd,
vooral omdat het van binnenuit
wordt gecorrumpeerd. Ik vind de cor-
rumpering van de elites een veel gro-
ter gevaar dan de politieke islam.”

Wat verstaat u onder gecorrumpeerde
elites?

sHoogleraren literatuur die hun stu-
denten niets meer willen leren omdat
ze daar geen geld mee binnenslepen,
het hele onderwijs dat wordt uitge-
hold, media die alleen aan Kkijkcijfers
denken — daarin schuilt het gevaar en
het intellectuele verraad. Onder het
mom dat we democratisch zijn en dus
tegen elites, tegen verheffing, cul-
tuur, Bildung, hebben we burgers elk
instrument uit handen geslagen om
op hun eigen manier verantwoorde-
lijkheid voor het leven te accepteren,
mensen zelf de gelegenheid te geven
om met de grote vragen van het leven
om te gaan. Als je niets gelezen hebt,
nooit zelf hebt leren nadenken,
wordt het heel erg moeilijk om je te
verzetten tegen fascistische leugens
en geen compromissen te sluiten met
de waarheid. Zo is er een situatie ont-
staan waarvan figuren als Wilders op
politiek niveau misbruik maken om
elementaire waarden die we aan een
Spinoza en een John Stuart Mill te
danken hebben de nek om te draaien.
Endatis niet voor het eerst.”

Delen de internationaal bekende intel-
lectuelen en kunstenaars die tot uw
vriendenkring behoren en die voor
Nexus schrijven uw mening over het
fascistische karakter van de ideologie
van Wilders?

»Jirgen Habermas heeft over Wil-
ders’ film Fitna gezegd: Als het nodig
is een bepaald taboe te doorbreken,
zoals het benoemen van de anti-wes-
terse elementen in de islam, dan moet
jeindekunsten ook in de politiek die

ruimte laten. Maar Wilders doorbrak
geen taboe, omdat de gevaren van de
politieke islam allang bekend zijn en
door vrijwel iedereen gedeeld wor-
den. Dus het enige wat Wilders doet is
provoceren. Het is een strategie die
hij heeft overgenomen van Goebbels,
de propagandaminister van Hitler.”

In uw boek schrijft u, met een verwij-
zing naar Thomas Mann, dat u tegen
politisering van de intellectuele ge-
dachtevorming bent, maar ook dat in-
tellectuelen niet met hun rug naar de
politiek moeten blijven staan. Roept u
intellectuelen op zich in de politiek te
begeven?

Cultuurfilosoof

Cultuurfilosoof Rob Riemen
(1962) is oprichter en directeur
van het Nexus Instituut in Til-
burg en hoofdredacteur van het
tijdschrift Nexus waaraan
bekende schrijvers, kunste-
naars en intellectuelen uit de
hele wereld bijdragen leveren.

Na meerdere buitenlandse ver-
talingen-o.a. in het Engels,
Spaans, Portugees en Roe-
meens —verscheen deze week
in het Nederlands zijn essay-
bundel Adel van de geest, Een
vergeten ideaal bij uitgeverij
Atlas.

Het eerste exemplaar van dit
pleidooi voor het hooghouden
van de klassieke Europsese hu-
manistische waarden werd don-
derdag uitgereikt aan oud-pre-
mier Ruud Lubbers, sinds de
oprichting in 1994 nauw betrok-
ken bij het Nexus Instituut en lid
van de raad van advies.

»Nee, intellectuelen in de politiek
mislukken altijd, om de eenvoudige
reden dat politiek bedrijven een an-
der vak is. Het is een ultieme denk-
fout dat intellectuelen alleen maar
iets kunnen veranderen als ze actief
in de politiek zijn. Het wijst op een
gebrek aan intellectueel zelfvertrou-
wen. Zou Spinoza meer invloed heb-
ben uitgeoefend als hij de politiek
was ingegaan? Ik heb al vaak tegen
Michael Ignatieff, de Canadese hoog-
leraar en mensenrechtendeskundige
die in Canada leider van de liberale
oppositie is geworden, gezegd dat hij
er beter aan zou hebben gedaan nog
een paar goede boeken te schrijven
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dan een beetje in het parlement te
modderen. Politiek is een kunst en
veel intellectuelen beheersen die
kunst niet.”

Wat moeten intellectuelen dan wél
doen?

»Zij moeten de langetermijnvisie le-
veren die politici op dit moment to-
taal ontberen. Ik ben het met Julien
Benda eens dat niet alles in het leven
tereduceren valt tot politiek, totlinks
of rechts. Intellectuelen horen met
een kritische distantie naar de wereld
te kijken en dus in staat te zijn tot kri-
tiek, maar vooral ook tot zelfkritiek.
Een intellectueel is verplicht op te ko-

men voor de waarheid. Een politicus
kan dat niet, die moet compromissen
sluiten, dingen voor elkaar krijgen.
Het hele idee van de koning-filosoof,
dat leg ik ook uit in mijn boek, is een
onmogelijkheid. Socrates wist dat
al.”

Eén van de motto’s van uw boek is
‘wees dapper’. Er zijn veel mensen die
Geert Wilders dapper vinden omdat hij
met gevaar voor zijn leven bereid is de
waarheid, althans wat hij daarvoor
houdt, over de gevaren van de islam te
verkondigen.

»Het slothoofdstuk van mijn boek
heet ‘Wees dapper’ en gaat over de in

1909 geboren Leone Ginzburg, een
Italiaans megatalent van Russisch-
Joodse afkomst die al op zijn acht-
tiende Tolstojs Anna Karenina vertaal-
de. Hij wilde zijn leven wijden aan
het overleveren van de Europese cul-
tuur en had diep nagedacht over de
relevantie van politieke vrijheid. Hij
behoorde tot de weinige academici
die niet de loyaliteitsverklaring aan
Mussolini hebben getekend. Ginz-
burgisin het verzet gegaan en uitein-
delijk door de fascisten doodgemar-
teld. Zijn laatste brief uit de gevange-
nis aan zijn vrouw Natalia Ginzburg,
de latere essayiste en romanschrijf-
ster, bevatte de oproep ‘Wees dapper’.
Daarmee doelde hij op socratische
dapperheid: de moed om wijs en
rechtvaardig te zijn. Dat kun je toch
niet vergelijken met de provocaties
van Wilders? Hebben we Wilders ooit
over wijsheid of rechtvaardigheid ten
aanzien van medemensen, van
vreemdelingen horen spreken? Ginz-
burg had het over de moed om in
waarheid te leven.”

Dus de culturele elite zoals u die om-
schrijft, kan om het fascistische gevaar
te keren volstaan met verwijzingen
naar de humanistische idealen en de
grote Europese denkers?

»Wij zijn te lang blijven geloven dat
ons land zijn koers zou vinden door
te vertrouwen op de financi€le elite,
de sportieve elite, de media-elite en
de politieke elite. Maar dat zijn toe-
vallig de elites waar nauwelijks enig
idee of gedachte achter zit. Het gaat
die elites alleen maar om geld of om
macht, niet om het vinden van ant-
woorden op de vraag wat een goede
maatschappij is of de vraag die ieder-
een zich moet stellen: wat is een goed
leven? Daar heb je ideeén, denkers en
reflectie voor nodig, maar ook kun-
stenaars, omdat we niet zonder ver-
beelding kunnen.”

Het door u geleide Nexus Instituut is
een door de Universiteit van Tilburg en
de overheid gesubsidieerd instituut.
Hoe onafhankelijk bent u?

»Het Nexus Instituut is zo opgezet
dat we niet geclaimd kunnen worden
door politieke, maatschappelijke of
religieuze groepen. Het enige wat
men van ons kan zeggen is dat we eli-
tair zijn en Europees humanistisch.
We brengen intellectuelen uit de hele
wereld samen om na te denken en te
debatteren over de humanistische
waarden waar iedereen de mond vol
van heeft, maar die overal en ook hier
in Nederland met voeten worden ge-
treden. Als ik een lans breek voor de
‘adel van de geest’, bedoel ik het besef
van het onderscheid tussen goed en
kwaad. Als de massademocratie waar-
in wij leven de adel van de geest niet
eert, dan vervallen wij onherroepelijk
tot fascisme.”



