
Zusters van Sint‐Jozef

Toen en nu …
Een kennismaking doorheen de tijd



Hoe het allemaal begonnen is



E.H. Jean‐Pierre Médaille s.j. verenigde in 1648 zeven vrome vrouwen, 
“Le Petit Dessein” genoemd

Binnen en buiten de muren van hun huizen ontfermden deze vrouwen zich 
over ontheemden, zieken en armen



In 1811 werd de congregatie juridisch 
erkend als:  
Les soeurs de Saint‐Joseph du Bon 
Pasteur” (de zusters van Sint‐Jozef van de Goede Herder)

Madame Françoise Tyrand werd de eerste 
overste van de congregatie van de zusters 
van Sint‐Jozef

Op 16 oktober 1650 vond de eerste 
kleding plaats (een kleed destijds gedragen door 
weduwen) 



De zusters in België vanaf 1895





Broeder Derriks
(algemeen overste van de Missies van Afrika)

voerde gesprekken met 

Mère Augustine Battut
(algemeen overste van de zusters van Sint‐Jozef van Clermont‐Ferrand)

om de zusters 
naar België te brengen  





E.H. Nicolaas Erkens
(pastoor van Munsterbilzen)

zijn vurigste wens was
dat de zusters 

zich in België zouden vestigen





Baron de Lamberts Cortenbach
verkoopt het adellijke Stift
aan de zusters van Sint‐Jozef 

op 3 augustus 1895

De eerste vier zusters 
komen aan in Munsterbilzen

op 16 september 1895





De eerste vier zusters van Sint‐Jozef, de 
pioniers in België waren:

Zuster Vitaline Gisset 
(de eerste moeder overste van het klooster in Munsterbilzen)

Zuster Angéline Saignol
Zuster Jeanne Védrine
Zuster Séverine Gallon



De zusters in Munsterbilzen



De zusters van Sint‐Jozef gebruikten vanaf
september 1895 het adellijke Stift om er een
klooster in onder te brengen, maar ook om er
sociale werken te verrichten in een lagere
meisjesschool en een psychiatrische instelling
voor vrouwen.

Jongeren onderwijzen en zieken verzorgen, zij
het vandaag de dag geholpen door leken,
worden nog altijd met veel ijver, toewijding
en professionalisme voltrokken.



De eerste Belgische zuster die toetrad 
was 
zuster Celestina Hendriks (uit Opgrimbie)



Onderwijs en gezondheidszorg



Eerste schooljaar in Munsterbilzen: 
1895‐1896





Kinderen, geboren in 1895 – 1896 ‐ 1897









Psychiatrische kliniek
Het Medisch Centrum Sint‐Jozef



Dokter Constant Van den Hove Julienne Neyt

Samen met de zusters van Sint‐Jozef legden zij de 
fundamenten 

voor het psychiatrisch ziekenhuis





Op 5 maart 1896 geeft het ministerie 
van justitie haar ja‐woord. 
Het “Asile Saint‐Joseph pour des 
femmes aliénées” is een feit

In het eerste jaar boden zich 113 
patiënten aan. 
Drie jaar later, in 1899, verbleven er 
al ruim 300 patiënten















Onderwijs‐gezondheidzorg in Limburgse gemeenten 

1895: Munsterbilzen (onderwijs en gezondheidszorg)
1902: Opitter (onderwijs)
1903: As (onderwijs)
1905: Lommel (onderwijs en bejaardenzorg)
1905: Tollembeek (onderwijs)
1921: Overpelt (onderwijs en gezondheidszorg)
1936: Tongerlo (parochie)
1939: Racour (bejaardentehuis)
1959: Leuven (meisjespeda)
1961: Amonimes (bejaardentehuis)
1969: Antwerpen (bejaardenzorg)
1969: Genk‐Waterschei (kinderkribbe)



De ommekeer 1973











Munsterbilzen



Bilzen‐Eik



Beverst



Lommel



Hasselt



Racour



100 jaar zusters van Sint‐Jozef
in België

1995

















De huidige tijd





Vanuit verschillende actievelden, ingaand op de plaatselijke 
noden werden de zusters pioniers van goede gezondheidszorg 
en onderwijs.

De zusters van Sint‐Jozef, ook nu gedreven door de Geest, 
willen toekomstgericht werken en samen op weg gaan met 
leken, die bezield door dezelfde spiritualiteit dienstbaar in het 
leven staan.

Verbonden met God door Zijn Woord dat ons doet leven in 
eenvoud en hartelijkheid, staan de zusters in dienst van elke 
mens. 
Die dubbele Verbondenheid vormt de kern van de 
spiritualiteit. 





Door de aandacht voor elke naaste,
door onze relaties verweven met elke medemens,
krijgen wij, als genade, het brood van de weg te delen.
Wonend in Hem die gave is van de Vader,
zijn wij uitgenodigd om zoals Hij ons eigen leven te offeren:

samen het Woord delen
ziekenbezoek
palliatieve zorgen
encouter Vlaanderen
jongerenpastoraal
catechese
bezoek aan medezusters
contacten met anderen



























De toekomst



De Apostolische zendingsbrief  
juli 2009



Het leven en de kreet van de mannen
en de vrouwen van onze tijd te horen





Ons te laten hervormen door het
beluisteren van het Woord van God en
zijn weerklank in ons leven





Een houding als “waker” aan te nemen
om met durf en creativiteit in de Kerk
en in de wereld te staan





Ons te bekleden met dienstbaarheid
in de ontmoeting met elke mens





Onze roeping “zielen redden” te
beantwoorden door de menselijke en
geestelijke ervaring van elke persoon
te helpen duiden en begeleiden
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