Fred Bervoets: korte biografische schets

Fred Bervoets werd op 12 mei 1942 in Burcht (Zwijndrecht) geboren. Hij groeide op zowel in de
schaduw van de kerk, als onder de rook van de talrijke fabrieken die deze Scheldegemeente toen
telde. Bovendien was het toen oorlog en vooral de V-bommen veroorzaakten paniek, dood (14
slachtoffers) en veel menselijk leed (gewonden en 250 zwaar beschadigde woningen). De mondelinge
overlevering stelt dat Fred altijd aan het tekenen was en dat hij talent had. Het verwonderde wellicht
weinigen dat hij vanaf 1957 naar Antwerpen trok om er zich verder te scholen aan de Koninklijke
Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Marsboom, Slabbinck, Creytens en
De Coninck kunnen als zijn leermeesters worden genoemd. Nog tijdens zijn studies ontvangt hij de
Laurent Meeusprijs (1961), de Camiel Huysmansprijs (1963) en wordt hij laureaat van ‘300 jaar
Academie’ (1964). Hij rondde zijn studies af in 1966 en was toen reeds geintroduceerd in het Parijse
kunstmilieu. Fred Bervoets zal echter nooit Burcht vergeten. Uiteraard brengt hij er bezoeken aan zijn
familie. De Burchtenaren schrikken zich een bult als hij tijJdens de kermis opdaagt met zijn Antwerpse
vrienden om mee plezier te maken.

Fred Bervoets is schilder en etser. Hij kiest voor snelheid, directheid, alles heeft te maken met actie en
moment. Hij schildert niet vanuit de pols, maar vanuit de elleboog. Schilderen is moeilijk als je het vak
goed beheerst, want de verleiding om er zich gemakkelijk vanaf te maken, wordt steeds groter.
Bervoets balanceert daarom tussen onvoorspelbaarheid en doelgerichtheid, tussen chaos en orde,
tussen actie en reflectie, teken en beeld. Uiteraard vertaalt zich dat in zijn werk. Dan haalt het ene
aspect de bovenhand, dan weer het andere. Het oeuvre van Bervoets vertoont daarom geen
homogeniteit of continuiteit in de strikte zin van het woord. Zowel thematisch als stilistisch ondergaat
zijn werk nogal wat veranderingen. Men kan zijn oeuvre dan ook indelen in ‘reeksen’. Ze vormen een
picturale autobiografie. Nieuwe wendingen zijn het gevolg van onbewuste beslissingen. De
kunstenaar heeft een saturatiepunt bereikt, de vorm en/of de inhoud is uitgeput.

De Cobra’s (1964-1970) is een minder gelukkige naamkeuze want gebaseerd op de gelijknamige
kunstbeweging die toen reeds over zijn hoogtepunt heen was. Maar het felle kleurgebruik en de wijze
van schilderen verwijst naar de kunstbeweging, hoewel de voorstellingen zeer dicht aansluiten bij de
leef- en ideeénwereld van Bervoets. Vanaf 1970 duiken echter slangen en darmachtige figuren op in
het werk. Ze kondigen de Spaghetti's aan: drukke vertellingen, het oog krijgt geen rust. Het lijkt op een
grote psychedelische trip, maar daarvoor zijn de werken in feite te nauwkeurig. De doeken worden
steeds groter en voller. Fred Bervoets krijgt genoeg van deze intensieve werkwijze en gaat
uitzuiveren. Dit leidt naar de Totems en de Kasten (1972-1974). De gedrochten spelen de hoofdrol, de
darmen en de slangen worden rekwisieten. Ook combineert hij etsen met elkaar, ze worden verknipt
en bijgekleurd, hij kleeft ze op doek of worden met touwtjes en spijkers vastgemaakt. Deze
assemblages beginnen opnieuw te groeien. Het zelfportret duikt op.

Maar deze omslachtige werkwijze verhindert het vertellen. Bervoets gaat schilderen met grijs, blauw
en groen met agressieve rode accenten. De Grijzen worden geboren (1975) waarin hij direct of
indirect verwijst naar conflicten met andere kunstenaars. De dood van zijn mentor, vriend en
verfbroeder Jan Cox in 1980 doen Fred Bervoets opnieuw kiezen voor de ets. In een grote geut van
verdriet en woede wenst hij alles zwart te maken, maar niet met verf. Hij ontwikkelt een eigen
etstechniek waarbij hij met de kwast al of niet verdunde koperacide op de zinkplaat aanbrengt. De
afdrukken worden samengevoegd tot een grotere compositie. ‘Hommage aan een Vriend’ is een
indrukwekkend geheel van droefenis, angst en waanzin.

Het drama van Wounded Knee (1981) grijpt Bervoets aan om zeer breed en wild te schilderen. Het
doek is te klein en wordt uitgebreid met uitgezaagde figuren en onderdelen. De kleuren knallen er op
los. Dit staat in schril contrast met de zogenaamde Tekeningen vanaf 1985. Kleine anekdotische
krabbels worden vergroot met de episcoop en herschilderd. Bervoets als verteller en tekenaar. Het is
het begin van de grotere versobering die in het later werk steeds vaker zal opduiken.

Als hij in 1987 getuige is van een chirurgische ingreep geeft dit aanleiding om op korte tijd de
‘Cicatrices’ te maken. Littekens en verminkte zelfportretten zien het nachtlicht, want de kunstenaar
leeft vooral ’s nachts. Hij werkt in het donker en brengt de acrylverf aan op ongeprepareerde doeken.
Hij schildert automatisch om de dagelijkse problemen te verdringen. Verbouwereerd kijkt hij ’s
morgens naar de nachtelijke productie. Maar wat de ochtendelijke toets niet kan doorstaan, wordt
vernield of overschilderd. Het werk is minder narratief, want het is vooral het schildersgebaar dat in
deze serie de bovenhand haalt.



Eveneens in 1987 trekt de niet-reislustige Fred Bervoets naar de Nevada-woestijn (Verenigde Staten)
om er een bezoek te brengen aan zijn spitsbroeder Albert Szukalski. Hun rondreis, hun avonturen,
hun ruzies, de verveling in de woestenij geeft aanleiding tot de zogenaamde ‘Nevada-cyclus’. Zeer
schraal, met een beperkt aantal kleuren, vaak op bruin inpakpapier of camouflagedoek worden daar of
kort na zijn terugkeer de impressies vastgelegd.

Deze doorgedreven uitzuivering zet zich verder in de Witten. Er is geen schrik meer voor de lege
ruimte (Spaghetti’s). Kleine krabbels, gevoelsnotities, worden later op het doek reuzegroot vastgelegd
met enkele gebaren, door Bervoets omschreven met het woord ‘tsjak’. Het moet er staan of het staat
er niet en dan is het mislukt. Het wit van het doek heeft dezelfde betekenis als de kleur van de verf.
Nogal wat van deze werken tonen zelfportretten of autobiografische aanduidingen die echter een
universeel karakter krijgen.

Deze fase wordt als het ware afgerond met echte tekenen van erkenning. De schilder en etser Fred
Bervoets die bleef schilderen en etsen ondanks de toenmalige kunststromingen was vaak een
anomalie in het wereldje. Zijn gehechtheid aan de galerij ‘De Zwarte Panter’ sedert 1969, samen
blijven met andere verfbroeders, werd door velen op onbegrip onthaald. Maar in 1991 ontvangt hij de
Staatsprijs voor Beeldende Kunst en het jaar daarop wordt een grote overzichtstentoonstelling van
hem gehouden in het P.M.M.K. te Oostende.

Maar een kunstenaar kan natuurlijk niet op deze lauwerkransen blijven zitten. Daarvoor is de onrust te
groot, daarvoor is het leven te sterk. Fred Bervoets gaat opnieuw etsen. Hij schildert de etsplaat, kleeft
de bladen aan elkaar en brengt schaarse vegen verf aan. Fred Bervoets wordt meer dan ooit verteller.
De serie ‘Welcome Home’' (1991-1992) is een aaneenschakeling van anekdotes, heeft een sterk
autobiografische achtergrond voor wie de kunstenaar kent. Toch is het ook universeel. De
verscheurdheid over de liefde, het koppel, vrij willen zijn, met de hond gaan wandelen als een
burgermannetje, stevig doorzakken in de kroeg, huiselijkheid versus dreiging, verbondenheid versus
scheiding. Op een zeer grijze, geschubde achtergrond (kasseien) verdwijnt bijna het perspectief. En
zoals het precies hoort wordt deze serie opgevolgd door de reeks ‘Nachtoefeningen’ (1998). De etsen
worden met viltstift in basiskleuren gezet door Fred Bervoets met de hulp van zijn dochter Sara.
Scenes uit het dagelijkse leven met een hoge dosis zelfrelativering, waarbij de hond Flappi een
voorname rol lijkt te spelen.

Dit graven in het heden en het verleden wordt verder bekroond met de ‘Pon Recce’ serie (2000):
herinneringen in grauwe aardappelkleuren aan zijn legerdienst. En deze zoektocht is nog niet
afgelopen. Een nieuwe serie zet zich op onder de noemer van ‘Jeugdherinneringen’. Beelden uit zijn
jongste kinderjaren worden in zijn ondertussen gekende etsstijl op papier gezet. Zowel het voorlezen
van zijn nieuwjaarsbrief (met de kleine Fred al voorzien van een baard), de rode stippen van de
windpokken, als het weghalen van de Burchtse kerkklokken door de Duitsers vormen onderwerpen
voor grote etsen.
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