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Een mens is pas
vergeten als zijn naam
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vergeten is

Guntor
Demnig

UITGAVE: COMITE STOLPERSTEINE EMMEN
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Een nieuw initiatief GUNTER DEMNIG

Wij sturen u deze uitgave over de Stolpersteine omdat

u mogelijk ook alles wilt weten over de werkzaamheden ot de Duit

van het Comité Stolpersteine. Een goed initiatief project van de buitse .
q de Jood lachtoff tid de t d kunstenaar Gunter Demnig.

waardoor de Joodse slachtoffers tijdens de tweede (1947, Berlijn) Hij brengt

wereldoorlog nog eens extra worden herdacht. Mocht u gedenktekens aan op het

deze en eventuele volgende berichtgevingen over dit trottoir voor de huizen van

onderwerp als niet gewenst beschouwen schrijft u zich  mensen door de nazi’s

dan uit. U kunt dat doen via de link onderaan. verdreven, gedeporteerd,
vermoord of tot zelfmoord
gedreven zijn. Deze

Stolpersteine is een



http://t.ymlp240.net/eqyqaaamybwatayqadaqeqq/click.php

het Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote
Beek voor 24 weggevoerde Joodse
patienten.

Voor een volledig overzicht van de al
geplaatste stenen in Nederland
verwijzen wij naar het overzicht op de

Wikipedia pagina over de Stolpersteine.

Stolpersteine in Emmen.

In de gemeente Emmen worden in
totaal 138 stenen gelegd. Het centrum
van Emmen had hier de primeur. Hier
werd onder grote belangstelling de
eerste steen gelegd in 2011. Er

Emmen en de Joden.

Stolpersteine (letterlijk:
struikelstenen) herinneren

Tot 1940 was Emmen een kleine gemeente van 43.000 Of\d_er andere aan ?gden,
mensen. In 1940 telde de Joodse Gemeenschap rond de Sinti én Roma, politieke

200 leden.

Ze hadden een kleine Synagoge aan de Julianastraat.

gevangenen,
homoseksuelen, Jehova’s
enz.

In 1942 in de nacht van 2 op 3 oktober werden de toen D€ kunstenaar noemt ze

nog in Emmen wonende Joden ruw opgepakt, van hun
bed gelicht en bij elkaar gedreven . Korte tijd later
werden ze naar Westerbork getransporteerd en

de meesten van hen in treinwagons afgevoerd naar
Auschwitz.

Bij aankomst werden velen direct vermoord, anderen
later. Totaal zijn 138 Joden omgekomen.

Na de oorlog zijn 35 Joden teruggekeerd o.m. naar
Emmen.Dit zijn mensen die als onderduiker of als
kampbewoner overleefd hebben. Heel zelden wordt er
in de Synagoge nog een dienst gehouden.

Meer lezen hierover? Klik dan hier.

Stolpersteine in Emmen

Op 1 november 2008 werd het comité Stolpersteine
Emmen gevormd om ter nagedachtenis, aan alle in

Stolpersteine omdat je
erover struikelt met je
hoofd en je hart, en je

moet buigen om de tekst te
kunnen lezen.



http://t.ymlp240.net/eqyhazamybwapayqanaqeqq/click.php
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Emmen omgekomen Joden, z.g. Stolpersteine te
leggen.

Totaal gaat het om 138 stenen die tot eind 2013 gelegd
zullen worden.

In april 2011 werden de eerste stenen gelegd in het
centrum van Emmen en in Roswinkel. Op 20 Juni a.s.
zullen 41 stenen gelegd worden in Nieuw-
Amsterdam/Veenoord en op 3 oktober weer een aantal
stenen in Emmer-Compasc. en Emmen. De rest van de
stenen wordt in 2013 gelegd.

Stolpersteine in Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Op 20 juni zullen 41 Stolpersteine worden gelegd op 11 plekken in deze plaatsen.
De dag begint met een samenkomst in het Van Gogh Huis aan de Van Goghstraat
in Nieuw-Amsterdam. De organisatie van deze dag vindt plaats in nauwe
samenwerking met de werkgroep Stolpersteine Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Een uitnodiging treft u hier aan. (Graag u vooraf opgeven)

Ook is een beschrijving en een plattegrond bijgesloten waar en wanneer de
stenen gelegd zullen worden. Voor deze uitgebreide gegevens klik hier.
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Sponsoren

Het plaatsen van de stenen en ook de geplande uitgave van het boek over de
Stolpersteine in Emmen e.o. is kostbaar. Gelukkig is er al veel geld toegezegd,
maar, we komen nog steeds te kort. U kunt uw gift storten op ING rekening nr.
3421876 t.n.v. Stichting Over-en-Weer/Hin-und-Zurtick in Emmen, met
vermelding van Stolpersteine.

Boek

Op dit moment wordt gewerkt aan een boek over de Joden die tijdens de tweede
wereldoorlog afgevoerd en vermoord zijn. Het eerste deel van het boek beschrijft
de geschiedenis hiervan. In het 2e deel komen de verhalen van deze mensen aan
bod. Het boek komt najaar 2013 uit. Het bevat ongeveer 170 bladzijden en kost
circa € 22,50. U kunt het over enige tijd bij voorinschrijving reserveren.




Stolpersteine

Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, en plaats en
datum van overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) werden lange tijd
alle door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. Genoodzaakt door de
stormachtige ontwikkeling van het project laat hij zich tegenwoordig door een

bevriende kunstenaar ondersteunen. De hierboven afgebeelde Stolpersteine zijn
in Roswinkel geplaatst.




Deze Nieuwsbrief
kwam mede tot stand
met gegevens
verstrekt door de
werkgroep
Stolpersteine

Nieuw-
Amsterdam/Veenoord.










