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of je nu wel of niet uit fryslân 
komt, iedereen kent de friese 
vlag: ‘dat is de koffiemelk-
vlag!’ of ‘dat is de vlag van 
heerenveen!’ als je even door-
vraagt naar wat er op die vlag 
staat, weten de meesten dat 
het ‘pompeblêden’ zijn. maar 
waarom ze op de friese vlag 
staan en waarom het er zeven 
zijn? dat weet niemand. tijd 
om op onderzoek uit te gaan!

Het ontstaan van de Friese 
vlag
Als u denkt dat de vlag al eeuwen wordt 
gebruikt, dan heeft u het mis. Pas in 
1957 is de vlag officieel door de Provin-
ciale Staten vastgelegd als vlag van Frys-
lân. Toch bestond hij al eerder. In 1895 
hebben inwoners van Jirnsum de vlag 
ontworpen en twee jaar later kwam de 
vlag in de handel. Al snel kwamen er 
verzoeken binnen: ‘Wil je ook zo’n 
mooie vlag voor mij maken?’ In 1898 
werd het ontwerp van de vlag vastge-
legd, zodat hij er iedere keer precies 
hetzelfde uit zou zien.

Van ijsbaanvlag naar 
provincievlag
In de negentiende eeuw kwam de Friese 
Beweging op, die bestond uit mensen 
die zich voor de Friese taal wilden inzet-
ten. In 1900 was de vlag nog steeds niet 
heel bekend. Toen een lezer van het 
Bewegingsblad de redactie naar de Frie-
se vlag vroeg, was de reactie: ‘Wij zijn 
die vlag nooit tegengekomen of het 
moest al zijn op onze ijsbanen. Daar 
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hebben we weleens vlaggen zien wappe-
ren die men Fries noemde, maar die zijn 
waarschijnlijk verzonnen.’

Toch wordt de vlag vanaf 1900 beetje bij 
beetje bekender. Voor die tijd hadden 
de mensen thuis eigenlijk nog geen vlag-
gen, maar vanaf 1900 kopen steeds 
meer mensen de Friese vlag en wordt 
deze algemeen goed. Er worden zelfs 
liedjes over gemaakt door bijvoorbeeld 
Waling Dykstra en Jan fan ‘e Gaastmar. 
Dat laatste liedje is het bekendste 
geworden, met als begin van de eerste 
strofe:
Sjoch sjoch, dy skeane banen
Dat weagjend wyt en blau
Dy reade pompeblêdden
Dat âlde byld fan trou!
 
In 1903 was er in Gouda een bijeen-
komst voor Friezen. De Friese vlag ver-
oorzaakte toen een gevoel van weemoed 
en blijdschap bij de Friese bezoekers. 
Ook nu maakt de Friese vlag nog senti-
ment los bij de Friezen. Een kleine steek-
proef onder Friezen laat zien dat ze de 
Friese vlag associëren met ‘thuis’ en een 
‘warm gevoel’.

In 1927 was er een belangrijk congres in 
Leeuwarden. Toen wapperde bij het pro-
vinciehuis voor het eerst de Friese vlag. 
Dat was een grote stap naar de erken-
ning van de Friese vlag toe.

‘Dat is de koffiemelkvlag!’
In 1919 begon de Leeuwarder Condens 
Fabriek met het merk Friesche Vlag. 

Daarom noemt men de Friese vlag ook 
wel de koffiemelkvlag. De Friese vlag 
met z’n ‘pompeblêden’ zou niet zo 
bekend zijn geworden zonder het merk 
Friesche Vlag. Die vlag staat immers al 
jaren wereldwijd op miljoenen produc-
ten.

Sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw 
draagt voetbalclub sc Heerenveen de 
‘pompeblêden’ op het shirt en kan nie-
mand er meer omheen. Maar hierdoor is 
de Friese vlag in Leeuwarden, de stad 
van voetbalclub Cambuur, weer wat 
minder populair.

Blaadjes van de gele plomp
Maar wat doen die rode blaadjes nu op 
de Friese vlag? Daarvoor moeten we een 
heel stuk terug in de tijd. Een oude Frie-
se legende vertelt het verhaal van de 
broers Friso, Saxo en Bruno. Zij voeren 
vanuit India naar het Hoge Noorden en 
zetten hier voet aan wal. De broers ver-
deelden het land. Friso gaf zijn gebied 
de naam Fryslân. Friso droeg volgens de 
legende een wapen met zeven rode 
blaadjes erop. Dat zijn blaadjes van de 
gele plomp. Dit is een plant die veel 
voorkwam in Fryslân. De gele plomp is 
verwant aan de witte waterlelie.

Zeven ‘pompeblêden’
Friso had zeven zonen en elke zoon 
kreeg een stuk land. De blaadjes op de 
Friese vlag verwijzen dus naar het wapen 
van Friso en naar die zeven landen. 
Later sprak men van de zeven zeelan-
den, die in een rechtstekst van 1417 

worden opgesomd. Te weten: West-
Friesland, Westergo, Oostergo, een 
gebied dat de Stellingwerven en Drenthe 
beslaat, de Ommelanden, Oost-Friesland 
en Butjadingen. Eigenlijk zouden die alle 
zeven vrij moeten zijn. In werkelijkheid 
was dat toch niet het geval. ‘Seelân 

nûmer 1 en 4 wienen hielendal net frij. 
Nûmer 1 foel ûnder de greve fan Hollân 
en nûmer 4 foel ûnder de biskop fan 
Utert’, vertelt historicus Oebele Vries. Je 
moet het getal zeven in het hele verhaal 
ook niet te letterlijk nemen, zegt Vries, 
want zeven is ook gewoon het getal van 
de volheid.

Maar hoe weten we dan dat de Friese 
koning een wapen had met zeven 
plompblaadjes erop? Dat weten we uit 
oude kronieken daterend uit de beginja-
ren van de zeventiende eeuw. Daarin zie 
je een afbeelding van een Friese koning 
met daarop een wapen met zeven 
plompblaadjes. Deze afbeelding werd 
als basis gebruikt voor de Friese vlag. 
Hier zie je duidelijk dat het geen harten 
zijn, maar blaadjes.

Rood-wit-blauw
De vlag bestaat uit vier blauwe banen en 
drie witte banen, met in totaal zeven 
rode plompblaadjes erop. Waar staan 
die kleuren eigenlijk voor? De plomp-
blaadjes zijn rood, omdat ze die kleur 
hebben als ze in het voorjaar omhoog-
schieten uit het water. Het wit op de 
vlag verwijst naar het wateroppervlak, 
dat weerspiegelt als de zon erop schijnt. 
En blauw is de kleur van de hemel.
 
De Friese vlag in Groningen
Als u een dagje Groningen doet, kunt u 
daar het wapen van de provincie Gro-
ningen tegenkomen waarin de Friese 
vlag verwerkt lijkt te zijn. Maar in werke-
lijkheid gaat het om het wapen van de 
Ommelanden. De Ommelanden liggen 
boven en ten oosten van Groningen. Het 

wapen en de vlag van de Ommelanden 
hebben elf hartjes in plaats van zeven 
plompblaadjes. Toch lijken ze verdacht 
veel op de Friese vlag. Dit is niet zo gek, 
want de Ommelanden waren ooit ook 
Fries. Zo noemden de Ommelanders 
hun gebied in de zestiende eeuw wel 
‘Klein Friesland’ en in 1672 schrijft Joost 

van den Vondel zelfs nog: ‘O Groningen, 
pilaar en hoofdstad van de Vriezen.’ De 
link is duidelijk. Maar de vraag is nu 
natuurlijk: wat was er eerst? Oebele 
Vries: ‘Foarop stiet dat beide al hiel âld 
binne. It wapen fan ‘e Ommelannen mei 
de alve herten is ek al yn 1579 fêststeld.’ 
Toch lijkt het erop dat de variant met de 
zeven blaadjes langer bestaat. De 
geschiedschrijver Suffridus Petrus maakt 
eind zestiende eeuw namelijk onder-
scheid tussen ‘een oud wapen met 7 
plompbladen en rechtsschuine banen en 
een nieuwer wapen met elf harten en 
linksschuine banen’.

‘De Fryske flagge is 
spannender!’
Wat vindt historicus Oebele Vries zelf 
van de Friese vlag? ‘As bern fûn ik de 
Nederlânske flagge altyd mar wat saai, 
mei allinne trije banen. De Fryske flagge 
is spannender, mei dy sân pompeblêden 
derop.’

Spannend is het zeker, een beetje myste-
rieus ook. De Ommelander vlag heeft 
hartjes. De Friese vlag heeft plompblaad-
jes, maar het wapen van Fryslân werd in 
oude Franse wapenboeken juist weer 
met hartjes afgebeeld. Er blijft een mys-
terie om die ‘pompeblêden’ heen han-
gen. Wat vaststaat, is dat ze een herinne-
ring aan het oude idee van de zeven 
vrije Friese Zeelanden met zich meedra-
gen.
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Pompeblêd of plompeblêd?
Het ‘pompeblêd’ is een blad van de 
gele plomp. Eigenlijk had het dus 
een ‘plompeblêd’ moeten heten. 
De letter -l is weggevallen, omdat pl 
en bl vlak na elkaar lastig uit te 
spreken zijn. Daarom noemen we 
het nu een ‘pompeblêd’.


