
‘Ze hebben hem zeker op een scheepswerf te water gelaten. 

Op zijn kin zie je nog de afdruk van de fles champagne’ was 

de standaardgrap in Utrecht. “Maar dit is echt teveel eer”, 

schrijft Anton Geesink – geboren en getogen Wijk C-er  - op 

13 december 1961 in het Utrechtsch Nieuwsblad. “Ik was 

als jongen beslist niet groot. Het was bij mij meer een 

kwestie van ‘hoe het groeide’.” Dat jaar was Anton 

wereldkampioen judo geworden in Parijs. 1964 moest 

nog komen...  

siaste Nederlandse sporters en supporters die 

hem willen komen feliciteren met één beweging 

van zijn arm van de heilige judomat te weren. 

Daarmee redt hij het gezicht van Kaminaga. Het 

Japanse publiek geeft hem een groot applaus. 

Geesink snapt niet alleen de ziel van de sport, 

maar ook die van de Japanners. 

Triomf
Geesink wordt uiteindelijk 21x Europees kampioen, 

2x Wereldkampioen en 1x Olympisch kampioen 

judo. Voor Nederland is de gouden medaille een 

triomf. Duizenden mensen komen naar Utrecht 

voor de huldiging van Geesink. Ze bestormen 

bijna het stadhuis. Burgemeester De Ranitz, in 

judopak – hij heeft zelf de bruine band – hangt 

Geesink een enorme lauwerkrans om.

Het Volksbuurtmuseum Wijk C, aan de Waterstraat, 

heeft een hoekje over haar volksheld ingericht. 

Daar ligt in een vitrine onder andere een ouder-

wets singletje waarop Willy Alberti met het knapen-

koor van judoka’s de Anton Geesink Mars zingt 

“Anton, hou ’m in de houdgreep”. Wie echter 

Geesink’s judopak wil zien,  moet niet in Utrecht 

zijn maar in het sportmuseum in Almere. (AdB) ‹‹

Anton Geesink

Topsport in Utrecht
Als echte Utrechter staat Geesink symbool voor het  
sportieve imago van de stad. De gemeente Utrecht wil 
dat beeld graag versterken en is op verschillende fronten 
bezig zich te promoten als topsportstad van Nederland. 
Zo heeft Utrecht in 1998 het WK Hockey en in 2005 
het WK voetbal onder de 20 in huis gehad. Ook is de 
Domstad nog steeds serieus kandidaat voor de start van 
de Tour de France in 2009. Utrecht stelt zich kandidaat 
voor het Europees Jeugd Olympisch Festival in 2011. Het 
Europees Olympisch Comité kiest eind 2006 de gaststad 
van dit festival. 
Utrecht heeft in februari ook haar kernsportbeleid onder 
de hamer gehad. Voetbal, roeien, wielrennen, hockey, 
atletiek, handbal, basketbal, worstelen, schaatsen en 
zwemmen zijn de komende vier jaar de kernsporten in 
Utrecht. Dat betekent dat de gemeente – als het gaat  
om topsport – zijn aandacht, ondersteuning en geld  
concentreert op deze sporten. Uiteindelijk doel is het 
behalen van (nog) betere resultaten in de topsport.  
In 2010 worden de kernsporten opnieuw bepaald. 
En eenmaal raden wie in het aanbevelingscomité zit voor 
de Grand Départ van de Tour de France …Juist …Anton! 
 

Pyjamasport
23 Oktober 1964. Anton Geesink schrijft geschie-

denis. Het is de laatste dag van de Olympische 

Spelen in Tokyo.  Op het programma staat de 

finale van de open klasse bij het judo. Die sport is 

op aandringen van de Japanners toegevoegd aan 

de Spelen. Zij hebben het judo tenslotte uitgevon-

den en zij zien het als onderdeel van hun cultuur. 

Japan is er altijd superieur in geweest. Dat de gou-

den medaille voor Japan zal zijn, daar wordt niet 

aan getwijfeld. Ook in Nederland niet, waar velen 

judo nog afdoen als een vreemde pyjamasport. 

Gedoodverfde winnaar is Akio Kaminaga. 

Miljoenen Japanners kijken naar de live uitzen-

ding op tv. Fans in Nederland moeten het doen 

met het enthousiaste radioverslag van Dick van 

Rijn. Bij de overwinning van Geesink roept hij 

uit: “Overwinning in het hol van de leeuw, luis-

teraars. Ik ben in staat om hier mijn pet in de 

lucht te gooien, maar dan gooi ik mijn microfoon 

mee. Daar klinkt het applaus voor de reus uit 

Nederland”. 

De Japanse eer is aangetast, lijkt het. Maar dan 

doet Geesink iets dat hem zelfs bij de Japanners 

voor altijd populair zal maken. Hij weet de enthou-
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Rectificatie Echt Utrecht maart

Tot onze spijt heeft in het maartnummer van Echt Utrecht een verkeerde versie van ‘De Picknick’ 

gestaan. Dit verhaal ging over het combineren van werk en kinderen. De juiste versie van het artikel 

staat op intranet onder Echt Utrecht.
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Streep deze woorden weg, 

horizontaal, verticaal, achter-

stevoren, ondersteboven en 

diagonaal Welk woord vormen 

de overgebleven letters?

NS
Knooppunt
Blauwe borden
Conducteur
Railrunner

Corio
Treinen
Roltrap
Spits
Bruna

Stadsbus
CS
Loket
Burgerking
Jaarkaart

Streekbussen
Bus 
Tram
OV
Wiel

Rails
Spoor

Stuur je oplossing naar echtutrecht@utrecht.nl en maak kans op een lekkere prijs.

BBroodje Mario

CPuzzel

Je hoeft in Utrecht nooit ver te zoe-

ken voor een café, 266 telt de stad 

er. Waarvan 130 in de binnenstad. 

Een ‘echt Utrechts’ café is Dikke Dries. 

Café Ouwe Dikke Dries bestaat sinds 

1937. Marinus Johannes de Winter, bij-

genaamd Dikke Dries, nam toen het sinds 

1901 in de Waterstraat gevestigde café ‘De 

Pomp’ over. Tijdens de bezettingsjaren namen 

Duitsers het gebouw van het Utrechtsch Studenten Corps in beslag. De stu-

dentenvereniging vond een nieuwe vergaderruimte in een zaaltje boven het 

café. Nog tot tien jaar geleden bleven dankbare Corpsleden het café trouw 

bezoeken. Tegenwoordig zie je er vooral oudere jongeren, studenten en 

zakenlui van omliggende bedrijven. 

Loekie Alflen (44) komt er als echte stamgast al tientallen jaren: “Het begon 

als buurtcafé voor Wijk C, maar dat bestaat eigenlijk niet meer. Vroeger 

kwam vaak een heel oud mannetje langs dat vlak naast het café woont. ‘De 

Buurman’ noemden we die gewoon. Dat hele karakteristieke zie je niet meer. 

Het blijft wel een van de weinige bruine kroegen in Utrecht waar je kunt 

dansen, meezingen en spontaan een feestje bouwen. Een heerlijke kroeg 

waar niemand je raar aankijkt! Met jaarlijks de Ouwe Dikke Dries puzzeltocht, vol 

verrassingen en aansluitend een barbecue. Een begrip voor kenners!” (FF) ‹‹

Dikke Dries
In april voerde de gemeente de nieuwe 

huisstijl in. Of beter gezegd de vereen-

voudigde huisstijl. Doel van de nieuwe 

huisstijl is herkenbaar te zijn als één 

gemeente, zowel voor de eigen mede-

werkers als voor het publiek.

Tot nu toe paste iedere dienst een 

eigen huisstijl toe, met verschillende 

kleuren, verschillend gebruik van 

logo’s en verschillende lettertypes. 

De gemeentebrede huisstijl gaat daar 

verandering in brengen! Als je vragen 

hebt over de huisstijl kun je terecht bij 

de communicatiemedewerkers van je 

dienst en op intranet. 

Nieuw jasje
Een nieuwe huisstijl houdt in dat ook 

Echt Utrecht een nieuw jasje krijgt aan-

gemeten. Deze editie van Echt Utrecht, 

is het laatste nummer in deze vorm. 

Echt Utrecht zag het licht in juni 2003. 

Toen verscheen het 0-nummer van 

dit gemeentebrede personeelsblad. 

Getooid met vrolijke kleuren, veel foto’s 

en leuke rubrieken, waaronder de pick-

nick,  blik van buiten en de ontmoeting, 

vond iedere collega Echt Utrecht 28 

keer in zijn postvak.

Een traan èn een lach
De redactie heeft de afgelopen jaren 

geprobeerd een leuk, informatief, kri-

tisch en interessant personeelsblad te 

maken. Dat blijven we met Echt Utrecht 

in huisstijl ook doen. Met een traan 

nemen we afscheid, maar met een lach 

verwelkomen we volgende maand een 

geheel nieuwe Echt Utrecht. ‹‹

EEcht Utrecht 
(Huisstijl)
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Bij FC Utrecht denkt menigeen aan zondagse uitjes naar 

Galgenwaard, schitterende goals of het winnen van de 

Amstel Cup. Of juist aan de Bunnikside en ME-busjes op 

het Herculesplein.

Maar FC Utrecht is meer dan dat. De voetbalclub 

betekent veel voor de stad.  

In 2005 werd de club uitgeroepen tot voetbalclub 

(in het betaalde voetbal) die zich het best maat-

schappelijk profileert.

700 uur
Toen in 2003 FC Utrecht aan de rand van een fail-

lissement stond, schoot de Gemeente Utrecht te 

hulp. Niet door geld te geven, maar door bemid-

deling en advies. In ruil voor deze hulp, werd er 

afgesproken dat FC Utrecht zich elk jaar 700 uur 

inzet voor de stad. 

Davina de Vos van de afdeling Sport en Recreatie 

(DMO) coördineert en controleert deze ‘maat-

schappelijke tegenprestatie’. Optredens van spelers 

of andere vooraanstaande FC-ers worden geboekt 

in overleg met FC Utrecht. Het moet afgestemd 

waarbij schoolkinderen leren over normen en 

waarden. Onderdeel van het programma is 

een bezoek aan stadion Galgenwaard, waar 

ze onder andere vragen mogen stellen aan de 

spelers. 

Leuke club
Aan het eind van het seizoen wordt er geëva-

lueerd. In 2005 had FC Utrecht veel meer dan 

700 uur besteed. Dat kwam onder andere door 

U-play en het WK voetbal tot 20 jaar dat toen in 

Nederland plaatsvond. 

“FC Utrecht is een leuke club. Ze werken graag 

mee, ze doen graag wat voor Utrecht. Omdat het 

een kleine organisatie is, is iedereen erg betrok-

ken. Dat was bijvoorbeeld goed zichtbaar bij het 

overlijden van David di Tomasso. Je hoeft geen 

voetbalfan te zijn om dat te waarderen.” (MO) ‹‹

FC Utrecht

worden met wedstrijd- en trainingstijden.

“Vooral Jean Paul de Jong en Rick Kruijs zijn 

populair. Jongens die de stad goed kennen. Dat 

geeft toch altijd meer een band dan de interna-

tionale spelers die net in Nederland wonen. Ook 

trainer Foeke Booij en voorzitter Jan Willem van 

Dop laten regelmatig hun gezicht zien.”

Moves
“Afgelopen jaar organiseerde het Meerstroom 

College een sport- en beweegdag die afgesloten 

werd met een beweegfeest. Hierbij hebben twee 

FC Utrecht spelers deelgenomen aan de football 

challenge op het feest. Zij vertoonden daar een 

aantal moves die andere jongeren konden leren.”

Ook Support It is een mooi initiatief dat bin-

nen de tegenprestatie valt. Het is een project 
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Nieuwe spelling? 

Daar doen we in ‘t 

‘Uterechs’ niet aan. 

Het Utrechtse dialect 

is meer een accent 

dan dat we veel ‘eigen’ 

woorden hebben. Âchterlijke 

gladioal is wel een specifiek  

Utrechts scheldwoord, ooit  

bedacht door Herman Berkien.

Een kleine test met een 

grote prijs: Mail de 

juiste antwoorden naar 

Echtutrecht@utrecht.nl  

en maak kans op een 

gedichtenbundel van Ingmar 

Heytze! (MR) ‹‹
Wat wordt bedoeld met:

1.	Heije ’t oppie bors?

a)	Ben je verkouden?

b)	Heb je het hoog in je bol?

c)	Heb je een kopje soep voor me?

2.	De Dom is vendaog uit logere

a) het is een feestdag

b) het is zo mistig dat je de Dom niet ziet

c) de klok werkt niet

3.	De Gummidreef

a) straat waar een paar scholen liggen

b) het Zandpad

c) de Paranadreef (vanwege het politiebureau)

4.	Een Graftak

a) een grafkrans

b) een verlept boeket

c) een verachtelijk persoon

5.	Een Heipaol

a) een komkommer

b) een hele grote, brede vent

c) een heipaal

6.	 Een jongchie

a) een jongetje

b) een nieuwe haring

c) een glas jonge jenever

7.	Een Knoltuut

a) een puntige aardappel

b) de bereden politie

c) een roestige oude auto

8.	Hij is van achter de Dom

a) hij woont achter de Dom

b) hij is homo

c) hij is niet goed snik

Een ‘echte’ Utrechter:
•	 spreekt aa uit als ao

•	 rekt de a lang uit

•	� spreekt de t aan het eind van een woord niet 

uit en plakt die letter weer wel achter woorden 

waar die niet staat

•	 gebruikt niet -je maar -tsie als verkleinwoord

Âchterlijke gladioal 
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Midden jaren tachtig begon 

een aantal grote steden in 

Nederland met het instellen 

van tippelzones. Den Haag 

was de eerste in 1983, Utrecht 

volgde in 1986. Tippelzones met goede afwerkplekken, cameratoezicht en 

medische begeleiding zouden de overlast die straatprostitutie met zich mee-

brengt, beter beheersbaar maken. In het buitenland is de Nederlandse versie 

van de tippelzone gekopieerd door Liverpool en Keulen.

Vrouwenhandel, verslavingsproblematiek, overlast en criminaliteit dwongen 

de steden echter om hun beleid om te gooien. Utrecht blijft bij haar idee 

om de Europalaan (ook wel De Baan genoemd) open te houden. De HAP 

(Huiskamer Aanloop Prostituees) – die met een omgebouwde vrachtauto op 

de zone staat - is blij. Zo wordt het werk veiliger voor de vrouwen, omdat de 

politie de zone controleert en de hulpverlening er zo ook bij kan.

Naast de straatprostitutie van de tippelzone heeft Utrecht ook twee ‘werk-

plekken’ met raamprostitutie. Bewoners van de Breedstraatbuurt lobbyen 

al jaren bij de gemeenteraad om de overlast van de raamprostitutie in de 

Hardebollenstraat terug te dringen. Maar de eigenaar van de ‘ramen’, Wegra, 

kan door de gemeente Utrecht juridisch niet zomaar verplicht worden te ver-

huizen. Wegra wil daar dan wel een paar werkplekken voor terugkrijgen aan  

… het Zandpad.

‘Het Zandpad’ refereert aan het zand- en jaagpad dat daar rond het jaar 

1500 aan de oostkant van de Vecht is aangelegd voor voetgangers en 

jaagpaarden. Aan dit stukje liggen nu de bekende seksboten van Utrecht. 

Klanten komen er van heinde en verre, als je naar de nummerplaten van de 

auto’s kijkt, die daar vooral in de avonduren bumper aan bumper langs de 

boten rijden.

Tot slot nog even over dat denigrerende woord ‘hoeren’. Het woord heeft 

een oude Indo-Europese afkomst en is onder andere verwant aan het 

Oudnoorse hóra (overspelige vrouw), het Latijnse carus (geliefd) en het 

Oudindische kama- (begeerte, vandaar ook ‘kamasutra’, ‘lied over begeerte’). 

Woorden dus die niet alle een ongunstige betekenis hebben! (AdB) ‹‹

Hoeren

De hoeren van Utrecht … Zandpad, Hardenbollenstraat, de Europalaan. Dames van lichte zeden aan 

het werk op boten, dat vind je nergens anders. Utrecht heeft bovendien de grootste tippelzone van 

Nederland. Nu Amsterdam, Rotterdam en ook Den Haag hun tippelzones 

dicht hebben gegooid, kiest Utrecht juist bewust voor het openhouden 

van zijn zone. Voor vergunninghoudsters, dat wel! 

IIngmar Heytze

Rietveldzit

Ken je het gevoel dat je gaat zitten

op een stoel die er niet staat,

de sensatie dat iets plotseling niet is

waar je het zonder twijfel had verwacht,

een onzichtbare duw van voren.

Verbaasde berichten naar alle spieren:

Mayday! Mayday! We zweven! We vallen!

Uitklapreflex van beide armen.

Daarom zit de Rietveldstoel zoals hij zit,

zo laag en blauw en rood en goed,

als om er op te wijzen dat men af en toe

eens moet gaan zitten op een stoel

die er niet staat. ‹‹
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Middeleeuws denken
Het kruis weert het kwaad af en is bovendien het ultieme symbool van god-

delijkheid. Vanzelfsprekend verwijst het naar de christelijke betekenis van 

het kruis. Het kerkenkruis is een duidelijk voorbeeld van het middeleeuwse 

denken, waarin geloof, politiek en ruimtelijke orde onlosmakelijk met elkaar 

waren verbonden. Gebouwde objecten en structuren die deze manier van 

denken zo puur belichamen zijn echter zeldzaam. Een kerkenkruis als dit, is 

in Nederland uniek; in het buitenland hebben alleen Paderborn en Bamberg 

een vergelijkbare ligging van kerkgebouwen. Het kerkenkruis is dan ook van 

bijzondere cultuurhistorische waarde voor Utrecht.

Het Utrechtse kerkenkruis staat op de Unescolijst van onroerende objecten in 

Nederland. Ook de Domtoren en het Rietveld-Schröderhuis staan op deze lijst. 

(MO) ‹‹ 

Utrecht werd eeuwenlang beschermd door een onzichtbaar 

kruis van kerken, dat als het ware over de stad lag. Dit zo-

geheten kerkenkruis werd gevormd door de Pieterskerk in 

het oosten, de Mariakerk in het westen, de Janskerk in het 

noorden en de kerk van Sint Paulus in het zuiden; de Dom 

fungeerde hierin als geometrisch en ideëel middelpunt. 

De Mariakerk stond bij de Mariaplaats, maar is inmiddels 

verdwenen. Ook van de Paulusabdij rest inmiddels niet 

meer dan een poort, in 

een zijsteeg van de 

Nieuwegracht.

In 1039 was de Duitse keizer 

Koenraad II in Utrecht om 

Pinksteren te vieren. Op 3 juni 

werd hij echter onwel en een 

dag later overleed hij. Zijn hart en 

ingewanden werden uit zijn lichaam gehaald en in Utrecht in de Dom bijge-

zet. Juist het hart was belangrijk, omdat men toen aannam dat de ziel en de 

geest hierin huisden. Zijn zoon (en opvolger) Hendrik III besloot in overleg 

met de Utrechtse bisschop Bernold de Domkerk tot middelpunt te maken 

van een kerkenkruis rond Koenraads hart.

Kerkenkruis

 

“Utrecht heeft helemaal niets aan die Jaarbeurs”, 

zegt Kees van Oosten, van de protestpartij Luis in 

de Pels, die het bij de verkiezingen niet lukte om 

in de gemeenteraad te komen. “De bezoekers die 

’s ochtends komen, staan ’s middags weer gewoon 

in de file naar huis. Ze doen verder niets in de stad. 

Er is althans geen enkel onderzoek dat dat bewijst. 

Werkgelegenheid verschaft het ook helemaal niet. 

Vierhonderd werknemers op zo’n lap grond. Als je 

daar woningen en wat bedrijvigheid neerzet, dan 

levert dat veel meer op.” Van Oosten is de Jaarbeurs 

liever kwijt dan rijk. “We hebben de gemeente voor 

de rechter gedaagd omdat ze niet consequent is in 

de toepassing van de milieuregels. Andere bedrij-

ven zouden allang zijn teruggefloten. Worden de 

milieunormen wel gehanteerd, dan is de Jaarbeurs 

overmorgen failliet.”(JdG) ‹‹

De vakantiebeurs, de HCC-dagen, Het Beatrix-theater, twee keer 

per jaar een verzamelaarsbeurs, en noem maar op.  De Jaarbeurs 

is een belangrijke trekpleister voor de stad Utrecht. Jaarlijks bren-

gen er zo’n drie miljoen mensen een bezoek.  Ooit was de Jaarbeurs 

gevestigd aan het Vredenburg. Ze verhuisde naar de rand van de stad, 

maar werd ook daar door de uitbreidende stad ingehaald. Inmiddels woedt er 

in Utrecht al jaren een felle discussie over het wederom verhuizen van de Jaarbeurs.

“De Jaarbeurs - geen gewoon bedrijf”

“Met een jaaromzet van 88 miljoen euro en 383 

vaste medewerkers behoort de Jaarbeurs tot 

de economische grootmachten van de stad. De 

Jaarbeurs is natuurlijk geen gewoon bedrijf,” zegt 

wethouder Abrahamse van economische zaken. 

“Het trekt ook enorm veel ondersteunende bedrij-

ven naar zich toe. Standbouwers, horeca-bedrijven, 

toeleveranciers, noem maar op. En een groot deel 

van die bedrijven komt uit Utrecht of omgeving. De 

Jaarbeurs levert dus behalve aan de eigen werkne-

mers ook werkgelegenheid aan andere bedrijven. 

Dat kan wel gaan om 3.700 banen. De Jaarbeurs is 

een speler die we zeker voor Utrecht willen behou-

den. De Jaarbeurs zorgt voor een grote bekendheid 

van de stad Utrecht, ook in het buitenland. We 

moeten alleen zorgen dat we de verkeeroverlast 

een beetje in de hand kunnen houden. Daarom 

investeren we in de bereikbaarheid.”
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Maar vandaag was geen dag om 

rustig van haar stad te genieten. 

Vandaag was er werk aan de win-

kel. Want Trijn liep daar niet alleen. Achter haar liep een enorme menigte, 

die haar op de voet volgde. Ze sloegen rechtsaf en liepen naar de rand van 

de stad, waar dat vreselijke gebouw stond. Die nare burcht, die haar en al 

haar stadsgenoten steeds weer deed terugdenken aan de verschrikkingen 

van de Spaanse overheersing. 

Trijn rilde bij de gedachte aan die vreselijke avond dat twee Spanjaarden 

haar huis binnendrongen. Jan Jacobszoon was nog in de brouwerij, en zij 

was alleen met de kinderen. De twee soldaten smeten haar kinderen in 

een hoek en grepen Trijn bij de polsen. Ze sloegen haar en wilden haar 

dwingen, maar zij was niet van plan zich gewonnen te geven. Ook nu weer 

voelde ze de woede die toen in haar was opgekomen. Zij had het mes 

getrokken dat tussen haar rokken verscholen hing en zo had ze de mannen 

verjaagd. Sindsdien stond zij bekend als heldin. Maar had niet elke vrouw 

hetzelfde gedaan om haar kroost te beschermen? Sinds het vertrek van de 

Spanjaarden begon de stad tot rust te komen. Maar de angst na de lange 

belegering, trok niet zo maar weg. En elke keer als zij de schaduw van de 

grote Vredenborch over de stad zag hangen, voelde Trijn weer de woede die 

zij die avond gevoeld had. 

Monumenten van Vrees
En nu liep ze hier, met de halve stad in haar kielzog. In hun handen hielden  

zij houwelen, schoppen, hamers. Deze burcht van verschrikking, dit monument 

van vrees, moest met de grond gelijk gemaakt worden! Trijn keek achterom 

en riep: “De burcht moet neer!” En weldra klonk het door de hele stoet  

“De burcht moet neer, de burcht moet neer!”

En zo geschiedde het dat Trijn van Leemput, vrouw van Jan Jacobszoon de 

brouwer, moeder van drie kinderen, niemand meer dan zo maar een vrouw 

uit het Sticht, het voortouw nam in het afbreken van de Vredenborch, sym-

bool van de Spaanse overheersing. Vandaag de dag zijn er slechts nog sporen 

van de burcht zichtbaar. Trijn heeft het grondig aangepakt! (MO) ‹‹

2 mei 1577 Het was een heerlijke dag. De winterkou was opgetrokken en de zon scheen 

haar warme stralen over Utrecht. Het water in de Oudegracht weerspiegelde de gevels van de statige 

panden. Trijn liep vanaf de Weerdpoort richting de stad. Even zuchtte ze, wat hield zij van haar stad!

Trijn van Leemput

Roze tintje
Een beetje feestbeest weet het, op de derde 

zaterdag van juni kun je dansen op de gracht, 

op pontons die midden in de Oudegracht 

drijven. Geen zomer begint écht zonder het 

Midzomergracht feest op de Oudegracht. 

Duizenden mensen vergapen zich daar dan aan 

elkaar, optredens en de mensenmassa. Goede 

sfeer gegarandeerd.

Maar Midzomergracht is meer dan een feestje 

op de gracht. Ruim een week lang dansen, 

liefde, zingen, sporten, kunst, allochtonen, film, 

autochtonen, literatuur, gezondheid, derde 

wereld, theater. En dat allemaal met een roze 

tintje. Niet alleen voor mensen van de ‘verkeerde 

kant’ maar voor iedereen, juist voor iedereen. 

Midzomergracht wil een brug slaan tussen levens-

wijzen, culturen en voorkeuren. Niet ergens ach-

teraf, maar midden in de stad. Homo’s hebben 

niks te verbergen tegenwoordig. 

In het voorjaar van 1997 werd op initiatief van de 

gemeente Utrecht de ‘Roze Lente’ georganiseerd. 

Doelstelling van dit gemeentelijk initiatief was 

‘homoseksualiteit zichtbaar te maken voor de stad 

en het zorgen voor een grotere mate van tolerantie 

en acceptatie bij een brede laag van de bevolking’. 

Midzomergracht heeft dit initiatief van de gemeen-

te overgenomen en organiseert in samenwerking 

met andere Utrechtse groepen het jaarlijks terug-

kerende Midzomergrachtfestival. Midzomergracht 

krijgt wat subsidie van de gemeente maar doet 

verder alles met enthousiaste vrijwilligers die al in 

september beginnen met de voorbereidingen.

10e editie
De tiende editie van het Midzomergrachtfestival is 

van donderdag 8 juni t/m zondag 18 juni 2006. 

Het buitenspektakel op de gracht, ter hoogte van 

de Rembrandt bioscoop en de Jacobibrug,  is op 

zaterdag 17 juni. (JvdH) ‹‹
Meer weten, mee doen?: 

kijk op www.midzomergracht.nl.

Utrecht is dé festivalstad 

van Nederland. Spring 

Dance, Filmfestival, 

Smartlappenfestival, Festival 

aan de Werf,  Yo! opera-  

festival en natuurlijk 

het Midzomergracht-

festival. ‘Homocultureel’ noemt Midzomergracht zichzelf. 

Door homo’s en lesbo’s, voor iedereen.

Midzomergracht
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Nnijntje

 
“Kijk hier is Oudaen, daar maken ze heel lekker bier”
 “Hoe wordt dat bier eigenlijk gemaakt?”

“Het bier van Oudaen wordt gemaakt van Belgisch 
mout. Dat wordt eerst grof gemalen.”

“Hier wordt 200 kilo mout vermengd met 600 liter water,  
verhit en gefilterd.”
“Daarna doen ze er hop bij en koken ze het twee uur lang.”

“Hier zie je hele proces op de computer. Nadat het gekookt is, 
wordt het gekoeld.”

“Daarna gaat er gist bij. Het gisten duurt 5 dagen.”
“En dan moet het drie weken rijpen. En dan is het klaar.”

”Wat een lekker bier zeg!”
“Hier moeten we vaker komen!”

OOudaen
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Kermis komt 

van kerkemis. 

Het begon ooit 

als een feestje 

dat voortkomt uit 

kerkwijdingen en jaar-

markten. De wijding van 

de Sint Maartenskerk, de 

voorganger van de huidige 

Dom, op 26 juni 1023 was zeker niet de eerste 

kerkemis in Utrecht, maar wel een heel belang-

rijke. Vanaf begin 17e eeuw wordt de Domkermis 

gecombineerd met een belangrijke jaarmarkt. 

De binnenstad stond een week lang op zijn kop. 

groot succes. Met de komst van de Piekenkermis 

is de cirkel rond. Het feestje verplaatste zich van 

de kerk uit naar buiten en op de Piekenkermis 

strijkt de kerk op de kermis neer. Zondags is de 

botsautobaan de locatie voor de kermis-mis waar 

zo’n 500 mensen aan deelnemen. (MR) ‹‹

Mariaplaats, Domplein en Vreeburg stonden vol 

met honderden marktkramen en attracties, zoals 

een carrousel, poffertjeskramen, wilde dieren en 

kwakzalvers. 

Maar in de loop van de 19e eeuw raakt ons land 

in de ban van een ‘beschavingsoffensief’. De ker-

mis  wordt in 1919 afgeschaft.

70 jaar later wordt de Utrechtse kermis met de 

Piekenkermis nieuw leven ingeblazen. De eerste 

Piekenkermis in 1988 is ter gelegenheid van de 

viering van Utrecht Kerkenstad. De combinatie 

van de fraaie locatie op de Maliebaan en de 

betaalbaarheid maken het vanaf het begin tot een 

Piekenkermis

De Piekenkermis trekt jaarlijks tussen de 100.000 en 150.000 bezoekers en is daarmee 
één van de grotere Utrechtse evenementen. De Piekenkermis bestaat sinds 1988.

Utrecht heeft het grootste aandeel inwoners 

dat een creatief beroep uitoefent, namelijk 

33% van de beroepsbevolking. Van de 275.000 

inwoners zijn er 90.000 amateurkunstenaar. 

Galerie Quintessens aan de Nieuwegracht is 

één van ongeveer 35 galeries en kunsthandels 

in Utrecht. In Quintessens vind je werken van 

kunstenaars uit binnen- en buitenland. Tussen 

al die kunst hangt en staat ook veel werk van 

Utrechtse creatieven.

tegenover 

het woon-

huis van de 

kunstenaar. 

Vanaf 29 

maart tot 25 

mei is in galerie 

Quintessens een 

‘eretentoonstelling’ van 

de 85-jarige Hekman te zien. 

(MR) ‹‹

Bronzen Biru
Naast wereldberoemde kunstenaars als Dick 

Bruna, Pijke Koch, Jopie Moesman en Gerrit 

Rietveld kent Utrecht ook ‘mindere goden’ 

als Theo van der Vathorst, Pieter d’Hont, 

Jeroen Hermkens, Nol Manten en beeldhou-

wer Joop Hekman. Hekman maakte onder 

andere het beeld van de drie muzen voor de 

Stadsschouwburg. Hekmans hond, de bronzen 

chow-chow Biru, heeft een plekje in het plant-

soen aan het einde van de Nieuwegracht,  

Galerie Quintessens

Het Muntrecht, het privilege om muntstukken 

te maken, is in principe voorbehouden aan de 

hoogste overheid. In 937 verleent keizer Otto I het 

muntrecht aan de Utrechtse bisschop Balderik. Dat 

betekent een leuke nieuwe bron van inkomsten 

voor de bisschop…

Vanaf 1807 wordt besloten tot één nationaal 

munthuis, te vestigen in Amsterdam. Maar er is 

geen geld voor een nieuw muntgebouw en omdat 

de Utrechtse Munt (dan aan de Oudegracht) het 

best geoutilleerde bedrijf is, wordt deze aangewe-

zen tot Koninklijke Munt. In 1814, na de totstand-

koming van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt 

het muntbedrijf omgedoopt tot ’s Rijks Munt. 

 

Het muntgebouw aan de gracht voldoet op een 

gegeven moment ook niet meer. Er wordt gezocht 

naar een nieuwe plek. Het terrein moet in verband 

met de aan- en afvoer van grondstoffen en specie 

aan goed vaarwater liggen. De nieuwe Munt komt te 

liggen aan de kruising van het Merwedekanaal en de 

Leidse Rijn.

De Koninklijke Nederlandse Munt neemt een 

bijzondere positie in: naast het slaan van cir-

culatiegeld – het kleingeld waarmee we dus 

betalen in winkels en dergelijke - bedient zij 

ook de (inter)nationale verzamelaarsmarkt met 

munten en penningen. Naast euromunten slaat 

de onderneming ook herdenkingsmunten. Voor 

2006 zijn dat onder andere het Australië Vijfje 

(ter ere van 400 jaar vriendschap tussen Australië 

en Nederland) en het Rembrandt Vijfje (ter ere 

van het geboortejaar van Rembrandt, 400 jaar 

geleden). Ze levert tokens aan vele casino’s, en 

vervaardigt medailles en koninklijke onderschei-

dingen. Ook kan je via de site bij de Koninklijke 

Nederlandse Munt nog de Snip, de Zonnebloem 

en de Vuurtoren bestellen! (AdB) ‹‹

Op het bordje aan het hek buiten, Leidseweg 90, staat nog 
‘s Rijks Munt geschreven. Maar sinds 1994 draagt het de 
naam Koninklijke Nederlandse Munt. Hier en alleen hier 
wordt het Nederlandse muntgeld geslagen.

’s Rijks Munt 

FOTO: KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT
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SSint Maarten
Sint Maarten reed door weer en wind

Zijn vurig paard droeg hem gezwind

Sint Maarten reed met volle moed

Zijn mantel dekt hem warm en goed

Een oude man stond aan de baan

Hij keek de ridder smekend aan

“Och help mij toch uit deze nood,

Ik vond hier in de kou de dood?”

Sint Maarten was zeer aangedaan

Hij bleef voor d’arme bedelaar staan

Hij trok zijn slagzwaard uit de schee

En sneed zijn mantel vlug in twee

De oude man kwam ’s nachts weerom

Hij had de halve mantel om

Hij sprak tot Maarten zonder spot

En zei : “Ik ben de lieve God.”

Sint Maarten is de patroonheilige van Utrecht en de Domkerk. 

Door deze heilige te vereren en zijn liturgische feesten te vieren (voor Sint 

Maarten de 11e november), hoopte de stad in ruil daarvoor op zijn voor-

spraak bij God, op zijn bescherming tegen onheil en op zijn wonderdaden. 

De keuze voor Sint Maarten is een politieke: Toen Willibrord in Utrecht de 

eerste kerk bouwde op de plek van de huidige Dom, zocht hij de steun van 

de christelijke Franken. Om hen terwille te zijn heeft hij toen de kerk aan de 

Frankische patroon gewijd, Sint Maarten. (MO) ‹‹

Begin 1979 opende het nieuwe Muziekcentrum 

Vredenburg zijn deuren. Niet dat heel Utrecht 

daar blij mee was. Het net geopende Vredenburg 

was voor de gevestigde orde. Er was niets voor 

de jeugd, geen ruimte voor popconcerten, jon-

gerencultuur. Na jarenlange strijd gedoogde de 

gemeente de krakers van het NV huis, het comité 

Tivoli Tijdelijk. Op 11 september 1981 werd het 

NV huis hun vaste onderkomen. De gemeente 

stopte er geld in om het te isoleren en gaf subsi-

die om een poppodium te exploiteren.

Top 5
Erik Mans is er al vanaf het begin bij. Nu is hij 

als facilitair manager verantwoordelijk voor de 

productie, de organisatie van de optredens en 

het onderhoud van het gebouw. “Na Paradiso 

en de Melkweg, beide in Amsterdam, is Tivoli 

wat bezoekersaantallen betreft nummer drie in 

Nederland. Tivoli staat goed aangeschreven, we 

behoren zeker tot de Top 5 van beste poppodia. 

We zijn erg klantvriendelijk. Niet alleen voor de 

bezoekers, ook voor de bands. De logistieke proble-

men, dat je bijvoorbeeld niet met een vrachtwagen 

hier over de gracht mag, compenseren we door 

vriendelijk te zijn. Bovendien, als wij hier uitver-

kocht zijn, dan kun je nog steeds bewegen. Dat 

is in andere zalen wel eens anders. De nominatie 

voor nachttempel 2006 is heel leuk. Dat je opvalt is 

positief, er zijn zoveel podia. Je moet er toch boven 

uitsteken op de een of andere manier. De meeste 

mensen hebben hier wel eens een concert meege-

maakt. We hebben hier giga bands gehad: Red Hot 

Chili Peppers, Pearl Jam, Nina Hagen, Prince.”

Culturele magneet
“De Helling blijft gewoon open als wij naar het 

muziekpaleis gaan. Dat moet, je moet een podi-

um voor underground houden. Ekko moet ook 

blijven bestaan. Als Ekko verdwijnt, is dat ook een 

klap voor Tivoli. Je hebt een circuit nodig waarin 

je kunt doorgroeien. Wat er verandert door het 

samengaan met het MCV? Moeilijke vraag. We 

moeten nog beter op de centen gaan letten denk 

ik. We krijgen een grotere zaal, dus we zullen nog 

breder moeten gaan programmeren. In de jaren 

De muzikale geschiedenis 

van Utrecht is onlosmakelijk 

met de naam Tivoli verbonden. 

Tivoli is nu een  poppodium  

met een uitstekende reputatie. 

“We behoren zeker tot de  

Top 5 van beste poppodia,” zegt 

Erik Mans, facilitair manager bij Tivoli. Tivoli gaat over 

vier jaar samen met het Muziekcentrum Vredenburg 

(MCV) en het SJU-huis verder in het Muziekpaleis. 

80 interesseerde het ons niet of er 10 of 1.000 

man kwam voor een band, wij vonden dat die 

band er moest staan. In de nieuwe zaal kunnen 

2.000 man, maar we krijgen ook een cross over 

zaal waar 700 mensen in kunnen. Dat is prima, 

daardoor kun je ook weer meer. Het moderne uit-

gaan is toch een beetje zappen. In het muziekpa-

leis kun je festivals gaan doen. Summer Darkness 

is zo’n festival dat je ziet groeien. Een deel van de 

bestaande festivals kan er in, maar ook nieuwe. 

Dingen die hun weerga niet kennen, let maar op. 

Het muziekpaleis wordt een culturele magneet.” 

(MR) ‹‹

Meer over de geschiedenis van Tivoli:  

zondagmiddagconcerten, doorzakkende podia, 

ingebouwde bomen, miljoenenplannen en 

kraakfeesten lees je in het volgende nummer 

van Echt Utrecht.

Tivoli
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Sinds 1636 heeft Utrecht officieel een univer

siteit. Dit jaar viert de UU, de Universiteit Utrecht, 

haar 370ste verjaardag. Feest dus. Echt Utrecht 

in gesprek met de rector magnificus van de UU, prof.dr. Willem Hendrik 

Gispen. Wat betekent de UU voor de stad Utrecht, en wat is er nu zo bij-

zonder aan ‘onze’ universiteit? Twee vragen die ons langs Shanghai, de 

Holland-ziekte en de Culturele Zondagen leiden.

“Ik ben geboren en getogen in Tuindorp. Ik houd 

van Utrecht. Het mag best een beetje multiculture-

ler… daar wordt iedereen een beetje nerveus van, 

maar ik denk dat het goed is. Typisch Utrechts 

is om niet trots te zijn. Wij hebben de Holland-

ziekte in het klein. Doe maar gewoon dan doe 

je al gek genoeg. Maar we mogen trots zijn op 

deze universiteit. We zijn heel goed in de breedte, 

alfa en bèta beide. Dat heeft internationale aan-

dacht getrokken. We staan op de zogenaamde 

Shanghai-ranking op de zesde plaats in Europa 

(de Academic Ranking of World Universities van 

de Jiao Tong Universiteit van Shanghai: zo’n 2.000 

universiteiten van wereldklasse doen mee); we 

zijn 39ste van de wereld. Prof. Gerard ’t Hooft is 

Nobelprijswinnaar (Nobelprijs in 1999, red.).  

Ook de faculteit diergeneeskunde onderscheidt 

ons van de andere universiteiten in Nederland.  

Er is groot economisch belang. 8.000 werknemers 

en 28.000 studenten! De stad en wij kunnen niet 

zonder elkaar. Dat is al eeuwen zo.”

Alleen in Utrecht
“De UU heeft ook een grote culturele beteke-

nis voor de stad. Wij hebben mede aan de wieg 

gestaan van het Festival Oude Muziek. We kennen 

het Universiteitsmuseum, het sterrenwachtmuse-

um Sonnenborgh. En kijk eens naar die Culturele 

Zondagen, ik ben er zo trots op. Dat doen we 

samen met de HKU en de gemeente Utrecht. 

In Utrecht hebben we ook de kunsten en weten-

schappen weer bij elkaar gebracht. Zo was acade-

mische vorming vroeger ook bedoeld. Dramaturg, 

producent en speler zitten nu bij elkaar in de  

collegezaal. Dat kan alleen bij onze universiteit.  

In het academische systeem met bachelor en 

masters kun je onder andere biologie studeren 

samen met Italiaanse renaissance. Zulke dingen 

kunnen alleen in Utrecht.” 

“Ik heb het iets drukker dan de gemiddelde wet-

houder. Zet dat maar in het verhaal... We hebben 

een hele goede relatie met burgemeester en wet-

houders. Laat ik dat voorop stellen!!! Maar je zou 

denken dat er toch over en weer meer een hou-

ding zou zijn van ‘hoe kunnen we elkaar helpen’. 

Wat ik moeilijk vind, is dat de overheid zich meer 

en meer terugtrekt. En ik zeg dan: Utrecht, let op 

uw zaak.” (AdB) ‹‹

Klassieke meubelen in zijn werkkamer, een drie-

delig pak. Gispen is een begenadigd spreker. 

Hij studeerde af aan de Universiteit Utrecht als 

neurobioloog, promoveerde, werkte als weten-

schappelijk onderzoeker in Amerika, Zweden en 

Italië. En nu is hij rector van ‘zijn’ universiteit.

Geweldige wereld
Zelf zegt Gispen over zijn werk: “De rector is een 

begrip. Elke rector, ook bij de andere universitei-

ten. Dat kan je niet uitleggen. Men is het of men 

is het niet. Ik vind het een geweldige wereld om 

in te werken. Met al die jonge mensen. Wat een 

rector tot een goede rector maakt, is volgens mij 

dat hij belangstelling heeft voor de volle breedte 

van het universitaire onderzoek en onderwijs.”

Universiteit van Utrecht

Zie ook www.uu.nl/lustrum

‘It is Vocking Delicious’. Met deze 

reclameslogan kwam de bekende 

Utrechtse Vockingworst een paar maan-

den geleden op nummer 5 te staan bij 

een marketingwedstrijd uitgeroepen 

door de zondagkrant van de Telegraaf.

De Vocking leverworst timmert nog steeds aan 

de weg. Ooit in 1891 begonnen als buurtslagerij 

“Varkensslachterij H.N.A. Vocking”, is Vocking nu al 

jaren een heuse BV. En broodje Vocking is onder 

Utrechters nog steeds een begrip. De leverworst is 

bijzonder omdat het een bakleverworst is en zon-

der kleurstoffen en zonder conserveringsmiddelen 

wordt gemaakt. Al meer dan 100 jaar volgens 

hetzelfde recept. De leverworst is niet roze, maar 

‘bruinig’ wat sommige consumenten afstoot. 

Me wors
Paul Vocking, vierde generatie van de familie 

Vocking: “Door onze bereidingswijze is onze 

worst in deze tijd van gezond eten juist weer hip 

geworden. Trouwens, overal waar een huiselijke 

sfeer moet worden neergezet bij echte Utrechtse 

evenementen wordt Vockingworst geserveerd.”  

En FC Utrecht serveerde tijdens wedstrijden in 

Galgenwaard de Vockingworst uit met de kreet: 

‘Me stadsie, me cluppie emme wors’. (AdB) ‹‹

VVockingworst 
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WWerfkelders

Heeft Utrecht straatnamen die met 
een X beginnen?
Ja, Utrecht heeft slechts één straatnaam die 

begint met de letter X. Dit is de Xenophonlaan. 

Is het een mooie laan?
Op een winterse dag kunnen we niet 

zeggen dat het een mooie laan is. Met 

de brede asfaltweg en kale bomen is het 

misschien wel de lelijkste straat van heel 

Utrecht.

Waar ligt deze laan?
In Rijnsweerd, wijk Oost.

Wat is Rijnsweerd voor een buurt?
Rijnsweerd is een woonwijk uit de jaren zestig 

en zeventig, ook wel de 'goudkust' van Utrecht 

genoemd.

Zijn bewoners tevreden over Rijnsweerd?
Absoluut! In de wijkmonitor van 2005 komt 

Rijnsweerd als beste buurt uit de bus: bewoners 

geven de buurt een 8,4, het hoogste cijfer in 

de hele stad.

Wie of wat is Xenophon?
Xenophon is een Griekse schrijver 

die leefde rond 400 v.C. Hij 

werd vooral bekend door 

zijn vriendschap met 

Socrates. (MO) ‹‹ 

Xenophonlaan
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Wie verkoopt het 

beste ijs van 

Utrecht? De menin-

gen zijn verdeeld. 

Gaat de één altijd 

naar het klassieke Venezia, de ander fietst graag 

een blokje om voor Il Mulino. Appeltaartijs, dropijs, 

ijs met rijst, je kunt het zo gek niet bedenken 

of Il Mulino heeft het. Roberto Gelato aan de 

Poortstraat heeft volgens een Italiaanse dame op 

internet “die beste ijs van Nederland en Italië”. Ook 

hier originele smaken zoals haring of drop. En elke 

week de smaak van de week. Een klassieker is de 

smaak Wittevrouwen, met honing en kwark.

Il Mulino kent sinds kort een kok! Kok Olaf houdt 

van desserts… Zo serveert hij heerlijke flensjes 

met sinaasappelcompote en vanille en tarte tatin 

(omgekeerde taart) van banaan met malaga-ijs. 

Maar hij maakt het nog gekker. Binnenkort gaat 

hij op donderdag vlees met ijs serveren. Zoals car-

paccio met mosterdijs…(MO) ‹‹

IJs

. ‹‹
Bereiding
Doe suiker en water in een steelpan. 

Was drie van de sinaasappels onder de 

kraan en schil ze. Probeer zo min moge-

lijk wit mee af te schillen. Voeg de schil-

len bij de suiker en het water en laat op 

een lage vlam de suiker smelten. Laat de 

suikerstroop afkoelen.

Pers alle sinaasappels en doe het sap 

in een maatbeker, vul indien nodig aan 

met vers sinaasappelsap tot 5 dl.

Doe het sap met de basilicumblaadjes 

in de keukenmachine en laat deze een 

paar maal kort achter elkaar draaien 

tot de blaadjes in kleine stukjes gehakt 

zijn. Neem met een schuimspaan de 

sinaasappelschillen uit de koude siroop. 

Roer het sinaasappel/basilicummengsel 

door de siroop en giet het in een grote 

plastic diepvriesdoos. Zet de doos afge-

dekt in de vriezer tot het mengsel aan 

de randen hard wordt (ong. 2 uur). Roer 

de ijskristallen fijn met een vork en zet 

terug in de vriezer. Na een half uur weer 

roeren. Dit herhalen tot de hele massa 

bevroren is met fijne ijskristallen. IJs 

opdienen in hoge glazen en decoreren 

met de overgebleven basilicumblaadjes.

Proberen dus!

Onderstaand recept kunnen we gewoon thuis maken. 

Recept voor sinaasappel-basilicumgranita

(met dank aan de familie Merkens van Il Mulino)

Granita is een ijssoort met een laag suikergehalte: 

een wat grovere structuur, stilstaand gevroren en 

heerlijk verfrissend.

Ingrediënten

5 grote sinaasappels

175 gram basterdsuiker

4,5 dl water

sinaasappelsap (eventueel)

15 verse basilicumblaadjes

en wat kleine verse basilicumblaadjes om te 

decoreren

“Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid”, 

schrijft Isabelle in een van haar beroemde brieven. 

Dertien jaar is ze, als ze door haar gouvernante 

al wordt geprezen om haar stijl van schrijven. We 

hebben het over ‘onze’ Belle van Zuylen. Geboren 

op 20 oktober 1740 in kasteel Zuylen aan de rand 

van Utrecht. Toen nog twee uur met de trekschuit 

vanaf hartje Utrecht.

Kritiek op voorrechten
Op 20-jarige leeftijd ontmoet ze op een bal in 

Den Haag de grote liefde van haar leven, een 

Zwitserse officier, en getrouwd man, Constant 

Van vrijgevochten vrouw tot ranke toren
Vrijgevochten als ze is, maakt ze de opvoeding 

van vrouwen tot een belangrijk thema in haar 

romans. Vanwege haar stijl en scherpzinnigheid 

van geest wordt ze door sommige tijdgenoten 

even hoog ingeschat als Voltaire. Ze is sociaal en 

politiek zeer betrokken. Ze helpt Franse vluchtelingen 

in Neuchâtel. Want Europa staat ondertussen in 

brand. Het is de tijd van de Franse Revolutie, oor-

logsverklaring van de Fransen aan Engeland en 

de prins van Oranje, de Italiaanse veldtocht onder  

opperbevel van Bonaparte.

Belle schrijft, en schrijft, en schrijft ondertussen. 

Dat blijft ze doen, totdat ze in Colombier, op 

65-jarige leeftijd overlijdt. Haar naam leeft nog 

steeds voort. In haar Verzamelde Werken en in 

Kasteel Zuylen. En als het aan de bedenkers ligt, 

in een 262 meter hoge kantoor- en woontoren: 

de Belle van Zuylentoren. De toekomstige toren in 

Leidsche Rjin zou staan voor gratie en elegantie 

en de middelmaat ontstijgen. 

Net als ‘onze’ Belle… (AdB) ‹‹
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menches. 

Op haar 

initiatief 

beginnen de twee geliefden een vurige clandes-

tiene correspondentie met elkaar. Maar tot groot 

verdriet van Belle verlaat hij Nederland, en gaat 

vechten op Corsica. En Belle blijft achter. Dan ver-

schijnt in 1762 haar eerste echte verhaal, le Noble, 

anoniem in een Frans tijdschrift dat in Amsterdam 

wordt uitgegeven. Het is een kritiek op de voor-

rechten van de adel. Haar ouders nemen het ver-

haal direct uit de handel. Het zal je dochter maar 

wezen….

Na vele huwelijkskandidaten de deur te hebben 

gewezen, trouwt Belle op 31-jarige leeftijd met 

de Zwitser Charrière de Penthaz. Het paar vestigt 

zich in Colombier bij Neuchâtel. D’Hermenches is 

het niet eens met haar keuze. Belle zet door. In 

Colombier begint haar carrière als schrijfster pas 

goed. In het buitenland krijgt zij bekendheid onder 

de naam Isabelle de Charrière. Er verschijnen 

romans, brochures, ’portretten’, toneelstukken en 

opera’s van haar hand.

Belle van Zuylen


