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HOOFDSTUK 3
Opbouw en
Uitbreiding

1946-1955
Na de oorlog kwam langzaam het gewone leven weer 
op gang en op 23 en 30 januari 1946 werden er twee 
propaganda avonden georganiseerd in de zaal van 
restaurant Sint Joris aan de Molendijk. 

Propaganda avonden

Op de eerste avond, die alleen voor leden en 
donateurs was, werd een nieuwe verenigingsvlag 

aangeboden, vervaardigd door de heer Van Diemen 
uit Dordrecht. Nadat de vlag “ontbloot” was, werd 
het clublied gezongen dat gemaakt was door de heer 
Hettering. Het muzikale gedeelte werd verzorgd 
door de Plectrum Melodisten uit Slikkerveer en 
door enkele RVVH leden werden drie toneelstukjes 
opgevoerd t.w. “Meester Jeroen en zijn kwekeling”, 
“De Medische sportkeuring” en “De levende 
mummie”. Na afloop was er een daverend applaus 
want deze stukjes werden grotendeels gespeeld door 
leden die nog nooit op de planken gestaan hadden. 

De tweede avond was bedoeld voor betalend 
publiek maar had hetzelfde programma. Hoewel de 
zaal niet helemaal uitverkocht was, werd ook deze 
avond een groot succes. Zo groot dat ook later op 
ledenvergaderingen toneelstukjes door de eigen 

leden opgevoerd zouden worden. Kennelijk hadden 
de mensen behoefte aan ontspanning en hadden 
ze daar wel wat voor over want beide verenigingen 
hielden er f. 181,34½ aan over en spraken af om, 
als er weer eens zoiets georganiseerd ging worden, 
elkaar niet te vergeten. 

In 1950 kon geen gezellige avond voor 
de leden gehouden worden omdat de 
vermakelijkheidsbelasting verhoogd was van 20% 
naar 50%, blijkbaar mocht men voor 20% niet meer 
lachen.

Toenemend wangedrag

Het valt op dat er steeds meer meldingen kwamen 
van wangedrag op het veld. Regelmatig 

moesten spelers zich op de bestuursvergaderingen 
komen verantwoorden voor hun gedrag tijdens 
wedstrijden. Meestal toonden ze berouw en zeiden 
het nooit meer te doen maar niet iedereen was ervan 

Links: 
Applaus na de toneel 
uitvoering “De big van het 
168ste. Een zeer beroemde 
klucht in drie bedrijven.

Het programma van de twee succesvolle propaganda-
avonden die werden gehouden in Sint Joris aan de Molendijk. 
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Ook kwam er een vraag of het mogelijk was supporters, die met de bus naar 
uitwedstrijden meegingen en onder invloed van sterke drank waren, te 
weigeren. Achter op de ledenkaart werd het reglement van “Tien geboden van 
het Voetbalspel” vermeld. Maar of dit geholpen heeft ?

Terrein opknappen

Het veld van RVVH was dringend aan vernieuwing toe. Van Splunder, de 
plaatselijke aannemer, wilde dat wel doen maar dat ging veel geld kosten. 

Zonder een aanwezige greppel dichtmaken een bedrag van f. 3.250,00 en met 
dichtmaken f. 3.875,00. Het was nodig maar waar haalde de club het geld 
vandaan? Lenen was een optie maar kon er dan wel op tijd terugbetaald worden?

De Boerenleenbank, de voorloper van de tegenwoordige Rabobank, werd tijdens 
een bestuursvergadering opgebeld met de vraag hoeveel rente er betaald moest 
worden als een dergelijk bedrag geleend werd. Vier procent was het antwoord. Piet 
Heijman verliet daarop de kamer en kwam even later terug met de mededeling 
dat de familie Heijman bereid was de club f. 3.000,00 te lenen tegen een lagere 
rente dan die van de bank. Dankbaarheid alom, de vereniging was blij en hoopte 
het vertrouwen niet te beschamen.

Besloten werd om het terrein op te laten knappen inclusief de greppel en zo snel 
mogelijk naar Van Splunder te gaan voor de opdracht. Ook boer Groenenboom 
gaf aan dat er zo snel mogelijk mee begonnen moest worden i.v.m. het gras dat 
bij het begin van de competitie weer aangegroeid moest zijn. Van Splunder 

overtuigd dat hij schuldig was want er zijn ook gevallen opgeschreven van spelers 
die kwaad wegliepen en zich bedankten als lid. Die waren ze dan ook ‘liever kwijt 
dan rijk.’ Sommige namen kom je meerdere keren tegen. Er kwam zelfs een speler 
op de bestuursvergadering vragen of het geoorloofd was een schoen te gooien naar 
een tegenstander die vervelend deed. Het antwoord van het bestuur was “nee” en 
de speler werd ook onmiddellijk geschrapt als lid wegens “het zich wanordelijk 
gedragen”.

In het clubblad van november 1950 wees het bestuur er op dat absolute 
gehoorzaamheid was verschuldigd aan de aanvoerder. Gebeurde dit niet, dan 
diende speler zich op maandagavond op de bestuursvergadering te verantwoorden.

In de ledenvergadering van 2 april 1951 vroeg een aantal leden of er iets tegen het 
publiek gedaan kon worden “betreffende uitlatingen tegenover spelers”. En het 
gebeurde ook steeds vaker dat er jongens achter het doel stonden met “dezelfde 
opmerkingen naar de spelers”.

De Tien Geboden van het voetbalspel. Afgebeeld op een lidmaatschapskaart uit 1948. 

Rechts: 
Bericht in de De Combinatie met de aankondiging 
van de vernieuwing van het voetbalveld aan de 
Molendijk.

Aanvoerder is de baas!
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bevestigde de order voor een prijs van f. 3.875,00 en 
zou de klus gaan uitvoeren. En wat doe je in zo’n geval 
van extra uitgaven? Je verhoogt de contributie, in dit 
geval met vijf cent per week m.i.v. de eerstvolgende 
maand. Er moest ook op andere manieren meer geld 
komen en daarom werd er een actie op touw gezet 
om donateurs te werven. Degene die de meeste 
donateurs aanbracht zou een paar voetbalschoenen 
krijgen. Met het opknappen van het terrein was een 
achttal weken gemoeid. Door een prachtig gebaar 
van de vv Bolnes kon R.V.V.H zijn wedstrijden op 
hun terrein aan de Kievitsweg spelen.

Feestelijke heropening terrein

Het nieuwe terrein zou op 22 juni 1946 feestelijk 
heropend worden en indien mogelijk door 

de voorzitter van de RVB, waar het eerste elftal 
overigens al lang niet meer in voetbalde. Vervolgens 
zou er een voetbalwedstrijd gespeeld worden tussen 
de eerste elftallen van RVVH en Bolnes. Daarna een 
wedstrijd tussen twee “vreemde ploegen” die nog 
gevraagd moesten worden. Later bleek een van die 
twee vreemde ploegen de vv Zwijndrecht te zijn die 
alleen maar wilde komen spelen als ze afgehaald 
werden. Het bestuur ging hiermee niet akkoord en 

vroeg Slikkerveer als tegenstander. Ook werd de 
medewerking gevraagd van de muziekvereniging 
Ridderkerks Fanfare en de gymnastiekvereniging 
OKK. De Fanfare zou een kleine mars door het dorp 
maken die zou eindigen op het voetbalveld en zou 
ook spelen tijdens de rust en na afloop. Tussen de 
twee wedstrijden zou OKK een optreden verzorgen 
evenals na afloop van de tweede wedstrijd. De 
Heineken Brouwerij stelde voor deze wedstrijd een 
beker beschikbaar. 

De Freling- en Mattie wisselbeker

Een in 1943/1944 opgezet voetbaltoernooi om 
de Freling Wisselbeker werd in 1946 voortgezet. 

Het was een goed bezet toernooi waarbij de 
liefhebbers van het gedurende de oorlog gemiste 
voetbal hun hart weer konden ophalen. Het werd 
gespeeld tussen de Ridderkerkse “Big Four“: Bolnes, 
Rijsoord, Slikkerveer en RVVH. Voor de 2e elftallen 
werd ook een toernooi georganiseerd om de Mattie 
wisselbeker. Deze twee toernooien waren eigenlijk 
een voorloper van het huidige Ridderkerk toernooi. 

Freling en Mattie waren allebei eigenaar van een 
café restaurant. Freling zat aan de Rijksstraatweg in 
Rijsoord in het pand waar nu restaurant Ross Lovell 
gevestigd is. Het heette “Het Wapen van Rijsoord”. 
Mattie was eigenaar van “De Papagaai” en later “Het 
Witte Huis”. Hij zat aan het einde van de Kerkweg 
langs de op- en afrit naar de Rijksweg A15. Het 
gebouw is een aantal jaren geleden afgebroken voor 
de verbreding van de Rijksweg.

Bij het bestuur kwamen er bijna elke week 
wel verzoeken binnen voor deelname aan 
nederlaagseries en ook vriendschappelijke 
wedstrijden. Bijna elke club in de omgeving had 
er wel één. Bij een nederlaagserie was de winnaar 
de club die de thuisploeg, die de serie uitschreef, 
de grootste nederlaag kon toebrengen. 

Ook waren er veel wisselbekers te verdienen: 
de reeds genoemde  Freling beker en Mattie 
beker, de Van der Steen beker, de Bestebreurtje 
bokaal, en de Van Es beker. En dat allemaal in 
Ridderkerk.Vaak werd voor zo’n beker tegen 
Slikkerveer gespeeld en in het jaarverslag van 
1952 kwamen we de opmerking tegen dat 
“we nog nooit van Slikkerveer hebben kunnen 
winnen, hoewel we toch heus niet minder zijn. 
Zouden het de zenuwen zijn?”

Oudste bekende logo van RVVH. Teruggevonden op een 
brief van het bestuur uit 1948.

Volop wisselbekers te 
verdienen

Restaurant “Het Witte Huis” net voor de sloop. 
Foto: Stichting Oud-Ridderkerk

Schijnwerpers
In 1952 werd door leden veel werk verzet 
aan het opknappen van het terrein en het 
monteren van vier schijnwerpers om in de 
winter buiten te kunnen trainen.

Weetje
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Jubileumjaar 

In het zesde lustrumjaar 1947/1948 (30 jaar) 
bestond het bestuur uit :

•	 Siem Bot, voorzitter.
•	 Bas Verveer, 2e voorzitter.
•	 Piet Heijman, 1e secretaris.
•	 G. Valster, 2e secretaris.
•	 W. v.d. Linden, 1e penningmeester.
•	 W. Pijper, 2e penningmeester.
•	 A. van Die, commissaris van materiaal.

Het ledental steeg aanzienlijk, vooral de toeloop van 
jeugd was groot. Het resultaat was dat R.V.V.H met 
4 senioren- en 3 junioren elftallen aan de competitie 
ging deel nemen. Helaas vielen de prestaties tegen, 
vooral van het eerste elftal. Dat eindigde namelijk in 
die competitie op de laatste plaats met tien punten 
uit zestien wedstrijden. Maar er was hoop want 
voor het nieuwe seizoen was het elftal versterkt met 
nieuwe spelers.

Ook over de prestaties van het tweede elftal was 
men niet erg positief, dat eindigde als vijfde. Alleen 
de A-junioren deden het goed, die stonden tot vlak 
voor het einde van de competitie bovenaan maar 
verloren op het laatste moment en moesten met een 
tweede plaats genoegen nemen.

Ook de belangstelling voor de ledenvergaderingen 
liep, tot groot verdriet van het bestuur, terug. Op 
de laatste vergadering waren er “maar” 51 leden 
wat te weinig gevonden werd. Wel was er dat jaar 
een batig saldo van f. 2.249,74 maar daar moest 
nog wel een aflossing van schulden van f. 1.500,00 
af. Er moest dat jaar ook een nieuwe krijtwagen 
komen maar iemand kwam op het idee om aan de 

Ambachtsschool te vragen of zij er een 
konden maken, dat scheelde weer in de 
prijs.

Viering 30-jarig bestaan

Het zesde lustrum werd gevierd met 
op 6 oktober 1948 een feestavond 

met een voorstelling van het gezelschap 
Fred Fagel (Revue). Ook enkele 
jubileumwedstrijden waren in het feest 
programma opgenomen. Het bestuur 
hield  “een souper” bij Freling.

DCV en NOAD, met Henk in ’t Veld in 
zijn gelederen, werden bereid gevonden 
op 26 juni 1948 een wedstrijd te spelen. 
Besloten werd om 1000 jubileumboekjes 
te bestellen i.p.v. 500 omdat er  veel 
toeschouwers verwacht werden. De 
verwachting kwam uit, de wedstrijd 
werd bezocht door 2500 toeschouwers. 
De uitslag was verrassend te noemen 
want DCV won met 5-1 dank zij een 
excellerende internationaal Rinus 
Terlouw. Ons weekblad De Combinatie 
kwam superlatieven te kort om het spel 
van de spil te beschrijven: “Zijn vele trucs 
wijzen op ervarenheid en al zijn gebaren 
verraden een sterke wil. Het publiek zit in 
zijn greep gevangen”.

Het doelpunt van NOAD werd gescoord door Henk in ’t Veld, die een 
jaar later weer voor RVVH zou spelen omdat de beloftes van NOAD 
niet nagekomen werden en Piet Heijman hem daarop weer overhaalde 
om terug te komen.

Boven:
De Combinatie:Verslag 
Jubileum wedstrijd 
DCV-Noad.

Het eerste  elftal van RVVH dat in de competitie 1948-49   kampioen werd en naar de K.N.V.B. Promoveerde..

1.v.d. Berg, 2.v.d.LInde 3.Joop Vlasblom, 4. Bas Verveer, 5. Co Heijman, 
6. Rinus Dekker, 7. J.de Bruin (Trainer), 8. Piet Moerkerken 9. Gerrit v.d. Vlies, 
10 Siem Verveer. , 11. Henk In’t Veld, 12 Bas Verhoeven.

Rechts:
De eindstand van de competitie in het seizoen 1948/1949. RVVH promoveer-
de daarmee naar de 4e klasse KNVB.

RVVH viert zesde lustrum
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Kampioen en Promotie naar de grote bond

De eerste volledige competitie na de oorlog was die van 
1946/1947. In het seizoen 1948/1949 werd RVVH onder 

leiding van trainer J. de Bruin en voorzitter Siem Bot kampioen en 
promoveerde naar de vierde klasse K.N.V.B. Van D.V.O. ’32 werd, 
je leest het goed, met 10-0 gewonnen . Henk in ’t Veld was met 8 
doelpunten matchwinnaar. Het tweede werd ook kampioen in haar 
afdeling maar kon niet promoveren omdat het eerste nog geen jaar 
in de K.N.V.B. speelde. Promoveren naar de K.N.V.B. had ook de 
nodige prettige consequenties, het terrein werd uitgebreid met één 
speelveld en er kwamen nieuwe kleedkamers. De benodigde grond 
voor de aanleg van het speelveld werd uit Barendrecht gehaald. In 
dat zelfde jaar werden de B-junioren ongeslagen kampioen .

Het eerste  elftal van RVVH dat in de competitie 1948-49   kampioen werd en naar de K.N.V.B. Promoveerde..

1.v.d. Berg, 2.v.d.LInde 3.Joop Vlasblom, 4. Bas Verveer, 5. Co Heijman, 
6. Rinus Dekker, 7. J.de Bruin (Trainer), 8. Piet Moerkerken 9. Gerrit v.d. Vlies, 
10 Siem Verveer. , 11. Henk In’t Veld, 12 Bas Verhoeven.

Links:
De Combinatie:Verslag wedstrijd 
RVVH-DVO’32

De promotiewedstrijd RVVH-PPSC. Het 
voetbalveld aan de Molendijk staat werkelijk 
bomvol. 
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Promotie naar de hoogste klasse zaterdagvoetbal

In het seizoen 1950/1951 werd RVVH onder 
leiding van trainer J. de Bruin afdelingskampioen 

in de 4e Klasse D. Van G.J.S. uit Gorinchem werd 
in de kampioenswedstrijd met 4-0 gewonnen. In de 
beslissende promotie wedstrijd tegen P.P.S.C. speelde 
het eerste thuis met 1-1 gelijk zodat promotie naar 
de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal een feit 
was. Tevens werd RVVH 3 kampioen.

Op 13 juli speelde RVVH ook nog een wedstrijd, 
onder het toezicht van Karel Lotsy, tegen de Deense 
club Rodpore uit Vanlose. De uitslag was 3-0. 

Drama in Numansdorp

Sommige oudere leden zullen er misschien nog wel eens een 
nachtmerrie van hebben. In de competitie van 1952/1953 heeft 

R.V.V.H een belangrijke rol gespeeld. Meerdere malen werd in 
couranten en via de radio ons elftal als belangrijkste kanshebber 
genoemd om de zo fel begeerde kampioenstitel in de 3e klasse B te 
halen. We hoefden alleen nog maar van NSVV te winnen. 

Op 9 mei 1953 gingen acht bussen met supporters op weg naar 
Numansdorp, thuis lagen de bloemen al klaar. Maar wat een drama! 
We verloren met 2-0 en RVVH eindigde op drie punten van kampioen 
NSVV. Maar daarmee was de ellende nog niet voorbij, want een door 
Zwaluwen aangetekend protest werd door de KNVB toegekend 
waarna we ook de punten van een gewonnen wedstrijd tegen die club 
om de een of andere reden niet kregen. Later zou de geschiedenis 

Het elftal wat in de competitie 1950/1951 naar de 3e klasse, de hoogste klasse KNVB, promoveerde.
1. Wim v/d Berg, 2. Leen Haasdijk, 3. Arie v/d Stay, 4. Bas Verveer, 5. Jaap Kranendonk, 6. Jan van Galen, 
7. Leen Dekker, 8. Henk Dekker, 9. Bas Krouwel, 10. Leen Burggraaf, 11. Henk in ‘t Veld.

Het 3e elftal van RVVH dat in de competitie 1950-1951, na een nek aan nek race met SHO 3, kampioen werd.
1. Cees de Ruiter, 2. Cees v/d Spoel, 3. Henk v/d Ent, 4. A. de Waard, 5. P. Lems, 6. Snijder, 7. Siem Bot, 8. P. Cok, 
9. T. v/d Giessen, 10. Mels Kooiman, 11. Leen Gravestein, 12. Pleun Muilwijk.
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Het 3e elftal van RVVH dat in de competitie 1950-1951, na een nek aan nek race met SHO 3, kampioen werd.
1. Cees de Ruiter, 2. Cees v/d Spoel, 3. Henk v/d Ent, 4. A. de Waard, 5. P. Lems, 6. Snijder, 7. Siem Bot, 8. P. Cok, 
9. T. v/d Giessen, 10. Mels Kooiman, 11. Leen Gravestein, 12. Pleun Muilwijk.

zich herhalen in een thuiswedstrijd tegen 
Woudrichem maar daar komen we nog wel 
op terug. Eerst dit maar even verwerken.

Zilveren brievenbustoernooi

Op Hemelvaartsdag 1953 werd er 
deel genomen aan het ‘het zilveren 

brievenbustoernooi’ in Wassenaar 
uitgeschreven door de plaatselijke voetbalclub 
PTT  die waarschijnlijk uitsluitend bestond 
uit postbodes met een enorme conditie. Het 
eerste elftal haalde daar de finale waarin het 
tegen IJsselmeervogels, toen al een sterke 
tegenstander, met 3 – 0 verloor maar, zo 
schreef de secretaris in het jaarverslag: “in 

deze wedstrijd was het onze jongens aan te zien dat 
zo’n hele dag voetballen niet in de koude kleren gaat 
zitten. En mede daar IJsselmeervogels goedkoop aan 
het eerste doelpunt kwam ging de moed er bij onze 
jongens al gauw uit. Maar een tweede plaats behalen in 
het toernooi dat als het zwaarste geldt van Nederland 
vinden wij, naar onze bescheiden mening een pracht 
prestatie. En wie ’s avonds naar de reportage van 
de NCRV geluisterd heeft met Dick van Bommel als 
verslaggever, en hem bijna alle namen hoorde noemen 
van onze spelers, want ze waren juist zo lekker in de 
aanval, heeft volgens mij ook de rillingen over z’n rug 
gevoeld van vreugde, ik tenminste wel. Dat was weer 
eens steengoed van jullie jongens, weet U dat”.

Watersnoodramp 1953

Op 1 februari 1953 trof Nederland een 
verschrikkelijke ramp. Tijdens een zware 

storm gepaard gaande met springvloed braken, 
vooral in Zeeland en Zuid Holland, op verschillende 

plaatsten de dijken door en kwam veel land onder 
water te staan. Honderden mensen verdronken 
o.a. in ’s-Gravendeel. Ook Ridderkerk moest er aan 
geloven al vielen hier gelukkig geen slachtoffers. 
Wel kwamen een paar polders onder water te staan 
o.a. die waar het voetbalveld van RVVH was. In de 
notulen komen we heel weinig bijzonderheden tegen 
maar het verhaal gaat dat, toen het water weer wat 
gezakt was, een paar mannen met lieslaarzen aan 
naar de kantine waadden waar ze tot hun stomme 
verbazing een aantal halflege flessen sterke drank 
zagen drijven hoewel RVVH geen vergunning had 
voor het schenken van alcoholhoudende dranken.

Terrein aan de Molendijk afgelast wegens wateroverlast. Het dak 
van de kantine is nog juist zichtbaar (zie pijl).

De kantinebeheerders Janus de Winter en Job Vlasblom.

Wel werd er halverwege de maand februari een 
voetbalwedstrijd gespeeld tegen ASWH t.b.v. het 
Rampenfonds.

De KNVB vroeg in een schrijven opgave van de geleden 
schade aan het clubhuis, die f. 305,- bedroeg, en na veel 
gesteggel, o.a. over gespecificeerde rekeningen, betaalde 
de KNVB uiteindelijk toch een bedrag van f. 200,- 

Vreemde objecten drijven in de 
kantine tijdens watersnood
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onder de voorwaarde dat, als de bijdrage van de 
Gemeente samen met die van de KNVB de f. 305,-
zou overschrijden, het teveel betaalde teruggestort 
moest worden. 

Wat het bestuur echter vergat was de schade die de 
beheerder van de kantine, Mej. de Winter, geleden 
had te vergoeden. Daar was ze niet zo blij mee, zo 
schreef ze in een brief aan het bestuur. In de volgende 
vergadering besloot het bestuur haar f. 100,- te geven 
en vervolgens ieder jaar een vast bedrag van f. 50,- 
ter compensatie voor de zaterdagen dat alles afgelast 
was. Waarschijnlijk heeft de vereniging later nog een 
rekening gestuurd want in 1954 kwam er nog een 
uitkering van de KNVB van f. 616,93 voor geleden 
schade tijdens de watersnoodramp.

Het ledenaantal steeg nog steeds en naderde de 200.
Het batig saldo bedroeg in 1949 f. 2.083,67 maar 
daar tegenover stond weer een schuld van f. 7.100,00 
vanwege de bouw van de nieuwe kleedkamers.

Er zou weer een nieuw clubblad komen en het zou 
leuk zijn als er daarvoor nog wat aandelen RVVH 
verkocht zouden worden. Dat nieuwe clubblad 
kwam er en ging “Contact” heten. Het heeft het lang 
uitgehouden en was populair bij de leden vooral 
omdat het gratis was.. 

Benefietwedstrijden ten bate van goede doelen

Ook kwamen er veel verzoeken binnen voor 
benefietwedstrijden of bijdragen ten bate 

van goede doelen b.v. voor de bekende voetballer 

Bep Bakhuis die op latere leeftijd in een Zwitsers 
sanatorium terecht gekomen was. Het verzoek werd 
voor kennisgeving aangenomen. Vaak werd er aan 
het verzoek voldaan maar toen RVVH een keer 
weigerde mee te doen aan een nederlaagserie van 
ASWH kwam een paar weken later een brief van 
het bestuur van die club dat zij dan ook niet meer 
mee zouden doen met de door RVVH uitgeschreven 
nederlaagseries.

Op verzoeken om op christelijke feestdagen zoals 
Hemelvaartsdag of Tweede Paasdag te spelen werd 
zelden ingegaan. 

Shirtjes 
Dankzij de naweeën van de oorlog was het in 
1948 nog steeds moeilijk om shirtjes aan te 
schaffen. Vooral de gestreepte waren moeilijk te 
krijgen. Dus kwam er een voorstel om witte shirts 
te kopen met een blauwe kraag en manchetten. 
Het bestuur ging akkoord. Op de jaarvergadering 
van 8 september 1952 kwam het voorstel om een 
fonds in het leven te roepen om weer shirtjes 
aan te schaffen in de oorspronkelijke kleuren: 
blauwwit verticaal gestreept.

Er werd een commissie gevormd, een collecte 
gehouden en met een financiële toezegging van 
de supportersvereniging werden direct dertien 
shirts voor het eerste elftal gekocht bij Sporthuis 
Siem v/d Heiden in Rotterdam. Alle andere leden 
van de club konden daar ook zo’n shirt kopen 
voor de helft van de prijs.

Politieagent
Op de ledenvergadering van 12 september 1947 gaf 
de heer Oostdijk, hij was voor velen een bekende 
Ridderkerker, aan uit het bestuur te treden. De 
reden was dat hij vond als politieagent te weinig 
medewerking van bestuur en leden te krijgen als 
hij in zijn functie van agent op moest treden op 
het terrein. Hij vond dat de bestuursleden zich 
achteraf hielden en dat er leden waren die een 
zeer grote mond tegen hem hadden. Hij wilde 
nog wel op een andere manier inzetbaar zijn bij 
de club en nam de kaartverkoop op het veld voor 
zijn rekening.

Weetje Weetje

Clublied
L. Dekker wilde dat er een behoorlijk clublied 
kwam want het bestaande lied vond hij totaal 
ongeschikt. De voorzitter beloofde op zoek te 
gaan naar iemand die “zoiets in elkaar kan zetten”.

Politieagent 
Sjaak Oostdijk

Weetje
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Het Chr. Mannenkoor Excelsior vroeg in april 1947 of 
RVVH wilde meewerken aan een verenigingsdag ten 
bate van het noodsanatorium Prinses Margriet aan 
de Ringdijk. (het gebouw staat er nog, het is nu een 
woonhuis en in de oorlog was hier het hoofdkantoor 
van de NSB afdeling Ridderkerk gevestigd). Er werd 
toegezegd dat RVVH op het eigen terrein bereid was 
voor dit goede doel een wedstrijd te spelen.

Bedrijfsvoetbal

De vier voetbalverenigingen van Ridderkerk 
maakten zich in 1950 ernstige zorgen over 

het opkomend bedrijfsvoetbal. In een gezamenlijke 
vergadering deelde Slikkerveer mee dat van leden 
van hun vereniging, die bedrijfsvoetbal gingen 

spelen, de namen doorgegeven werden aan de 
strafcommissie van de KNVB. Het bestuur van 
RVVH was het daar niet mee eens en wilde dat 
in eigen hand houden. Sommige bestuursleden 
hadden geen bezwaar als de leden “hun verstand  
maar gebruiken”.  De meerderheid was het daar niet 
mee eens en aan het einde van de discussie deed het 
bestuur een ernstig beroep op de leden “om zich van 
bedrijfsvoetbal te onthouden daar de straffen zwaar 
zullen zijn en hierdoor de spelers zelf, en niet in het 
minst de vereniging de dupe zullen zijn”.

Pas in 1954 kregen spelers van de Ridderkerkse 
voetbalverenigingen toestemming om aan het 
bedrijfsvoetbal deel te nemen. 

Zware straffen bij deelname 
aan bedrijfsvoetbal

Aanschaf middelen
De secretaris was in 1949 uit geweest op 
een wc en een “waterplaats” die voor f. 65,- 
gekocht konden worden. Er werd besloten 
ze allebei aan te schaffen want met al die 
toeschouwers kun je je wel voorstellen wat er 
in de rust gebeurde. Er was geen verlichting 
in de kleedkamers en daarom werd besloten 
een accu aan te schaffen.

Weetje
Drinkstel
Bestuurslid Joosse en zijn vrouw waren op 2 
december 1950 12,5  jaar getrouwd. Het bestuur 
vond dat daar iets aan gedaan moest worden 
en besloot om als cadeau een “drinkstel” aan te 
bieden omdat ze ervan overtuigd was dat “gezien 
de sympathie van de heer Joosse voor het edele 
vocht hiervan door hem een veelvuldig gebruik 
zal worden gemaakt”. Het junioren commissielid 
Joh. Lodder kwam er wat minder vanaf toen 
hij van het bestuur tien eieren kreeg i.v.m. zijn 
gezinsuitbreiding.

Weetje
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Henk in ’t Veld
We komen de naam Henk in ‘t Veld voor het eerst tegen in 1943 in de notulen 
in een opstelling van het eerste elftal. Henk was een geweldige ijzersterke 

speler die een schrik was voor alle tegenstanders maar, zoals vaker 
voorkomt bij spelers van dit kaliber: eigenzinnig en tegendraads 

kortom: het “enfant terrible” van RVVH.

Henk werd in 1922 geboren aan de Kievitsweg en 
moest in de oorlog in Duitsland gaan werken 

en kwam bij de Kriegsmarine in Kiel terecht. Daar 
waren ook veel Russische meisjes die gedwongen 
waren voor de Duitsers te werken. Henk kreeg 
kennis aan zo’n meisje. Na de oorlog moest ieder 
naar zijn eigen land terug behalve als een meisje 
zwanger was, dan mocht ze mee met de man 
van wie ze zwanger is. De vriendin van Henk 
had niet veel zin om weer naar Rusland te gaan 
en zij raakte, waarschijnlijk bewust, zwanger 
en zo kwamen ze allebei naar Ridderkerk. 
Uit die zwangerschap werd George, de latere 
topscorer van RVVH geboren. Hij speelde in de 
voorhoede en scoorde aan de lopende band, tot 

zelfs acht keer in de competitie 1948/1949 in 
een wedstrijd tegen JGB. 

Hij viel op tijdens een wedstrijd tegen 
NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorgaan) 
uit Tilburg, dat toen betaald voetbal 
speelde, en werd overgehaald om voor die 

club uit te komen. Toen op 26 juni 1948 op 
het RVVH terrein een jubileumwedstrijd 

tussen DCV en NOAD gespeeld werd, 
scoorde Henk het enige doelpunt van NOAD. 

DCV won de wedstrijd met 5-1. Er was hem vooraf 
door het bestuur van NOAD van alles beloofd maar 
toen Piet Heijman een paar maanden nadat hij was 

weggegaan bij hem ging kijken zat hij nog steeds 

op een kamertje en was er van al die mooie beloftes 
niets terechtgekomen. Piet vroeg hem terug te 
komen, hij kon zo weer als bankwerker bij zijn oude 
werkgever, de schroevenfabriek van Leen Velthuizen 
in Slikkerveer, gaan werken. Behalve de belofte van 
werk kreeg hij ook een radio. 

Ook in het elftal was Henk erg dominant, als er na 
een uitwedstrijd door de Maastunnel weer naar huis 
gereden werd moest de chauffeur van hem altijd bij 
de Wolphaertsbocht in Rotterdam naar een bepaald 
café gaan om iets te drinken. Later bleek dat hij een 
afspraak met de kastelein had dat hij vrij mocht 
drinken als hij zorgde dat de bus daar stopte. Hij 
hield wel van een goed glas bier.

In 1951 stond RVVH 1 aan het einde van de competitie 
bovenaan en tijdens de kampioenswedstrijd tegen 
Aalburg, het tegenwoordige Wilhelmina, stond het 
één minuut voor het einde nog steeds 0–0 tot Henk 
zich in het strafschopgebied opzichtig liet vallen 
en de scheidsrechter floot voor een strafschop.Wat 
was het geval? Die scheidsrechter was leraar en had 
Jan Rijnberk en Bas Put, linker- en rechterspits, als 
leerlingen in zijn klas gehad en was dus stiekem een 
beetje pro RVVH. Genoeg om ervoor te zorgen dat 
ze die wedstrijd kampioen werden.

In 1967 zou zijn zoon, George, er met zijn doelpunten 
mede voor zorgen dat RVVH landskampioen werd 
bij de zaterdagamateurs. 

IJzersterk, eigenzinnig 
en gevreesd door elke 

tegenstander
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In de competitie 1948/1949 werd RVVH kampioen 
in de eerste klasse van de RVB en promoveerde 
naar de vierde klasse C van de KNVB. Tijdens de 
wedstrijd tegen D.V.O. ’32, die met 10 – 0 gewonnen 
werd, scoorde Henk acht keer waaronder een 
doelpunt vanaf de middellijn. De Combinatie 
kwam in haar verslag superlatieven te kort waarbij 
het leek of Henk het in zijn eentje gedaan had. 
Het blad plaatste Henk tussen Faas (Wilkes) en 
Abe (Lenstra). Dat ontlokte erg veel kritiek en een 
week later kwam er een reactie van het bestuur van 
RVVH dat in het verslag de nadruk wel erg op Henk 

gelegd was en hij natuurlijk niet alleen gezorgd had 
voor die monsteruitslag, maar dat alle spelers er 
aan meegewerkt hadden. Maar, zo werd er fijntjes 
bij gezegd, “Henk is een eerste klasser en de andere 
spelers hebben dit niveau nog niet bereikt”.

Tijdens zijn voetballoopbaan bij RVVH is er 
verschillende malen sprake geweest van verhuizing 
naar een andere vereniging maar dat is, gelukkig 
voor de club, nooit doorgegaan want Henk was een 
uiterst waardevolle speler die altijd voorop ging in 
de strijd. 

Tegen het einde van zijn carrière verhuisde Henk 
van de voorhoede naar de achterhoede waar hij 
de stopperspil positie in nam. Daar vocht hij in 
verschillende competitiewedstrijden verbeten 
duels uit met legendarische spitsen als Van ’t 
Oever van Quick Boys en Harskamp van Ter 
Leede. “Hard maar eerlijk”, zoals hij zelf zei.

Op 15 april 1952 kwam er een brief van Henk aan 
het bestuur met de mededeling “dat hij het bijltje 
er bij neer legde”. Bij navraag bleek dat hij trainer 
wilde worden bij IFC in H.I. Ambacht maar op 24 
juni van hetzelfde jaar gaf hij te kennen weer te 
willen gaan voetballen. Hoewel er verschillende 
bezwaren waren ging het bestuur in principe 
akkoord maar zou het eerst aan de spelers van 
het eerste elftal voorleggen.

Na zijn actieve carrière als voetballer heeft hij nog 
een paar jaren de geselecteerde jeugd van RVVH 
getraind. Toen er een vacature kwam vanwege 
het vertrek van trainer de Man solliciteerde hij 
maar het bestuur vond dat hij geen trainer kon 
zijn van jongens waar hij nog mee gespeeld had. 
Toen in 1963 trainer de Graaf vertrok probeerde 
hij het weer maar werd hij teruggefloten door 
de KNVB omdat hij niet over de juiste papieren 
beschikte.

Na 21 jaar voor RVVH uitgekomen te zijn, waar 
hij op 27 mei 1960 tijdens een feestavond voor 
gehuldigd is, werd hij uiteindelijk trainer van 
PFC uit Heenvliet en vertrok Henk bij RVVH.

Henk in ’t Veld, een kleurrijk mens en een gewel-
dige voetballer waar we er de afgelopen honderd 
jaar maar heel weinig van gehad hebben. 

Wedstrijd RVVH-NSVV op het terrein aan de Molen-
dijk. Bas Muilwijk komt net een metertje tekort. Op de 
achtergrond kijkt Henk in ‘t Veld toe hoe het allemaal 
afloopt.
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Leen van der Spoel (86 jaar) werd op de 
ledenvergadering van 30 november 2018 gehuldigd 
omdat hij op dat moment 75 jaar lid was van RVVH. 
Leen weet zich nog veel te herinneren van het RVVH 
van vroeger. 

Contributie

Mijn opa en oma Mak woonden in mijn jeugd 
in “De Havannabuurt”, zo noemden ze het 

rijtje huizen dat haaks op de Molendijk stond, ter 
hoogte van het RVVH veld, waar veel arbeiders van 
de vroegere sigarenfabriek woonden. De fabriek was 
er niet meer maar iedereen noemde die huizen nog 
“De Havanabuurt”. Als ik op zaterdagmiddag naar 
het voetballen wilde gaan kijken ging ik bij mijn 
grootouders vandaan over de weilanden en sprong 
een paar sloten over om zo, clandestien, op het veld 

te komen, want geld voor een kaartje had ik niet. 
Op een verjaardag in 1943 zei mijn oom Janus Mak 
dat dat maar eens afgelopen moest zijn. “Vanaf nu 
ben jij lid van RVVH en ik betaal deze maand jouw 
contributie”, zei hij, waarop mijn oom Piet zei: “dan 
betaal ik de volgende maand”. “En ik de maand 
daarna”, zei mijn oom Leen, waarop oom Jaap zei: 
“en dan betaal ik de rest van het jaar”. Zo was ik dus 
opeens het hele jaar gratis lid van RVVH.

Interview
Leen van der Spoel

Het vierde elftal  van RVVH,  competitie 1958, waar Leen in speelde.
1. Mels Kooiman, 2. Arie Tieleman, 3. Jan Provily, 4. Leen v/d. Spoel, 5. Arie Rijnberk,
6 . Cor Muilwijk, 7. Wim Kranendonk, 8.Henk van Beek, 9. Adrie Stolk, 10. Leo Oudijn,
11. Kees de Ruiter.
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Op zaterdagmorgen hielp ik Janus de Winter, de 
terreinknecht, met water halen bij vrouw v/d Padt, 
dat was alleen om te drinken. Een heel eind, ik schat 
wel 300 meter, sjouwen met volle emmers. Dat was 
best zwaar. Het water om te wassen haalden we uit 
de haven. Erg koud ’s winters, en als je gevoetbald 
had en je had je met dat water gewassen was je de 
andere dag zo stijf als een plank.

Halverwege 1944 kregen de hoogste klassen van 
de scholen landbouwverlof om de oogst binnen te 
halen omdat veel mannen in Duitsland moesten 
werken. Daar verdiende je ook geld mee en omdat 
ik daar ook aan mee moest doen zeiden mijn ooms: 
“Nou betaal je zelf je contributie maar”. Op zaterdag 
liep altijd de penningmeester rond het veld om de 
contributie op te halen, tien cent per week in die tijd.

In de sloot

Op 21 april 1951 gingen we met twee bussen van 
de Jong Tours naar vv Stedoco in Hoornaar. 

De spelers in de voorste bus en wij daarachter in de 
supporters bus. De provinciale weg was er nog niet 
en we moesten met de bus een soort grindpad uit 
met twee sporen voor de wielen. Vanaf die sporen 
waren er geulen gegraven richting de sloten om het 
regenwater weg te laten lopen. De bus reed te hard en 
bonkte door een paar van die geulen tot een van de 
wielen kapot ging en de bus de sloot in reed. Grote 
paniek natuurlijk toen het water in de bus, die op zijn 
kant lag, langzaam steeg. Iedereen probeerde zo snel 
mogelijk naar de uitgang voor in de bus te komen. 
In de verte zag ik een boer aan komen rennen met 
een bijl om de ramen kapot te slaan zodat we er uit 

konden klimmen. Maar bijna iedereen kroop door 
de deur naar buiten. Hom Heijboer nam het zekere 
voor het onzekere en dook door een gebroken ruit 
zo de sloot in. Toen we buiten stonden zei Van der 
Linden: “waar is mijn vader”? Terug de bus in waar 
Van der Linden senior klem bleek te zitten onder het 
dashboard en iedereen die naar buiten geklommen 
was had zonder het te weten zijn knieën als opstapje 
gebruikt. Wonder boven wonder waren er maar 
twee gewonden waaronder Wout van Kooten. We 
zijn toen met z’n allen, je gelooft het niet, naar het 

veld gelopen, een kwartier ongeveer, en hebben 
naar de wedstrijd gekeken die met 1-3 werd 
gewonnen. En de week daarop zouden we in 
een wedstrijd tegen GJS  kampioen worden in 
de vierde klasse D. Er was iemand die een soort 
van noodpak aan had nog uit de oorlog en toen 
dat weer opgedroogd was was het zo gekrompen 
dat de mouwen tot ongeveer halverwege 
de onderarm kwamen en de broekspijpen 
halverwege de kuiten. En strak dat de rest zat!

Scheidsrechtersfluitje

Ik kende een zekere Dolf Coenradi waar ik 
vaak mee naar het voetballen ging. Dolf kon 

zo op zijn vingers fluiten dat het net op een 
scheidsrechters fluitje leek.Op een keer moesten 
we uit naar vv Sleeuwijk. Tegen het einde 
van de rust vond Dolf dat er weer gevoetbald 
moest worden en deed voor de kleedkamers 
op zijn vingers het scheidsrechters fluitje na. 
Direct gingen er twee deuren open en stapten 
de elftallen naar buiten. Alleen de deur van de 
scheidsrechters kleedkamer bleef dicht.

Zingen op de rivier

Als we in Woudrichem gingen voetballen 
bleef de bus in Gorinchem aan de rivier 

staan en gingen wij allemaal met het voetveer 
naar de overkant. We liepen dan het stadje door 
naar het voetbalveld dat aan de andere kant lag.

Op een keer, we hadden gewonnen, stonden 
we in het donker op de pont toen Henk Joosse 
en zijn vrouw gingen zingen en wij allemaal 
invielen. Wat we zongen weet ik niet meer maar 
het klonk prachtig over dat stille water.
 

Tien cent contributie 
per week
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Uitslagen in maandagkrant
Het dagblad Trouw had het plan opgevat om 
op maandag de uitslagen van de op zaterdag 
gespeelde wedstrijden te publiceren en kwam 
met het verzoek die op zaterdag telefonisch 
door te geven. De secretaris zou hier zorg voor 
dragen. 

Weetje

Kaartjesverkoop op “de kaai”
RVVH kreeg toestemming om ook op de kade 
kaartjes te verkopen. Voor die tijd kon je daar 
gratis de wedstrijden volgen maar dat was vanaf 
heden afgelopen. Je zat, dat weet ik uit eigen 
ervaring, wel altijd recht tegen de zon in te kijken, 
als die scheen, tenminste. De toegangsprijs was 
wel minder dan op het hoofdveld namelijk tien 
cent tegen het hoofdveld vijftien cent.

Weetje

Clubblad
Het ging niet goed met het clubblad, de leden 
vonden het te duur en het vond te weinig aftrek. 
Er moest een gesprek komen met de redacteur, 
de heer van Wien. Op de volgende vergadering 
verscheen hij waar werd afgesproken dat het blad 
niet meer dan twaalf pagina’s dik mocht worden 
en dat het abonnementsgeld een gulden per half 
jaar zou bedragen bij vooruitbetaling. 

Toch wilde het nog steeds niet vlotten en op 
de bestuursvergadering van 23 april 1946 werd 
besloten om er die maand i.p.v. tweehonderd 
maar honderdvijftig te laten drukken. Dat drukte 
ook de kosten. Ook werd besloten de entree voor 
het eerste elftal te verhogen naar twintig cent. 
Voor het kijken naar de verrichtingen van de 
overige elftallen bleef de prijs vijftien cent. 

Weetje

Bazaar
Eind 1948 waren er plannen voor een op 23 
oktober te houden bazaar in gebouw Obadja dat 
voor f. 125,00 gehuurd kon worden. Hiervoor 
zou d.m.v. raambiljetten en advertenties 
reclame gemaakt worden. De entree was twintig 
cent inclusief een gratis lot met als hoofdprijs 
een autoped. Later bleek dat die loterij niet 
toegestaan was en werd besloten om de autoped 
te geven aan de duizendste bezoeker van de 
bazaar.  

Weetje
Verloting plaatsbewijzen Nederland - België
Voor de interland Nederland – België waren 
plaatsbewijzen beschikbaar en die zouden 
onder het bestuur en de spelende leden verloot 
worden. Daar kwam ruzie over want twee 
rustende leden vonden dat het bestuur ook bij 
die rustende leden hoorde en niet bij de spelers.

Van de bestuurszijde werd gezegd dat de rustende 
leden geen idee hadden hoeveel werk zij voor de 
club verzetten. Het resultaat van dit alles was dat 
de rustende leden ook mee mochten loten met 
uitzondering waarop een paar bestuursleden uit 
protest niet meededen. 

Weetje

Een nieuwe trainer
In 1951 kreeg RVVH een nieuwe trainer in 
de figuur van Arie de Bruijn. Arie was de 
aanvoerder van het kampioensteam van SVV en 
speelde ook in het Rotterdams elftal, Zwaluwen 
en het Nederlands B-elftal. Hij was later ook 
trainer van SVV en maakte zo de invoering van 
het betaalde voetbal in Nederland mee. Voor 
RVVH was hij trainer bij Unitas, Dosko en 
CION.

RVVH was in 1951 gepromoveerd naar de 
3e klasse van de KNVB wat toen de hoogste 
afdeling was van het zaterdagvoetbal.

Arie de Bruijn is twee jaar trainer van RVVH 
geweest en werd in 1953 opgevolgd door A. van 
Diggelen.

Weetje

RVVH - of Hercules mars
Op 15 januari 1953 werd tijdens de jaarlijkse 
uitvoering van Ridderkerks Fanfare in gebouw 
Obadja voor het eerst de door de heer Taselaar 
gecomponeerde RVVH - of Hercules mars ten 
gehore gebracht. Onder de toehoorders was ook 
het bestuur van RVVH dat zijn dank uitdrukte 
door direct donateur van RF te worden en een 
“geschenk onder couvert” te overhandigen.

De heer Taselaar kreeg voor zijn inspanning een 
bloemenmand. Waar de mars gebleven is is niet 
bekend.

Weetje


