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VLAGGEN SPOTTEN
We Became Aware is de naam die  
West-Vlamingen Tomas Lootens (1988)  
en Valentijn Goethals (1987) gebruiken 
voor hun ontwerperscollectief.  
“We ontwikkelden voor dit project een 
vlag voor elke groene as. Elke vlag is 
samengesteld uit de individuele vlaggen  
van alle gemeentes van een bepaalde 
fietsroute en bevat elementen die verwijzen 
naar de lokale fauna en flora of naar 
anekdotes die typerend zijn voor de route. 
Alle elementen op de ontwerpen zijn van 
Vlaamse vlaggen afkomstig.” 

Illustrator, auteur en vormgever Pieter 
Gaudesaboos (1979) groeide op in Brugge. 
Hij spreekt met zijn fantasie en humor 
alle leeftijden aan. Ieder prentenboek is 
weer helemaal anders, en toch pik je een 
‘Gaudesaboos’ er zo uit. Zijn werk is speels 
en origineel, met nostalgische en absurde 
trekjes. Hij werkt vaak met collages 
en gemengde technieken, combineert 
fotografie, digitale illustraties en waterverf. 
“Voor het Vlag-project wou ik iets met  
zo’n ouderwetse spoorwegseinlamp doen. 
Groen licht betekent dat de doorgang  
veilig is.” 

Trui Chielens (1987) groeide op in 
Reningelst, een klein dorp in de Westhoek 
en tevens het paradijs van haar jeugd. 
Naast tal van illustraties voor ‘De Standaard’ 
werkt ze ook mee aan flyers, affiches en 
theaterbrochures. Geregeld verschijnt een 
nieuw kinderboek van haar hand. Haar stijl 
is wat hoekig en weerbarstig en zit tegelijk 
vol speelse observaties. Chielens tekent op 
een grafische manier met sobere lijnen en 
vaak met een beperkt kleurenpalet. Haar 
beelden lijken op het eerste gezicht vrolijk 
en kinderlijk, maar als je dieper kijkt tonen  
ze een donkere, melancholische sfeer.  
Haar illustraties zweven tussen droom  
en werkelijkheid.

Denis Decaluwe (1986) is grafisch 
vormgever en fotograaf. Hij 
verzorgt publicaties voor diverse 
galeries en uitgevers. Sinds kort 
woont en werkt hij in Kortrijk. 
“Bloemen, onderweg geplukt in 
de schaduw van de vlaggenroute. 
De blaadjes heb ik een voor een 
gefixeerd op 35 mm-film, gescand 
en samengebracht tot een nieuwe 
compositie. De kleur is verdwenen; 
door de transparantie worden 
de vormen en lijnen in elk blaadje 
uitgelicht. Twee nieuwe bloemen, 
vastgelegd voor altijd.”

Olivier Goethals (1980) studeerde architectuur 
en stadsontwikkeling. Als architect én kunstenaar 
onderzoekt hij met grote belangstelling het verband 
tussen fysieke ruimte en bewustzijn. Zijn structuren 
en landschappen bouwt hij in 2D of in de fysieke 
werkelijkheid. Hij gebruikt zijn creaties als een methode 
om de kijkers/bezoekers bewust te maken van hun enige 
zekerheid, namelijk dat ze bewust zijn, bewustzijn zijn. 
 
“Ik, DE loper in HET landschap. 
2. netjes, taalkundig begrensd. 
Ik ben GEEN loper en er is GEEN landschap. 
1 ondeelbare ervaring van hier-nu-zien-voelen. 
wat ervaart en weet ben Ik.” 

‘Collage artist & re-animator’ noemt 
Sammy Slabbinck (1977) zichzelf. Hij 
schept dynamische composities door 
bestaande vintagefoto’s met hedendaagse 
elementen samen te brengen. Hij knipt, 
verrast, speelt met proporties, overdrijft 
en maakt opmerkelijke combinaties van 
moderne idealen en retrobeelden. 

“Ik ben geen kunstenaar die werk 
verscheurt, bij mij zit de destructie in het 
overschilderen.” Stéphanie Leblon (1970), 
afkomstig uit Ieper, schildert en tekent 
figuren, portretten en landschappen 
die ze op eigenzinnige wijze op haar 
schildersdoek plaatst. De diepgang schuilt 
in elke toegevoegde laag in aquatinten 
die de vorige tenietdoet en tegelijk het 
geheel een eigen signatuur geeft. Slingers 
en bloemen, bijna abstract, drijven in 
haar recente werk in fellere kleuren op 
de bovenste laag, als inkt in water of 
patronen op zijde. 

Atelier Brenda is het fictieve alter ego van graphic designers 
Nana Esi (1990) en Sophie Keij (1990). “De vlaggen zijn een 
voortzetting van een persoonlijke reeks ontwerpen op textiel 
met intuïtie en abstractie als belangrijkste leidraad. Ze illustreren 
het experiment in een onderzoek naar een beeldtaal die verwijst 
naar synchroniciteit, magie, spiritualiteit en natuur. Het zijn visuele 
mantra’s waarin gebruik wordt gemaakt van kleur, compositie, 
symboliek, abstractie, herhaling en soms tekst. 
De opzet van deze vlaggen vertrekt vanuit een klassieke 
heraldische opstelling die aanspoort tot positiviteit en 
universaliteit. De titels van de reeks verwijzen naar de intuïtieve 
betekenis ervan, de kleur- en vormemotie en verschillende 
referenties uit het onderzoek.”

Jan Hespeel (1972) en Randoald 
Sabbe (1973), samen bekend als ‘Jan 
en Randoald’, zijn een duo ontwerpers 
die vaak werkzaam zijn op de grens 
van design en kunst. Het duo toont dat 
vlaggen mensen kunnen verenigen in 
plaats van hen te verdelen. “De wereld 
in West-Vlaanderen: uit elk continent 
hebben we elementen verwijzend naar 
mens en natuur geïntegreerd in de 
stralende vlag van West-Vlaanderen.”

Bram Demunter (1993) woont en werkt in Knokke-Heist. 
Zijn schilderijen en tekeningen zijn steeds een interactief 
proces tussen dingen die hij leest, hoort, ziet en denkt. 
Zo ontwikkelde hij een heel eigen iconografie, die dicht bij 
een premoderne beeldtaal en mensbeeld aanleunt. Dat 
combineert hij met elementen uit de moderne abstract-
expressionistische schilderkunst. Daarmee refereert hij aan 
de traditie van de kunstgeschiedenis, met verwijzingen naar 
Gerard David, James Ensor, Henry Darger en Rogier van 
der Weyden. Zijn werken draaien steeds om het gedrag van 
mensen en hun interactie met elkaar en met hun omgeving, 
zoals de natuur, dieren en instellingen. Zo raakt hij vaak 
‘ruwe’ menselijke emoties aan.

Wim Opbrouck (1969) is een creatieve 
duizendpoot. Hij is theatermaker, acteur, 
muzikant, film- en televisieregisseur. 
Maar daarnaast is hij ook een fervente 
tekenaar. Zijn (pen)tekeningen tonen de 
meer intimistische en zelfreflectieve kant 
van Opbrouck. “Vlaggen zijn meestal 
vertegenwoordigers van een groep. 
Bijvoorbeeld een land, een vereniging, een 
stad of een provincie... Mijn vlag spreekt in 
de eerste persoon enkelvoud. Het is een 
kleine ode aan het individu, dat zich steeds 
weer moet schikken in een groter geheel. 
Je suis un drapeau.” 

Christophe Dequeker is actief in het 
Kunsteneiland Artîlerie van De Lovie. Hij 
tekent in zijn schetsboeken steeds weer 
dezelfde tekening: een huis met twee 
ramen. Elk vlak van het huis, de ramen 
en de gebogen gordijntjes die het felle 
licht in het huis wat weghouden, worden 
zorgvuldig ingekleurd. Enkel op de kleuren 
van het huis en de gordijntjes durft 
Christophe te variëren, de rest blijft steeds 
hetzelfde. De groene rand rond het huis 
suggereert dat het huis in de natuur staat. 

Herr Seele, pseudoniem van Peter 
van Heirseele (1959), is kunstenaar, 
striptekenaar, programmamaker, 
scenarioschrijver, presentator, mediafiguur, 
pianostemmer, -hersteller en -verzamelaar. 
Hij staat vooral bekend als de tekenaar van 
de absurde strip Cowboy Henk, die hij maakt 
in tandem met Kamagurka. 

Corbin Mahieu (1991) is grafisch 
ontwerper. “De oude Japanse clan- 
en familiesymbolen (Kamon/Mon) 
waren vaak abstracte illustraties 
van fauna en flora die hun streek 
vertegenwoordigden. Tijdens iconische 
Japanese veldslagen bewogen 
dergelijke vlaggen zich door het 
landschap voort. Net als in de Europese 
heraldiek bezitten deze  
oosterse iconen een sterke grafische 
kwaliteit. Voor het project VLAG2020 
ontwierp ik samoeraivlaggen op basis 
van drie iconische Vlaamse bloemen.”

Les Monseigneurs is de artistieke praktijk van Victor 
Verhelst (1997) en Thomas Renwart (1995). “De vier 
vlaggen die we voor VLAG2020 ontwierpen, worden 
aan elkaar geregen door vier zinnen, bepaald door de 
omgeving waarin ze zich bevinden. Het landschap, de 
buiten, worden hierin gereflecteerd. Elke letter werd 
afzonderlijk gemaakt aan de hand van een textiele 
appliquétechniek en wordt in de vlaggen gedragen door 
botanische en geometrische patronen. Een referentie aan 
de natuur maar ook aan textiele tradities, zoals borduren 
en quilten, vaak terug te vinden in handmatig gemaakte 
vlaggen, als uitspraak van een samenleving.” 

Dirk Zoete (1969) groeide op in een 
landbouwersfamilie in Alveringem. Tekenen 
vormt de kern van zijn rijke oeuvre. Ook 
wanneer hij installaties maakt, vloeien die uit 
het tekenen voort. Enkele centrale motieven 
in zijn werk zijn het schip, het skelet, de 
marionet, de wagen, de Far West en 
attributen uit het theater. Hij observeert en 
tekent wat hem fascineert, zoals deze serie 
van cactussen. Die zijn ontstaan uit het 
kijken naar planten, maar nog meer door 
er interpretaties van te maken. ‘Imaginaire 
plantachtigen’ is een goede benaming voor 
deze tekeningen, waarvan er nu vier als vlag 
te zien zijn. 

Tim Bisschop (1981) studeerde typografie 
en werkt als grafisch vormgever. Hij 
woont en werkt in Brugge. “De vlaggen 
zijn geïnspireerd op eeuwenoude 
labyrinttekeningen, en dan met name die 
waar puur grafisch ontwerp samenkomt 
met de natuur. Deze ingewikkelde 
geometrische stelsels van gangen hebben 
naast een rijk verleden en een mythische 
context ook esthetisch een zeer grote 
waarde. Langs de Vloethemveld-as werd 
een tijd geleden nog een oud doolhof 
ontdekt.” 

Grafisch ontwerpers Chloé D’hauwe 
(1991) en Ine Meganck (1988) vormen 
sinds enkele jaren een duo. Ze werken 
voornamelijk voor de culturele sector. 
Hun studio’s bevinden zich in Oostende 
en Gent. “Het idee voor onze vlaggen 
is gebaseerd op het kinderspel Marco 
Polo, waarbij iemand ‘Marcooo’ roept en 
de ander ‘Polooo’ moet antwoorden. Op 
die manier navigeer je naar elkaar toe. 
Het spel, dat vaak in de natuur gespeeld 
wordt, combineert geluid en beweging, 
en stimuleert samenwerking. Tegelijk 
verwijzen we naar de ontdekkingsreiziger 
Marco Polo, die een route door 
onbekende natuur en cultuur aflegde.”

Illustrator Carll Cneut (1969) groeide op in Geluwe, op een stille 
boerderij. De kwaliteit van zijn werk wordt geregeld bekroond en 
bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt: zijn prentenboeken 
zijn in talloze vertalingen uitgegeven. Soms schuilt er een zekere 
melancholie in zijn beelden, maar Cneut wil vooral de lezer genoeg 
ruimte laten voor eigen interpretatie. Open, suggestieve beelden 
geven sfeer en laten de verbeelding werken. Die gelaagdheid zit al 
in zijn tekentechniek: laag per laag bouwt hij zijn beelden op, van 
donker naar licht, bijna zoals de Vlaamse Primitieven dat deden. “Dit 
is een voorstelling van drie nieuwe vogelsoorten (exoten) in West-
Vlaanderen, gebaseerd op de gegevens van de eerste West-Vlaamse 
Birdathon in 2020.” 

Klaus Compagnie (1972) houdt atelier in 
kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke. Hij schuwt 
geen enkel medium maar de tekening en de tekst, of die 
nu met verf, stift, houtskool of iets anders zijn gemaakt, 
vormen het hart van zijn werk. Hij bouwt uitermate 
enthousiast en obsessioneel aan de visualisering van 
de wereld volgens Klaus, vanuit een drang om de kijker 
te overtuigen van zijn kennis en onbegrensde fantasie. 
Keer op keer worden actuele en historische feiten, het 
weer, de biologie van het lichaam, politici en personen 
uit zijn dagelijkse omgeving door de mangel gehaald. 
Ze worden in andere, absurde verhoudingen aan ons 
gepresenteerd en becommentarieerd. 

Xavier Truant (1987) is geboren in Poperinge. Hij groeide op 
met de geur van versgebakken brood, maar het bakkersvak 
kon hem niet bekoren. Xavier tekende altijd en overal, en was 
gefascineerd door vormen, lijnen en kleuren. Tijdens zijn studies 
grafische vormgeving legde hij zich al toe op het illustreren van 
prentenboeken. Later begon hij zelf te creëren, geïnspireerd door 
artikels in tijdschriften. Zijn stijl is sterk beïnvloed door strips en 
graphic novel. “In de voormalige spoorwegbeddingen, waar de 
vlaggen komen te staan, zijn wellicht weinig sporen terug te vinden 
van oude stations of treinrails. Ik wou de sfeer oproepen van het 
ontdekken, met een ouderwetse kaart weliswaar, van de oude 
stations. Alsof ze net verlaten waren… Daarnaast wou ik geen 
stoere macho als ontdekkingsreiziger maar een vrouw die het 
voortouw neemt – terwijl de man zich zijn zere voeten beklaagt.”

Grafisch vormgever en artdirector 
Jurgen Maelfeyt (1974) is oprichter 
van Art Paper Editions, een uitgeverij 
die focust op het boek als een 
expositieruimte en publicaties 
uitbrengt in nauwe samenwerking met 
kunstenaars en fotografen. Zijn eigen 
(foto)grafisch werk speelt met het 
collectieve design onderbewustzijn: 
de beelden die we allemaal hebben 
opgepikt uit reclame en beeldcultuur, 
en de nostalgie en herinneringen die 
daarrond hangen. 

Bert Huyghe (1989) woont en werkt in Oostende. Hij heeft iets met kleur en strepen. Hij groeide ver van de artistieke 
scene op. Zijn werk is niet van de grote gèsten, hij relativeert zichzelf graag met een knipoog. Bij combinaties van 
blauw-zwarte of rood-witte strepen denkt de ene kant van Bert Huyghe aan de kunstwerken van Daniel Buren en de 
andere aan de truitjes van zijn favoriete voetbalploeg. 
 
“Op de vlaggen zie je de zeven basisnoten waarmee alle muziek kan worden gespeeld, omgezet in de drie basiskleuren 
waaruit alle kleur kan worden gemengd. Die symbolische weergave van geluid en beeld vind ik erg passen bij het ruime 
begrip natuur. Bovendien zijn de werelden van de kunst en de natuur steeds onlosmakelijk met elkaar verweven. Ik heb 
ervoor gekozen om drie variaties te maken met kleur als onderwerp: de eerste vlag is samengesteld uit de historische 
basiskleuren waaruit alle andere kleuren gemengd kunnen worden. Wanneer de zwarte en witte toetsen van het klavier 
bijeengevoegd worden, in dit geval in het geel en blauw zoals de kleuren van de provincievlag, krijg je de kleur groen.
De tweede vlag is in RGB, de basiskleuren waaruit wit licht is opgebouwd, en de derde bestaat uit cyaan, magenta en 
yellow, de moderne versie van kleurentheorie en de combo waarin alle drukwerk wordt geprint.
Ik vind het fascinerend dat er meerdere versies van de basiskleuren zijn en dat het uiteindelijk ook allemaal modellen 
zijn om hetzelfde mee te zeggen. Net zoals de zeven toetsen op het klavier steeds herhaald worden in lagere en 
hogere varianten.”

Gerda Dendooven (Marke) maakt 
prenten voor boeken en tijdschriften. 
Veel van haar eigen boeken werden 
bewerkt voor theater. Ze zorgt ook 
vaak voor livetekeningen bij concerten 
en voorstellingen. Naast haar werk 
als illustrator, auteur en docent komt 
ze ook op voor kinderrechten. “Een 
vlag moet wapperen. Maar als er geen 
wind is, dan suggereren de organische 
vormen en lijnen in deze vlaggen de 
beweging. Wind is als adem. Maar 
zonder adem, geen leven.” 

KEZELBERG Roeselare, 
Menen, Ledegem

Flower Power

STROROUTE Zonnebeke, 
Moorslede, Roeselare

VLOETHEM-VELDZATE 
Zedelgem

VRIJBOSROUTE Langemark-
Poelkapelle, Ieper, Kortemark, 
Staden, Houthulst

Dag vlag Nacht vlag Paradijselijke zomerdagen  
op de fiets

Laminae purpurea n01-n02 niet-twee/1 niet-twee/2TRIMAARZATE, Avelgem, 
Spiere-Helkijn, Zwevegem, 
Houthulst

Green flow

MARCOO POLOO Labyrint #2

Als u sneeuw wil hebben Basis CMYK RGB Adem AdemAdem Adem Falco vespertinus Merops apiaster Motacilla citreola

Labyrint #4 LIPS #3 Peony (Pioen) Des Serpents dans l’Herbe

Rising Cosmogony of the Fool West-Bhutan West-Kiribati West-Kenia West-Uruguay The best time to plant a tree ICH BIN EINE FLAGGE 

Monday, July 8  
(The Cactus Derivatives)

I’M A FLAG

Tuesday, June 25  
(The Cactus Derivatives)

IK BEN EEN VLAG

Saturday, May 18  
(The Cactus Derivatives)

JE SUIS UN DRAPEAU Huis met twee ramen  
in het groen

Terminus Vert

Wednesday, October 2  
(The Cactus Derivatives)

West-Papoea-Nieuw-Guinea / 
West-Eritrea

Zonder wind geen vlag!


