
Sporen die ons toebehoren

Klimmend schoof je als een touwgenoot
soms van ons weg en hing je in een lus,
ofschoon beneden ons het ijs de vloeren spiegelde
waarop buitenbochten zijn te mijden:

daar loopt het water zoveel vlugger dat de barst verwijst
naar scheuren die reeds eigen aan het scheiden zijn.
Maar even later kwam je ons nabij
in sporen die ons allen toebehoren.

Gwy Mandelinck, je vader

Wat langzaam scheidt, blijft altijd duren (G.M.)

JAN HAERYNCK

geboren te Tielt op 17 oktober 1964 en na een intens leven
rustig ingeslapen op 14 april 2023 op Intensieve zorg UZ Gent

omringd door zijn familie

bevlogen journalist
auteur bij Uitgeverij De Bezige Bij

               Guido en Agnes Haerynck - Hondekyn                                                     zijn ouders

               Miet en Wim Haerynck - Mergaert 

               Filomeen en Klaus Haerynck - Soenen                         zijn zussen en schoonbroers

               Mien, Noor en Saar                                                                                         zijn nichtjes 

Het afscheid vindt plaats in intieme familiale kring in het ouderlijke huis.
De urne van Jan zal in mei worden bijgezet 

op de begraafplaats Campo Santo te Sint-Amandsberg.

Met warme dank aan:

zijn vrienden, voor de vele ontmoetingen, hun nabijheid en geborgenheid.

Michiel Hendryckx, zijn trouwe huisfotograaf.

Dr B. Boone,  Dr A. Vereecken,  thuisverpleegster Hilde Coomans, 
verzorgenden Familiezorg O.VL. en Familiehulp voor hun jarenlange inzet.

Dr J. Vermassen en team UZ Gent voor de intensieve zorg 
bij Jans laatste reis naar rust.

Rouwadres: Familie Haerynck-Hondekyn, Eernegemsestraat 55  8211 Aartrijke
Online condoleren: www.uitvaartvercruyssen.be
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